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Shauna kendini kurtarmıştı. 

Jessica gibi bencil bir kadının kızı olmak kolay değildi. 
Ancak genç kızın on iki yaşındaki kardeşi Mandy için günler çok zor geçiyordu. 

Doktoru inatçı mide bulantılarının nedeninin psikolojik olduğunu söylemişti. Gerçekten de ablasının yanındayken bir şeyciği kalmıyordu 

Genç kadın kendisini korumak için parasının gücünü kullanmıştı. 
Ve şimdi de silahı geri tepmişti. 

Bir yıl sonunda Rob'un çekip gitmesine nasıl 

dayanacağını bilmiyordu. 


BİRİNCİ BÖLÜM 

"Belki de önemli bir şey değildir,” diye düşündü Shauna. On iki yaşındaki çocuklarda mide bulantısı oldukça sıradan bir şey sayılırdı. Mandy de gerçekten çok fazla pizza yemiş, yatak odasına gider gitmez midesinin bulandığından şikayet etmeye başlamıştı. Aslında bunu hak etmişti de. Ançuez, kırmızıbiber ve soğanlı pizza ısmarlayıp üstüne iki kocaman bardak çikolatalı milkshake içtikten sonra sağlam kalmak her baba yiğidin harcı olmasa gerekti. 

Yine de Shauna huzursuz olmuştu. Ertesi sabah annesi gelip alana dek kız kardeşi onun sorumluluğu altındaydı. 
Genç kız, Mandy'nin midesini böyle tıka basa doldurmasına izin vermemesi gerektiğini biliyordu. Eğer Mandy gerçekten hastalandıysa Shauna'nın başı derde girecekti. Bunu annesine nasıl açıklayacağını bilemiyordu. 

"Yarın dönüp kızım hasta bulunca hiç de memnun olmayacak,' diye düşündü Shauna. Hiç kimse hastalıktan hoşlanmazdı, ama bu konuda Jessica Peters birçok kişiyi gölgede bırakırdı. Evde hasta birini görmeye dayanamazdı. Shauna, annesini Mandy'nin başucunda ateşinin düşmesini beklerken hiç hayal edemiyordu. 
Jessica büyük olasılıkla kızını hizmetçilere bırakıp alışverişe giderdi. 

Bütün bir hafta boyunca kız kardeşinin sorumluluğunu üstlenmek Shauna'ya çok şey öğretmişti. 
Neredeyse ergenlik çağına girmek üzere olan çocuk, gerçekten insanı yoruyordu. 'Yine de onunla birlikte olmak güzeldi,' diye düşündü Shauna, yatmaya hazırlanırken. Kız kardeşini yakından tanımak ona çok şey kazandırmıştı. 

Mandy'nin çevresine ördüğü duvarı yıkmak çok zor olmuştu. Küçük kız, içinden geçenleri ablasına bile söylemekten çekiniyordu. Ama birkaç gün içinde Shauna'ya iyice alışmış, onun yanında kendini rahat ve 


emniyette hissetmeye başlamıştı. Mandy'nin kendini sıkmayı bırakmasından sonra ikisi de çok eğlenmiş, birlikte güzel günler geçirmişlerdi. Shauna, ertesi sabah Mandy'nin eve gitmesi gerektiğini düşününce hüzünlendi. 

Yatak odasının ışıklarını söndürüp perdeyi araladı. 
Yirmi kat aşağıda şehrin ışıkları pırıl pırıldı. Mississippi Nehri'nin üzerinde demirli küçük tekneler birer ateş böceği gibiydiler. Teknelerin çoğu lokanta haline getirilmişti ve her birinden neşeli kahkahalar yükseliyordu. Saat daha on birdi ve şehir bütün canlılığıyla ayaktaydı. Nehir ise ortalığa bir dingillik katmak istercesine hafif kıpırtılarla çekici bir serinlik yayıyordu. 

“Gittikçe uyuşuklaşıyorsun' dedi Shauna kendi kendine. Başka zaman olsa, şimdi o da nehir kenarında dans ediyor olurdu. Greg'le birlikte eğlenebilirdi. 

Greg'i asla düşünmemelisin,? diye içinden geçirdi genç kız. Ama bunu beceremeyeceğini biliyordu. Genç adamı bu kadar kısa sürede aklından çıkarması olanaksızdı. Her şey birazcık daha farklı olsaydı cumartesi evleneceklerdi. 

"Yeter artık,' diye kendini azarladı Shauna. 'Onu unutman gerek.' Mandy'yi düşünmek için kendini zorladı. 

Üzerine ipekli kimonosunu alıp Mandy'nin odasına doğru yürüdü. Ses çıkarmamak için parmak uçlarına basarak yürüyordu. Kapıyı hafifçe araladı. Mandy uyuyordu, ama rahat olmadığı belliydi. Üzerindeki yorganı bir kenara fırlatmıştı. Yine de uyuyor olması iyiye işaretti. 
Ne de olsa uyku, mide bulantısının en iyi ilacı sayılırdı. 
"Belki de yarın uyanınca bir şeyciği kalmaz,' diye düşündü Shauna. 

Ertesi sabah, Mandy erkenden uyanıp kahvaltı masasının başına oturmuştu. Ama her zamankinden çok daha sessizdi. Gözlerinin altında halkalar belirmişti. Zaten gözlükleri yüzünden küçük bir baykuşu andırıyordu. 


Kahvaltısını isteksizce yiyordu ve yanı başında duran kitaba elini bile sürmemişti. Oysa sabah kahvaltı ederken kitap okumaya bayılırdı. 

Shauna, geçerken kız kardeşinin saçlarına hafif bir öpücük kondurdu. Sonra bir sandalye çekip küçük kızın karşısına oturdu. 

Bana kalırsa yemeğini yemekten çok karıştırmakla meşgul gibisin dedi genç kız. Bu sırada mutfağa girmekte olan kahya da onun sözlerini duymuştu. 

Çok haklısınız, Miss McCoy, diye mırıldandı yaşlı kadın. Bir yandan da Shauna'nın kahvesini koyuyordu. 
Minik kuşumuz ancak birkaç lokma yiyebildi. Mandy kadına öldürecek gibi baktıktan sonra tekrar başını önüne eğdi. 

Miden ne durumda? Hala bulanıyor mu? Shauna, endişeli bir sesle sormuştu bunu. Mandy, ablasına bakmaksızın, başıyla doğruladı. 

O zaman başka bir şey yemek ister misin? diye sordu genç kız. Çok yumuşak bir sesle konuşuyordu. 

Louise sana bir yumurta pişirebilir. Ya da meyva filan. Mandy başını salladı. 

Bu fena değil. Zaten ne olduğu fark etmez. Ben kendimi aç hissetmiyorum. 

Eh, dün akşam o kadar pizzayı yiyince şimdi acıkman zaten beklenmezdi. Shauna, kız kardeşini rahatlatmak için neşeli bir sesle konuşuyordu, ama aslında endişelenmişti. 
Greyfurdunu bitirdikten sonra sakin bir tavırla konuşmaya devam etti. 

Büroya giderken seni de okula bırakırım. Bu akşam sanırım seni okuldan artık George alır. Eve gitmeden önce buraya uğrayıp bavulunu alırsınız. Zaten sen eve varmadan annem de dönmüş olur. 

Mandy sanki onu duymuyor gibiydi. Bütün bir hafta eve neşe saçtıktan sonra şimdi birden tekrar sessizleşmişti. 


Yeniden kabuğuna çekilmiş ve çevresiyle ilişkisini kesmiş gibiydi adeta. 

'Hayret,' diye düşündü Shauna. Bu çocuk, iş aksilik etmeye gelince iki yetişkine bedel sayılırdı. Genç kız, Mandy'ye şaşkınlıkla baktı. Acaba kendisi de on iki yaşındayken bu kadar ters olabiliyor muydu? 

"Belki ben de tıpkı böyleydim,' diye düşündü Shauna. 
Bu haftayı birlikte geçirebildiğimize çok sevindim, dedi genç kız. İyi ki annem Rudy'yle Meksika'ya giderken bütün hizmetkarlara izin vermiş. 

Mandy başını salladı, ama her hareketi zorla yapıyor gibiydi. 

Bu akşam annemi arayıp ne kadar eğlendiğimizi ona da anlatmayı düşünüyorum. 

Mandy, ilk kez başını kaldırıp ablasına baktı. Hiç zahmet etme. 

Shauna, birden tokat yemiş gibi oldu. 

Ne demek istediğini açıklarmısın, Amanda Abrams? 
Genç kız, çok sert bir sesle konuşmuştu. Bunu fark edince ses tonunu yumuşatmaya çalıştı. Ben gerçekten seninle birlikte çok eğlendim, Mandy. Sana böyle bir konuda yalan söylemeyeceğimi biliyorsun. Mandy'nin yüzü birden değişti ve yanağından bir damla gözyaşı süzülüverdi. 

Ben senin yalan söylediğini kastetmemiştim Shauna. 
Küçük kızın sesi titriyordu. Sadece bunu anneme söylemenin bir yararı olmayacağını anlatmak istedim. 
Annemin beni umursadığı yok. Yoluna çıkmadığım sürece benim ne yaptığımı düşünmez bile. 

Hayatım, annen seni çok sever. Yalnız bazen sevgisini ifade etmeyi pek beceremez. Shauna, çaresizce kız kardeşine baktı. Durumu ona nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Kendi çocukluğunu anımsadı. On iki yaşındayken o da çok acı çekmişti. Tam annesine ihtiyaç duyduğu sırada yapayalnız kalıvermenin ne demek 


olduğunu iyi bilirdi. Jessica'nın kızı olmak çok zor bir şeydi. Bu kez de zavallı Mandy aynı şeyleri yaşıyordu. 
"Belki de bu asi küçük kızlessica'yr ürkütüyordur,' diye düşündü Shauna. 

Sanırım annem senin kadar bir kızı olduğu düşündükçe yaşlandığını düşünüp paniğe kapılıyor? dedi genç kız neşeli bir sesle. Havayı biraz olsun yumuşatmaya çalışıyordu. Mandy cebinden buruşuk bir mendil çıkarıp burnunu sildi. 

Böyle bir şeyi kafasına takacağını sanmam, dedi huysuz bir tavırla. Senin yaşında bir kızı olduğunu biliyor ya. Shauna gülümsedi. 

Sanırım benim gibi bir kızı olduğunu kafasından tamamen sildi, diye mırıldandı genç kız. 

Ama işine gelince hatırlıyor, dedi Mandy. Beni senin başına atıp Meksika'ya gitmek çok kolay. 

Bak, güzelim bir kere seni benim başıma atan filan olmadı. Seni ben davet ettim. Ayrıca bu hafta boyunca seninle olmak çok güzeldi. Her zaman benimle kalmanı isterdim. 

Sahi mi? Mandy'nin gözleri pırıl pırıldı. Seninle kalabilir miyim Shauna? 

'Şimdi hapı yuttuk,' diye düşündü Shauna. Ne diyeceğini şaşırmıştı. Zaten konuşmadan önce düşünmek gerektiğini bir türlü öğrenememişti. 

Sadece böyle bir şeyi istediğimi söyledim, Mandy, dedi yumuşak bir sesle. Ama bu işi yürütebileceğimizi hiç sanmam. Mandy'nin gözlerindeki ışıltının birden kaybolduğunu görünce Shauna kendini çok suçlu hissetti. 
Mandy, hayatım bazen annenin seni sevmediği fikrine kapılman çok doğal. Senin yaşında her küçük kız ara sıra böyle şeyler düşünür. Ben de aynı şeyleri yaşadım. Ama aslında annen seni gerçekten çok sever ve 


Mandy gözlerini ablasından ayırmıyordu. Hem sen yalnız da değilsin ki. dedi küçük kız. Senin Greg'in var. 
Onunla evlendikten sonra beni unutup gidersin. Yarası deşilince Shauna çok fena olmuştu. Ama bir şey belli etmemeye çalıştı. Sakin bir sesle konuştu, 

Mandy, Greg'le kesinlikle evlenmeyeceğimi gayet iyi biliyorsun. 

Annem senin aklını başına toparlayınca fikrini değiştireceğini söylüyor. Mandy, tepkisini ölçmek ister gibi ablasına yan gözle baktı. Annem diyor ki, sen hala onu çok seviyormuşsun. Sadece boş yere inatçılık ediyormuşsun. Sahi, ne yaptı Greg? 

Annem. Shauna, sözlerinin gerisini getirmedi. O konuda fazla konuşmanın ne yararı vardı ki? Jessica, kızının nişanı neden bozduğunu bir türlü anlayamamıştı. 
Ayrıca böyle bir şeyi Mandy'ye açıklamaya çalışmak da anlamsızdı. Greg'in yaptıklarını seninle tartışmak istemiyorum Mandy. Şu anda hiç kimseyle de evlenmeyi düşünmüyorum. Ama bu konuda kararımı değiştirsem bile evimde daima sana yer olacaktır. 

Şimdi öyle dersin, dedi Mandy, cansız bir sesle. Ama o zaman bana ayıracak zamanın olacağını sanmam. Artık gidebilir miyiz? Okula geç kalmak istemiyorum. Küçük kız, sandalyesinden kalkıp çantasını aldı ve kapının yanına gidip durdu. 

'Bazen içimden bu çocuğu öldürmek geliyor, diye düşündü Shauna. Mandy küçük bir ukalaydı. Ayrıca kendi çıkarını gözetmeyi de çok iyi biliyordu. Ancak psikolojik sorunlarını çözecek kadar büyümemişti daha. Bu durumda, bazen onu çekmek gerçekten de güçleşiyordu. 

Ama Shauna onun aslında ne kadar savunmasız olduğunu ve nasıl kolayca yaralanabileceğini biliyordu. 
Mandy babasını çok küçük yaşta kaybetmişti. Ve Shauna kız kardeşini korumak istiyordu. Mandy'ye sımsıkı sarılıp 


onu rahatlatmak geliyordu içinden. Kardeşi Shauna'ya çoğu zaman kendi çocukluğunu hatırlatıyordu. 

Mandy'nin okulunun kapısına gelince Shauna arabayı durdurup kardeşine veda etmeye hazırlandı. Ama Mandy, hiçbir şey söylemeden arabadan inmek niyetindeydi. 
Bunun üzerine genç kız, Mandy'nin omzuna yapıştı. 

Terbiyenizi takının, küçük hanım, dedi adeta otoriter bir sesle. Mandy içini çekti. Sonra ezbere konuşuyormuş gibi ifadesiz bir sesle cevapladı. 

Bu hafta evinde kalmama izin verdiğin için teşekkür ederim, Shauna. 

Senden böyle bir cevap beklemediğimi gayet iyi biliyorsun. Papağan gibi teşekkür etmenin benim için hiçbir anlamı yok. Birlikte geçirdiğimiz hafta hiç mi hoşuna gitmedi? Oysa senin de en az benim kadar eğlendiğini sanmıştım. 

Mandy burnunu çekti. Sanki kendini tutmaya çalışır gibiydi. Sonra birden ablasının kollarına atıldı. Shauna'ya öyle sıkı sarılmıştı ki genç kız bir an için boğulacağını zannetti. 

En kısa zamanda gene bir hafta sonu birlikte oluruz, dedi Shauna. 

Gelecek haftaya ne dersin? 

Önce annemle bir konuşsak iyi olur. Senin için başka planları vardır belki de. Shauna, Mandy'nin böyle bir bahaneden hoşlanmayacağını biliyordu. Ama küçük kıza yerine getiremeyeceği sözler de vermek istemiyordu. 

Peki, dedi Mandy isteksizce. Genç kız Mandy'nin arkasından baktı. Lacivert okul üniformasının içinde küçük kız daha da zayıf gözüküyordu. Sonra, arabayı çalıştırdı. Mandy'nin zamana ihtiyacı olduğunu biliyordu. 
Kızcağız büyüdükçe sorunlarıyla başa çıkmayı öğrenecekti. Ama bu arada dertlerini anlatabileceği birinin olması sağlığı açısından gerekliydi. 


McCoy ve Ortakları Müşavirlik Firması'ndan içeri girerken Shauna hala kardeşini düşünüyordu. Genç kız, son zamanlarda kendi sorunlarıyla uğraştığı için Mandy'yle hiç ilgilenemediğinin farkındaydı. Mandy neredeyse genç kız oluyordu. Shauna ise kardeşine babasından kalan paradan sorumluydu, ama Mandy'nin de ilgi bekleyen bir insan olduğunu unutmuştu. 

"Gelecek hafta sonu bana gelmesini sağlamalıyım,' diye düşündü genç kız. Annesinin bunu fazla umursamayacağını biliyordu. Ayrıca Mandy'yi çağırmak istemesinin tek sebebi onun iyiliğini düşünmesi değildi. 
Kendisinin de eve neşe katacak birine ihtiyacı vardı. 
Yitirdiklerini düşünüp üzüleceğine Mandy'yle birlikte gülüp eğlenebiliyordu. 

'Demek annem Greg konusunda fikrimi değiştireceğimi sanıyor, diye düşündü genç kız.'Ama Jessica bu kez yanılıyor. 

Shauna, Greg'e nişan yüzüğünü iade edince annesi genç kıza çıkışmıştı. Jessica geçmişte olup biten bir şey için Greg'den vazgeçmemesi gerektiğini söylemişti Shauna'ya. İşin kötüsü, Shauna da o günden beri hata edip etmediğini düşünür olmuştu. Bazen Greg'in yokluğu genç kıza öyle çok acı veriyordu ki onunla evlenmeyi reddettiğine pişman oluyordu. Bazen de geceyarısı uyanıp gardrobunu açıyordu. Dolapta gelinliği hala asılı duruyordu. Ve gelinliği görünce annesinin sözlerini anımsıyordu. Her erkeğin geçmişinde karanlık bir şeyler vardır, demişti Jessica. Bence hiç de gerçekçi davranmıyorsun. 

Belki de Shauna gerçekten evlilikten çok şey bekliyordu. Ama annesinin tam beş kez evlendiğini düşününce onun öğüdünü fazla önemsememesi gerektiğini de anlamıştı. 


'Onun standartları benimkinden oldukça farklı, diye düşündü Shauna. 

Genç kız, odasının bir duvarını kaplayan kocaman pencerenin önünde durdu. Bu yükseklikten St. Louis şahane gözüküyordu. 

Belki biraz katıyım, diye söylendi içinden. Ama Greg konusunda taviz vermemesi gerektiğini biliyordu. Eğer annesinin söylediği gibi bütün erkekler birbirlerine benziyorlarsa, ömür boyu yalnız yaşamayı tercih ederdi. 
Ama artık kesinlikle bildiği bir şey vardı. Bundan sonra asla bir erkek onu Greg'in yaptığı kadar yaralayamazdı. 
Çünkü genç kız artık hiç kimseye kolay kolay güvenmemekte kararlıydı. Shauna, pencereden Mississippi'ye bakarak işlerini düşünürken masasının üzerindeki interkom çaldı. 

Rahatsız ettiğim için özür dilerim, Miss McCoy, dedi sekreteri. Mandy'nin okulundan arıyorlar. Hemşire sizinle görüşmek istiyormuş. 

Shauna'nın birden içini korku kaplamıştı. Yoksa mide bulantılarının sebebi önemli bir hastalık filan mıydı? 
Mandy'nin başına bir kaza gelmiş de olabilirdi. Ama okula gideli bir saat olmuştu. Bu kadar zamanda nasıl bir aksilik olabilirdi ki? Yarım saat sonra Shauna kendini hemşirenin karşısında buldu. 

Mrs. Peters'ı aradık, ama bulamadık, diyordu hemşire; Evde telefona cevap veren olmadı. 

Ancak bugün akşam eve döner. 

Sizin zamanınızı aldığım için özür dilerim, Miss McCoy. Ama böyle bir şeyi hemen haber vermem gerektiğini düşündüm. Mandy uzun zamandır mide bulantılarından şikayet ediyor. 

Biliyorum, dedi Shauna. Ben de bir doktora gösterilmesi gerektiğine inanıyorum. 


Arabaya bindikleri zaman Mandy, bulantısının geçtiğini söyledi. 

Seni eve mi götürmemi istiyorsun, Mandy? diye sordu Shauna. Niçin doktora gitmek istemiyorsun? 

Mesele doktor değil, diye cevapladı Mandy. Aslında Dr. Stevens'ı çok seviyorum. 

Ama bu sabah bulantıların geçmediği halde bana geçtiğini söylemiştin. Yalan söylemen için önemli bir sebep olmalı. Küçük kız fısıltıyı andıran bir sesle konuştu. 

Hasta olmaktan nefret ediyorum. Ben hastalanınca annem hep bana kızıyor. 

Kızıyor mu? Senin elinde olmayan bir şey için sana neden kızsın ki? Mandy ablasına cevap vermedi. Anlaşılan Jessica kızının hastalığının kendi hayatına yansımasından hoşlanmıyordu. Ya da Mandy onun davranışlarını böyle yorumlamıştı. 

O zaman Jessica'nın evde olmadığına sevinmeliyiz, dedi Shauna. Aslında bunu havayı yumuşatmak için söylemişti, ama ikisi de gülmedi. Randevuları olmadığı için Dr. Stevens'nın muayenehanesinde epeyce beklemek zorunda kaldılar. Doktorun, bebeklerden ortaokul öğrencilerine kadar hemen her yaşta hastası vardı. Aynı muayenehaneyi birkaç doktor paylaştığı için bekleme odası hiçbir zaman boşalmıyordu. 

Senin Dr. Collins'e gittiğini sanıyordum, Mandy. 

O çok önceydi. Dr. Setevens'ı daha çok seviyorum. 

Bu sırada hemşire onları boş bir muayene odasına aldı. 

Onu niçin bu kadar seviyorsun, Mandy? diye sordu Shauna. Küçük kızı lafa tutup, beklerken sıkılmamasını sağlamaya çalışıyordu. Mandy omuzlarını silkti. 

Bilmem. 

Mutlaka farklı bir tarafı olmalı. 

Küçük kız bir an düşündükten sonra cevapladı. 


Elleri soğuk değil. 

Tam bu sırada kapı açıldı ve içeriye kısa kollu, çizgili gömlek giymiş bir genç adam girdi. 'Hastalardan birinin babası yanlış odaya girmiş galiba,' diye düşündü Shauna. 
Adam otuz yaşlarında görünüyordu. Çocuğu daha bebek olsa gerekti. Genç adamın sarı saçları rüzgarda dolaşmış gibi hafifçe dağınıktı. 

Mandy kollarını açıp genç adama doğru koştu. O da küçük kıza sımsıkı sarıldı. 

Ne oldu Mandy? Mandy hiçbir şey söylemeden eliyle karnını gösterdi. Ah, evet yine bulantıların varmış. Ne yapacağız bakalım? Genç adam, Shauna'ya döndü. Ben Rob Stevens. Siz de. 

Shauna McCoy, Mandy'nin ablasıyım. Shauna, genç adamla el sıkışırken onun parmaklarının gerçekten de sımsıcak olduğunu fark ettiç. 

Üvey ablasısınız, öyle değil mi? 

İşin detayına inmek isterseniz, evet. Üvey kardeş olmaları bu adamı neden igilendirsindi? 

Saçların çok farklı, dedi Rob Stevens. Hiç de kardeş gibi gözükmüyorsunuz. Daha Shauna bir cevap veremeden genç adam Mandy'ye dönmüştü. 

Genç kız dikkatini duvar kağıdına vermeye çalıştı. 
Onların aralarında ne konuştuklarını dinlemiyordu bile. 
Doktor tekrar ona dönüp bir şey söyleyince Shauna çok şaşırdı. 

Bulantılar ne zaman başladı, Miss McCoy? 

Dün gece. Çok fazla pizza yedi, ama. 

Sebebin pizza olduğunu sanmıyorum. Mandy, biraz kan almam gerekecek. Genç adam, yumuşak bir sesle konuşmuştu, ama itiraza da yer bırakmıyordu. Bu sırada hemşire kapıyı araladı. 

Doktor, telefonda sizi istiyorlar. Aslında rahatsız etmek istemezdim, ama. 


Arayan kimmiş, Jane? 

Hemşire, onun önünde konuşmaktan utanıyormuş gibi Shauna'ya baktı. Sonra içini çekti. 

Elektrik idaresinden arıyorlar. Yine borcunuzu ödememişsiniz. 

Eğer bir kez daha elektriklerimi keserlerse onları dava edeceğimi söyle, dedi genç adam. Ama hiç de sinirli değildi. Sanki durum umurunda değildi. Parayı bugün postaladım. 

Emin misiniz? diye sordu Shauna. 

Anlayamadım? 

Pantolonunuzun arka cebinde mavi bir zarf vardı. 
Elektrik faturasına çok benziyor. 

Rob Stevens, elini arka cebine atınca zarfı buldu. 
Zarfa bakarken yüzünde beliren şaşkınlık ifadesi o kadar komikti ki Shauna gülmemek için kendini zor tuttu. Sanki kurtulmak istercesine zarfı hemşireye uzattı. 

Beş dakika sonra burada yardımına ihtiyacım olacak, Jane, dedi genç adam. Hemşire, elindeki buruşuk zarfa bakıp içini çekti. 

Böyle bir şeyi beş dakika içinde açıklayabileceğimi sanmıyorum, dedi ve kapıyı kapatıp dışarı çıktı. Rob Stevens içini çekti. Biraz utanmış gibiydi. 

Para aslında sorun değil. Ama şu faturaların hesabını bir türlü tutamıyorum. Parayı ödediğime yemin edebilirdim. Durum artık Shauna'ya eskisi kadar gülünç gelmiyordu. Daha elektrik faturasını bile ödemeyi aklında tutamayan bir adamdan ne biçim doktor olurdu? 

Birkaç dakikalığına koridora çıkmanız mümkün mü, Miss McCoy? 

Neden? diye sordu Shauna şaşkınlıkla. 

Çünkü Mandy'yle özel konuşmak istiyorum. 


Ama bu çok saçma. Mandy, benim burada olmamdan rahatsız olmuyorsun değil mi? Genç kız, Mandy'ye doğru bir adım atacakken karşısında doktoru buldu. 

Sizin burada kalıp kalmamanıza Mandy karar veremez, dedi genç adam. Ben şu anda hastamla yalnız konuşmamın daha iyi olacağını düşünüyorum. 

'Sevsinler, diye düşündü Shauna. 'Tek derdi bir an önce benden kurtulmak.' Genç kız, çantasını aldı. Elektrik makbuzunuzu bulup sizi utandırdığım için özür dilerim, dedi yumuşak bir sesle. Olayı kimseye anlatmayacağıma söz veririm. Rob Stevens, hiçbir şey söylemeden ona kapıyı açtı. 

Jane, Miss McCoy'u büroma alır mısın lütfen? 

Doktorun küçücük odasında geçirdiği birkaç dakika Shauna'ya saatler gibi gelmişti. Acaba o dalgın adam Mandy'ye ne yapıyordu? Sıkıntısını gidermek için ayağa kalkıp odayı dolaşmaya başladı. Rob Stevens'ın çerçeveli diplomasına bakılırsa genç adam çok iyi bir üniversiteden mezun olmuştu. 'Belki de sahtedir,' diye düşündü Shauna. 
Doktorun masasının üstü bir sürü kağıt ve dosyayla kaplıydı. Masanın yanıbaşında ise birkaç resim çerçevesi duruyordu. Belli ki aile fotoğraflarını asmayı bile unutmuştu. Ailesi çok şeye katlanıyor olsa gerekti. Tabii mum ışığında oturmaya da. Tam bu sırada genç adam içeri girdi. 

Doktorlar artık beyaz önlük giymiyorlar mı? diye sordu Shauna, sinirli bir sesle. 

Evet, ama burada işler değişik. Rob Stevens, sandalyesine oturmuştu. Beyaz önlük çocukları korkutuyor. 

Bence şu kravatla onları daha çok korkutursunuz. 
Genç adam önüne baktı. 

Kravatın nesi var? 


Eğer bunu kendiniz göremiyorsanız benim anlatmam olanaksız. 

Miss McCoy, imalı konuşmanıza hiç gerek yok. Sizi muayene odasından atmadım. Sadece çıkmanızı istedim. 

Öyle mi? Peki neden kendimi yaralanmış hissediyorum? Rob Stevens, bir an için buz gibi gözlerle genç kıza baktı. 

Aslında atılmayı hak etmiştiniz. Çocuğu o duruma düşürmeye nasıl cüret edersiniz? 

Ne duruma düşürmüşüm onu? 

Zavallıya seçme şansı bırakmadınız. Sizi kovsa mıydı yani? Kalmanızı istemekten başka çaresi yoktu. 

Doğrusu siz bunu iyi hallettiniz. 

Evet, öyle. 

Şimdi bana kız kardeşimin nesi olduğunu söyleyecek misiniz? Yoksa bu da mı ikinizin aranızda? 

Anlatacağım. Mandy için birisinin hemen bir şeyler yapması gerekli. Birkaç test daha uygulayacağım. Ama anladığım kadarıyla Mandy'nin fiziksel bir rahatsızlığı yok, 

Sorun psikolojik mi? 

Pek sayılmaz. Sanırım psikosomatik hastalık diye bir şey duymuşsunuzdur, Miss McCoy? 

Ben yüksek öğrenim gördüm, doktor. Bunu tabii ki biliyorum. 

Diploma insana daima sağduyu kazandırmaz, Miss McCoy. 

Genç kız gülümsedi. Hepimiz için sağduyunun anlamı farklıdır. Benim sağduyu anlayışım evime gelen makbuzları zamanında ödemeyi de kapsar. 

Genç adam onun attığı taşı umursamayınca Shauna biraz utandı. 


Mandy'nin bulantıları birkaç haftadır sürüyor, dedi doktor. Bu durumda okulla ilgili bir sorunu olduğundan şüphelendim. 

Mandy'nin mi? Yo, her zaman sınıfını takdirle geçer. 

Biliyorum. Az önce okulunun müdiresiyle konuştum. 
Okulda hiçbir sorunu yokmuş. Demek ki mesele ev hayatıyla ilgili. Geçen hafta sizin evinizde kalmış, öyle mi? 

Evet, dedi Shauna, ters bir sesle. Eğer onu dövdüğümü filan ima etmeye çalışıyorsanız. Rob Stevens başını salladı. 

Lütfen, Miss McCoy. Öyle bir şeyden şüphelendiğim filan yok. Genç kız, biraz olsun rahatlamıştı. Doktorun kendisinden şüphelendiğini sanmakla belli ki hata etmişti. 
Eğer ona kötü davransaydınız, diye devam etti genç adam, Belirtiler daha önce görülürdü. 

Ama siz... 

Anladığım kadarıyla evde hiç mutlu değil. Ve şimdi de eve dönmek istemiyor. 

Bunu size Mandy mi söyledi? 

Pek sayılmaz. Sanırım Mrs. Peters oldukça soğuk bir kadın. 

Yani annemin Mandy'ye kötü davrandığını mı söylemek istiyorsunuz? 

Genç adam, 'hayır,' anlamında başını salladı, ama bir yandan da Shauna'nın yüzünü inceliyordu. Hiçbir dayak belirtisi yok. 

Eğer Mandy'nin ihmal edildiğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bir çocuğun isteyebileceği her şeye sahip. 
Ama çok hassas bir çocuk ve onun yaşındaki bütün kızlar gibi bazen annesiyle anlaşmakta güçlük çekiyor. 

Sanki aynı şeyleri yaşamış gibi konuşuyorsunuz. Siz de annenizle geçinmekte zorluk mu çektiniz? 


Konu ben değilim, Dr. Stevens. Eğer psikanalize ihtiyacım olursa bir uzmana giderim. 

Miss McCoy, ben yalnızca Mandy'nin evinde bazı sorunları olduğunu biliyorum. Sizin de yardımcı olabileceğinizi ummuştum. 

Mandy kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu bilmiyor mu? 

Eğer sorunlarını tartışabilecek yaşta olsaydı şu anda mide bulantıları çekmezdi. Shauna, bu basit psikoloji kuralını bilmediği için kendine kızmıştı. Annesinin bugün eve döneceğini söyledi. Eğer Mrs. Peters beni ararsa çok memnun olurum. 

Eminim arayacaktır. 

Ben pek emin değilim. Neredeyse bir yıldır Mandy benim hastam, ama annesini bir kez olsun görmedim. 
Genç kız çok şaşırmıştı. 

O zaman nasıl annemin. Birden kendini tuttu. Buraya aile meselelerini tartışmaya gelmemişti. Rob Stevens'ın kendisine merakla baktığını görünce Shauna sorusunu değiştirdi. 

Peki Mandy buraya nasıl geliyor? 

Bazen kahya kadın getirir. Kimi zaman da Mrs. 
Peters'ın hizmetçisi. Daha şoför ve bahçıvanla tanışmadım, ama yakında onları da görmeyi umuyorum. 

Bunu bilmiyordum, dedi Shauna. Aslında hiç şaşmaması gerekirdi. Jessica bir doktorun bekleme odasında vakit öldürecek türden bir insan değildi. 

Bilmediğinizi tahmin etmiştim. Genç adam, reçete yazmaya başlamıştı. 

Solaktı ve Shauna, parmağında yüzük olmadığını fark etti. Yoksa artık beyaz gömlekler gibi nişan yüzükleri de gözden düşmüş müydü? 'Saçmalama,' dedi genç kız kendi kendine. 'Bu seni hiç ilgilendirmez. 


Yaptırmanızı istediğim birkaç test daha var. Yalnızca emin olmak için. Genç adam, reçeteyi Shauna'ya uzattı: Mandy'yi hastaneye şimdi götürebilir misiniz? Korkarım, testlerin yapılması birkaç saat alacak. 

Hiç sorun değil. 

Rob Stevens gülümsedi. Genç kız, onun gülümseyince daha da hoş gözüktüğünü fark etmişti. 

Onları arayıp geleceğinizi haber vereyim. Sizi gerektiğinden fazla bekletmezler. 

Teşekkürler. Genç adam, neredeyse bir saattir onlarla ilgileniyordu. Shauna'nın ters davranışlarına dayanmış, hiç sabırsızlık göstermemişti. Bizim için çok yoruldunuz. 

Benim işim bu. 

Biraz şey davrandığım için özür dilerim. Çantasını aldı. Şey, elektrik makbuzunu. 

Evet? Genç adam sert bir sesle konuşmuştu. 

Shauna konuyu açtığına pişman olmuştu, ama devam etmek zorundaydı. Ben mali müşavirlik yapıyorum. İşini üstlendiğimiz kişilerin faturalarını ödüyoruz, kayıtlarını filan tutuyoruz. Eğer ilgilenirseniz size yardımcı olabilirim. Genç kız, doktora kartını uzattı. Genç adam, karta adeta şaşkınlıkla baktı. 

Öyle mi? Nasıl iş bu? En azından alınmamıştı. 

Faturalarınız için endişelenmenize gerek kalmaz. 

Elektriğim bir daha kesilmez mi? 

Size bu konuda garanti verebilirim. 

Rob Stevens güldü. Boş vaatlerde bulunmayın. Bir yıldır elektrik idaresiyle aramda savaş var. Ama bir kez denemekle ne kaybederiz ki? 

İKİNCİ BÖLÜM 

Jessica'nın villası Hollywood filmlerindeki malikaneleleri andırıyordu. Shauna buraya olabildiğince az gelmeye çalışırdı. Koskoca bina genç kıza ürküntü veriyordu. Zaten burası bir evden çok film setine 


benzemekteydi. Jessica'nın ünlü bir film yapımcısı olan son kocası J. Rudy Peters için uygun bir villaydı doğrusu. 
Uşak Mandy ve Shauna'yı telaşla hole aldı. 

Mr. Peters ve eşi terasta kokteyllerini alıyorlar, dedi resmi bir tavırla. Ben... 

Teşekkürler, Willis. Biz yolumuzu buluruz. Shauna uşağın ağzını açmasına fırsat vermeden geçip gitmişti. 
Mandy o gün ilk kez kıkırdayarak güldü. 

Onu susturmana bayılıyorum Shauna. 

Ona garezim yok, dedi genç kız. Zavallıyı böyle davranmaya annem zorluyor. 

Peterslar'ın evinde teras sözcüğü biraz değişik anlamda kullanılırdı. Jessica, güneşten rahatsız olduğu için terasın büyük bölümünü kapattırmıştı. Oysa Shauna, onun güneşten kaçmasının başka bir sebebi olduğunu tahmin ediyordu. Jessica'nın son yüz gerdirme ameliyatı pek başarılı geçmemişti galiba. 

Jessica oymalı bir koltuğa yanlamasına uzanmıştı. 
Yere uzanan eflatun sabahlığının her kıvrımı bir heykeltraşın elinden çıkmış gibiydi. Shauna ve Mandy içeri girerlerken yüzüklerle bezenmiş elini onlara doğru uzattı. 

Güzellerim, diye mırıldandı mahmur bir sesle. Sizi görmek ne güzel! Hayır, Mandy bana sarılmamalısın. 
Annen çok yorgun. 

'Koskoca kıza bebek gibi davranıyor, diye düşündü Shauna. 

Anneni dikkatli öp bebeğim, diyordu Jessica. 
Saçlarımı bozma. Oturup da hizmetçimin saçlarımı yapmasını bekleyecek gücüm yok. Shauna, Mandy'nin birden gerginleştiğini hissetmişti. 

Shauna'yla eğlendin mi hayatım? Eminim çok eğlenmişsinizdir. Şimdi odana çıkmak ister misin, Mandy? 


Jessica, adeta fısıldarcasına konuşmuştu ama sesinden otoritesi hissediliyordu. Nancy yemeğini hazırlamıştır. 

Mandy hüzünlü gözlerle Shauna'ya baktıktan sonra koşarak yukarı çıktı. Odaya girdiğinden beri bir tek söz etmemişti. 

Shauna derin bir nefes aldı. O anda annesini tutup sarsmak geliyordu içinden. Rob Stevens haklıydı. Mandy gerçekten de bu evde çok mutsuzdu. 

Ama belki de böyle düşünmekle Jessica'ya haksızlık ediyordu. Jessica gerçekten de yorgun olabilirdi. Genç kız olasılıklarla uğraşmanın saçma olduğunu biliyordu. Bir an önce annesine her şeyi anlatması gerekiyordu. Terasın öbür ucundaki barda duran J. Rudy Peters, Shauna'ya döndü. 

Selam Shauna. Bir kokteyl ister misin? Cevabını beklemeden genç kızın eline buz gibi bir bardak tutuşturdu. Benim imalatım. Adını Kayalık Dağlar koydum. 

Shauna içkiden bir yudum aldı. Tadı fena değildi. 
Ama Rudy'nin hazırladığı kokteyllere hiç güven olmazdı. 

Acapulco nasıldı, Rudy? 

Peters servetini devlete silah satarak yapmıştı. Emekli olduktan sonra da işi sinemacılığa dökmüştü. Kısacık boylu, tombul bir adamdı. Genç kız, annesinin bu adama niçin katlandığını anlayamıyordu. Ama Jessica, Rudy Peters'la birkaç aydan fazla evli kalmayı başararak rekor kırmıştı. 

Acapulco iyiydi, dedi Rudy. Jess otelde oturdu. Ben bütün Meksika'yı gezdim. 

Çölü dolaştı, diye mırıldandı Jessica. Tarantulalarla beraber. 

Tarantula filan yoktu, Jess. Sadece birkaç küçük akrep. Yeni filmim için harika bir set buldum. Çölün ortasında minicik bir köy. Para konusunda... 


Shauna, hayatım, diye kocasının sözünü kesti Jessica. 
Beni bu hafta Mandy'den kurtardığın için teşekkürler. 

Birlikte iyi vakit geçirdik anne 

Jessica onu duymamış gibiydi. Hizmetçilerin izin işini de aradan çıkardık. Etrafımda yeni insanlar görmeye dayanamıyorum. Ayrılıp gittikleri zaman yüreğim burkuluyor. Biliyorsun, çok hassas bir yapım var. 

Biliyorum, dedi Shauna. 'Hem de ne hassas!' diye düşündü içinden. Jessica, iki koca gömmüş, ikisini de boşamıştı. Anne, bugün Mandy'yi doktora götürdüm. 

Gene ne olmuş? 

Dr. Stevens birkaç test yaptırmamızı istedi. Önemli bir şeyi yokmuş. Ama Mandy'yi sürekli rahatsız eden bir sorunu varmış. 

Sorunu mu varmış? O yaşta bir çocuğun ne sorunu olabilir ki? 

Doktor seninle görüşmek istiyor. Yarın test sonuçlarını da almış olur. Jessica burun kıvırdı. 

Mutlaka onu bir psikiyatra götürmemizi isteyecektir. 
O da Mandy'nin küçük sorunlarını çözmek için bizden bir servet isteyecektir. 

Dr. Stevens hiç öyle bir şey söylemedi. 

Söyleyecektir. Bizden koparabileceği kadarını kopardıktan sonra biraz da meslekdaşını zengin etmeye çalışır. Shauna öfkelenmişti. 

Rob Stevens mesleğine bağlı, ahlaklı bir doktor. 
Jessica kaşlarını kaldırdı. 

Demek onu bu kadar yakından tanıyorsun? 

'En azından adamı tanıyorum. Sen tanışmaya bile zahmet etmemişsin,' diye düşündü Shauna. Ama hiçbir şey belli etmeden sakin bir sesle konuştu. Eğer ona güvenmiyorsan, başka bir doktor bulabilirsin, anne. 


Onların hepsi birbirine benzer. Mandy bu adamı seviyor gibi. Ne dersin, yoksa sırf doktordan hoşlandığı için hasta numarası yapıyor olmasın? 

Sanmam. Ne olursa olsun, eğer Mandy'nin doktoru onu psikiyatra götürmemizi isterse adamı dinlemeliyiz. 
Zaten faturayı da Mandy'nin babasının bıraktığı paradan ödeyeceğim. 

Bunu yüzüme vuracağını biliyordum. Sol'un niye kalkıp da Mandy'nin parasını sana emanet ettiğini hala anlayabilmiş değilim. 

Sol'un vasiyeti okunduğunda ben de senin kadar şaşırmıştım. Mandy'nin babası öldüğünde Shauna on sekiz yaşındaydı. Sol Abrams'ın küçük kızının mal varlığını kendisine emanet etmesi genç kızı çok duygulandırmıştı. 
Bu görevi ben istememiştim. Ama madem ki Mandy'nin sorumluluğu bende, onun için elimden geleni yapmalıyım. 

O çocuk insanlardan yararlanmayı iyi bilir. Eminim geçen hafta boyunca senin üzerinde de çalışmıştır. 

Canımı sıkacak hiçbir şey yapmadı, diye cevapladı Shauna sakin bir tavırla. Bu hafta sonu da bende kalmasını isterdim. 

Onu daha fazla şımartmaya niyetim yok, dedi Jessica. 
Zaten bir hafta senin tepene çıktıktan sonra onu tekrar disipline sokmak zor olacak. 

Benim tepeme filan çıkmadı, anne. Çok uslu davrandı. Birlikte iyi eğlendik. 

Şansın varmış ama onu bir haftadan fazla çekemezdin. Hayatımda gördüğüm en huysuz çocuk. Bir piyanistle evlenmek için deli olmam gerekirdi. Kızın ne menem bir şey olacağı babasından belliydi. 

Shauna, Mandy'nin bunları duymadığına seviniyordu. 
Küçük kız, zaten kendinden emin değildi. Hele Jessica'nın kızı hakkında söylediklerini Rudy'nin duyması dayanılmaz bir şeydi. 


Ama Jessica bütün bunları Rudy'nin önünde söylemekten hiçbir rahatsızlık duymuyor gibiydi. Belki de Rudy onları dinlemiyordu bile. Daha önce dört kez evlenmiş olan bir kadının kocası olmayı kabul eden adam bazı şeyleri duymamayı öğrenmiş olmalıydı. Rudy, onlara arkasını dönmüş, bahçeye bakıyordu. Jessica hala konuşmaktaydı. 

Sonra da Sol ölüverip beni tek başıma bıraktı. 

Eminim Sol bunu isteyerek yapmamıştır anne. 

Kızı bu yaşa kadar tek başıma büyüttüm. Ah, Shauna, yalnız başına çocuk büyütmenin ne kadar zor olduğunu bilemezsin. 

Onun için de babasını kaybetmek çok zor olmuştur, dedi genç kız yumuşak bir sesle. Bunu ben de yaşadım. 

Kendini Mandy'yle bir tutmamalısın. Baban öldüğü zaman sen epeyce büyümüştün. Ama Mandy babasını hatırlamaz bile. Eğer sana acıklı bir öykü anlattıysa ona kanmamalıydın. 

Öyle bir şey anlatmadı. 

Bu çocuğun hayal gücü inanılmaz bir şey. Kafasına bir şey taktı mı da unutturmaya imkan yok. O yönden birbirinize benziyorsunuz. Hiç esnek değilsiniz. Örneğin Greg konusunda. 

'Tamam, başlıyor,' diye düşündü Shauna. Bu sırada Rudy ilgiyle onlara dönmüştü. Belli ki konuşulanları dinliyordu. 

Greg harika bir genç, Shauna. Onu elinden kaçırmakla hata ediyorsun. Eğer biraz daha genç olsaydım Greg'in üstüne atlayabilirdim. 

Son derece kibar bir çocuk. 

Ayrıca son derece kötü bir geçmişi var, diye mırıldandı Shauna. 

Bu zamanda geçmişinde karanlık bir şeyler olmayan adamı nereden bulacaksın? Herkes hata yapar. 


Hata yapmak başka şey, o konuda dürüst davranmamak başka. İnsanın bir çocuğu olduğunu nişanlısından gizlemesi affedilemez bence. Jessica içini çekti. 

Hatasını düzeltmek için o kızla evlenmesini mi isterdin? 

Sen onunla hiç tanışmadın, anne. Ama ben o kızı tanıdım. 

Farzet ki adam boşanmış. 

'Bu çok farklı,' diye düşündü Shauna. Ama böyle bir şeyi annesine açıklayamayacağını bildiği için sustu. 

Greg'in ipini elinden kaçırmamaya dikkat et, Shauna. 
Onun peşinde çok kız vardır. Senin aklını başına toplamanı beklemeyebilir. 

Rudy güldü. Bence bekler, Jessie. Öbür kızların asla bizim Shauna'mızın olanaklarına sahip olamayacaklarını unutmamalısın. 

Shauna, Rudy'nin paradan söz ettiğini biliyordu. 
Zaten Greg başından beri Shauna'nın parasının peşindeydi ve genç kız onu sevdiği için bu gerçeği görememişti. 
Greg'in iyi bir işi ve parası vardı. Ama bazı insanlar paraya doymazlardı. Aptallığının yüzüne vurulmasına daha fazla dayanamazdı. 

Sanırım artık gitme vakti geldi. 

Onu çok kızdırdın, Rudy, dedi Jessica. Kızıl saçlı olmak korkunç bir şey değil mi, Shauna. Yüzün duygularını olduğu gibi yansıtıyor. Neyse ki gözlerini benden almışsın. Zavallı Mandy'nin o kadarcık bile şansı yokmuş. Gitmek zorunda mısın? Yine bizi ziyarete gel, hayatım. 

Shauna, kendini bu evden dışarı atmak için sabırsızlanıyordu. Yine de Mandy'ye bir kez uğramadan gitmemesi gerektiğini biliyordu. 


Mandy'nin odasını gören, mutlaka onun çok şanslı bir çocuk olduğunu düşünürdü. Oysa küçük kız, yatağının üstüne yüzükoyun yatıp ayısına, sarılmış, öylece duruyordu. Ağladığı belliydi. Ablası odaya girince de gözlerini açmadı. 

Dev stereo sistemden odaya müzik yayılıyordu. 
Shauna müziği duyunca içini çekti. Sol Abrams'ın müziğini tanımamaya olanak yoktu. 'Bir açıdan Mandy çok şanslı sayılır,' diye düşündü genç kız. Her çocuğa babasından bu derece somut bir hatıra kalmazdı. Yatağın kenarına oturup küçük kızın omzuna dokundu. Mandy yüzünü ablasının kucağına gömüp ağlamaya başladı. 

Seninle gelmek istiyorum, dedi hıçkırarak. 

Biliyorum, güzelim. Biliyorum. Shauna oracıkta oturup kız kardeşinin saçlarını okşamaya devam etti. Ne yapacağını şaşırmıştı. 

Mandy olmayınca Shauna'ya evi bomboş gözükmüştü. 
Genç kız, ne tarafa baksa kardeşinin hüzünlü gözlerini görür gibi oluyordu. Kahya Louise, Shaun'nın odadan odaya dolanmasına daha fazla dayanamayacağını anlayınca sordu. 

Küçüğü çok özlüyorsunuz, değil mi? Genç kız başını salladı. 

Louise, onu alıp temelli buraya getirmeyi çok istiyorum. 

Buna Mrs. Peters ne der? Louise odanın bir köşesini süsleyen bronz heykelin tozunu alıyordu. Shauna, antika koltuğunun kenarındaki minderi düzeltti. 

Sen ne dersin, Louise? 

Madem ki sordunuz söyleyeyim. Bence Miss Mandy'yi olduğu yerde bırakmanız en akıllıcası. 

Beni anlamıyorsun, Louise. 

Bir an önce evlenip kendi çocuklarınızı büyütmeye başlasanız iyi olur. Bir kadının tek başına çocuk 


yetiştirmesi çok zordur. Ben üç tane çocuğu yalnız başıma büyüttüm. Bu konuda bana inanmalısınız. 

Shauna, umutsuzca kahya kadına baktı. Yıllardır ilk defa Jessica ve Louise bir konuda anlaşıyorlardı. Louise sessizce yatak odasına geçti. Söyleyeceğini söylemişti. 

Shauna cam kenarında bir koltuğa çöktü ve durumu gözden geçirmeye çalıştı. Acaba annesi Mandy'yi almasına izin verir miydi? Genç kız Jessica'nın buna pek niyetli olmadığını biliyordu. Mandy'nin hafta sonunda bile Shauna'da kalmasına izin vermemişti. Ama belki de kızını özlediği için böyle davranmıştı. Jessica, bencil ve düşüncesiz bir kadındı. Yine de Mandy'yi seviyordu. 
Ayrıca Jessica'ya sorulursa Mandy'nin çok iyi bir ortamda yetiştiğini de savunabilirdi. Kızını hizmetçilerin eline bırakmayı normal buluyordu, ama başka birine vermeyi asla kabul etmezdi. Hem Rudy, iyi kötü Mandy'ye babalık yapıyordu. 

Shauna, kız kardeşini neden bir türlü kafasından çıkaramadığını bilemiyordu. Mandy gibi sorunları olan bir sürü çocuk vardı çevresinde. Küçük kız rahat bir hayat yaşıyordu ve çok iyi bir eğitim görüyordu. Birçok çocuk onun yerinde olmaya can atardı. Okuldaki öğretmenlerinin ve ablasının da desteğiyle, Mandy zamanla sorunlarının üstesinden gelebilecekti. Ama yine de Shauna onun için endişeleniyordu. Kendisi Mandy'nin yaşındayken, hizmetçilerin ve büyükannesinin sevgisine sığınmıştı. 
Oysa Mandy her şeyi içine atıyordu. 

'Keşke Greg'le evlenseydim.' diye düşündü genç kız. 
'O zaman annem belki Mandy'yi almama izin verirdi.' 

O an aklından neler geçirdiğini fark edince Shauna birden çok şaşırdı. Yoksa Greg konusunda verdiği karardan pişman mı olmuştu? Belki de Mandy'yi bahane ediyordu. Küçük kızı kullanıp Greg'i elde etmeye çalışıyor olabilirdi. Bir çocuk gibi davranmaması gerektiğini 


biliyordu. Artık ne olursa olsun Greg'le evlenmesine olanak yoktu. Greg'in yaptıklarından sonra bu olasılık tamamen ortadan kalkmıştı. 

Olanları anımsayınca içinin tıpkı ilk günlerdeki gibi sızladığını fark etti. İki ay önce o yağmurlu gün, tüm yaşamını değiştirmişti. Akşamüstü Shauna'nın bürosuna gelen genç bir kadın, kucağındaki bebeği genç kıza göstermişti, Greg'le evlenmeden önce birisinin size bunu söylemesi gerektiğimi düşünüyorum, bunu bilmek sizin hakkınız. Bu çocuk, Greg'in oğludur. 

Shauna buna inanmak istememişti. Ama genç kadının elindeki belgeler her şeyi kanıtlıyordu. Zaten Greg de hiçbir şeyi inkar etmemişti. Yalnızca Shauna'nın böyle önemsiz bir şeyi niçin büyüttüğünü anlayamadığını söylemişti genç adam. Artık genç kızın Greg'e karşı sevgi ve saygı duymasına olanak yoktu. Arada Mandy bile olsa onunla evlenemezdi. O anda tek umudu zamanla Greg'i unutup, çektiği acıdan kurtulabilmekti. 

Cuma sabahı erkenden bürosuna gitmiş, gazetesini okuyordu. Tam bu sırada masasındaki interkomun sesini duydu. 

Daha müşteri kabul etmiyorum, Susan, dedi sekreterine. 

Biliyorum. Ama burada genç bir bey var. Sekreter biraz şaşırmış gibiydi. Biraz garip bir tip. Randevusu yok, ama sizin borçlarıyla ilgileneceğinize söz verdiğinizi söylüyor. 

Genç kız gülümsedi. Demek sonunda Rob Stevens gelmişti. Genç adamı bürosuna çağıralı dört gün olmuştu ve Shauna artık ondan umudu kesmeye başlamıştı. Bu konuda fazla kafa yorduğu söylenemezdi, ama birisinin ekonomik sorunları olduğunu bilmek kendisini hep rahatsız ederdi. 


Uzun boylu, sarışın, mavi gözlü bir adam mı, Susan? 
Saçları da darmadağınık olmalı. 

Evet, aynen dediğiniz gibi. Shauna gazetesini kıvırıp bir kenara koydu. 

Ona içeri gelmesini söyle. Kahve de getirirsen sevinirim. Sanırım bir fincan kahveye gerçekten çok ihtiyacım olacak. 

Genç adamın elinde eski püskü bir çanta vardı. 
Kravatı tıpkı o günkü gibi cart renkliydi. Shauna, kravatı alıp çöpe atmak için dayanılmaz bir istek duyuyordu. Ama sakin sakin ayağa kalkıp Rob Stevens'a elini uzattı. 

Sekreteriniz randevu almam gerektiğini söyledi, diye söze başladı genç adam. Shauna, gülümsemesini gizlemeye çalıştı. 

Önemi yok. Sanırım yine elektrik idaresinden aradılar ve siz de borçlarınızı anımsadınız. 

Hayır, bu kez arayan araba tamircisiydi. Rob Stevens'ın canı sıkılmış gibiydi. Geçen ay arabamı iki defa tamire vermiştim. Ama bir çek yollamayı unuttum. 
Aslında o molozu verip yenisini almak gerek, ama. 

Ama bu işle ilgilenecek zamanınız yok, diye mırıldandı Shauna. 

Sorun o değil. Bu arabayı daha lisedeyken almıştım. 
Şimdi fırlatıp atmak çok haince bir şey gibi geliyor. 
Saçmaladığımın farkındayım, ama o arabayla yaşadıklarımı bir bilseniz. 

Beni çok şaşırtıyorsunuz, Dr. Stevens. Genç adam çantasını açtı ve içindekilerin tümünü Shauna'nın masasına boşalttı. 

Evde bulduğum bütün evrakı getirdim. Genç kız, masasının üstüne dehşetle baktı. Sonra olabildiğince sakin bir sesle konuştu. 

Doğrusu evden de tahliye edildiğinizi söyleseydiniz hiç şaşırmayacaktım. Masanın üstünden açılmamış birkaç 


zarf alıp üzerlerindeki tarihe bakınca kaşlarını çattı. 
Sanırım çek defterinizi getirmeyi de unutmuşsunuzdur. 

İşte burada. Shauna çek defterini karıştırırken, 

Gelirinizle giderinizi dengelemeyi hiç beceremediniz mi? diye sordu. 

Tabii. Ama o işle uzun zamandır ilgilenemiyorum. 
Genç adam omuzlarını silkti. Her ay işler biraz daha karışıyor. Ben de gelecek hafta sonu nasıl olsa hallederim deyip bir kenara atıyorum. 

Ve hiçbir hafta sonunda oturup hesap yapmaya fırsat olmuyor, değil mi? İşe en baştan başlamamızda yarar var. 
Geliriniz, borçlarınız, her ay düzenli olarak yaptığınız ödemeler. Bir saat kadar sonra genç kız arkasına dayanıp Rob Stevens'a baktı. Ardından sakin bir sesle sordu. 

Mali durumunuzun ne halde olduğunu biliyor musunuz Dr. Stevens? 

Biraz, dedi genç adam. Oldukça kötü, öyle değil mi? 

Durumunuz umutsuz değil, ama iyi olduğu da söylenemez. Yaklaşık bir yıldır çalışıyorsunuz. 

Ama işin sahibi ben değilim. Yalnızca maaşlı memur durumundayım. 

Evet, bildiğim kadarıyla genç doktorlar işe hep öyle başlarlar. Ama şimdi patronlarınız size ortaklık teklif etmişler. Bu çok önemli bir adım. 

Biliyorum. Çok önemli ve çok pahalı bir adım. Ama bende hiç para yok. 

Yapılacak en doğru iş küçük de olsa bir hisse alıp ortak olmak. Maaşlı bir memur durumunda olmak size hiçbir şey getirmez. Ancak bir hisseniz olursa ilerleme şansınız artar. 

Peki parayı nereden bulacağım? 

Borç alın. Kendinize güvenmek zorundasınız, Dr. 
Stevens. 


Ama zaten boğazıma kadar borca batmış durumdayım. Tıp okumak çok pahalı bir zevkti. 

Shauna önündeki kağıda baktı. Dr. Stevens'ın durumu olduğu gibi ortadaydı. Gerçekten de tıp fakültesi ona çok pahalıya mal olmuştu. Genç kız, insanın okurken nasıl kırk yedi bin dolar borçlanabileceğini anlayamıyordu. Tıp öğrencileri için burslar filan olsa gerekti. Şimdi de ortak olabilmesi için genç adamın bir kırk bin dolar daha borçlanması gerekecekti. Shauna onun niçin çekindiğini anlıyordu. Ama Rob Stevens'ın yapabileceği en doğru şey bir an önce hisse satın alıp çalıştığı yere ortak olmaktı. 

Eğer para bu kadar sorun olacaksa niçin başka bir meslek seçmediniz? diye sordu genç kız. Emlakçılık ya da şoförlük size daha çok para kazandırabilirdi. 

Çocuklarla çalışmaktan hoşlanıyorum. 

Yine de tıp okumak zorunda değildiniz. Bir yuva filan açabilirdiniz. Genç adam Shauna'ya öfkeyle baktı. 

Şaka etmiyorum, dedi Shauna, yumuşak bir sesle. 
Gerçekten, niçin doktorluğu seçtiğinizi bilmek isterdim. 

Çünkü... Genç adam bir an durakladıktan sonra hızlı hızlı konuşmaya başladı. Çünkü insanlar için bir şeyler yapmak istiyorum. Dünya barışını sağlamak ya da açlık sorununu çözmek gibi bir hayalim yok. Ama en azından bir çocuğun hayatını kurtarabileceğimi bilmek beni mutlu ediyor. Belki de büyüyünce o bütün bunları gerçekleştirebilir. Ben çok iyi bir doktorum, Miss McCoy. 
Genç adam birden sustu. Sanki söylemek istediğinden çok fazlasını ağzından kaçırmış gibiydi. 

Öyleyse şansınızı denemeniz için çok önemli bir sebep var demektir, dedi Shauna. Borcunuzun sizi rahatsız ettiğini biliyorum. Ödenmesi yıllar alacaktır. 

Yıllar mı? Rob Stevens şaşırmış gibiydi. Ben o işi daha kısa zamanda halledebileceğimi umuyordum. 


Akla uygun bir ödeme planı yapacağız. Ama bu arada bazı şeyleri de ihmal etmemelisiniz, örneğin, yatırım yapmaya başlamanız gerekli. 

Yatırım mı? Rob Stevens, Shauna'ya şaşkın gözlerle bakıyordu. 

Para biriktirmek için ille de zengin olmanız gerekmez. 
Evli olmadığınıza göre rahatça yaşayıp bir yandan da para biriktirmeniz zor olmaz. Zaten ortaklık işini hallettikten sonra borçlarınızı ödeyecek kadar para fazlasıyla elinize geçecektir. 

Çok kesin konuşuyorsunuz. Ama ben hiç de kendimden emin değilim. 

Ben size güveniyorum. Eğer isterseniz neler yapabileceğinizi size kağıt üstünde kanıtlayabilirim. 
Şimdiye dek paranızı doğru kullanmayı becerememişsiniz. 
Para sorunlarınızı çözmem için her işinizi bana teslim etmeyi kabul ediyor musunuz? Genç adam önünde duran vekaletnameye baktı. 

Sanırım benim şimdiye dek becerebildiğimden daha iyisini yaparsınız. 

Haklısınız, diye cevapladı genç kız. Doğrusunu isterseniz ben bu konuda uzman sayılırım. Eğer referans isterseniz, Mandy'ye başvurabilirsiniz. Dün sabah erkenden Mandy'ye altı bin dolar kazandırdım. 

Mandy size minnettar olmalı. 

Umurunda olduğunu hiç sanmıyorum. Böylesi bir bakıma daha iyi, para konularını düşünmek için daha çok genç. 

Mandy nasıl? diye sordu genç adam birden. Shauna içini çekti. 

Her gün telefonla konuşuyoruz. İyi gibi. Ama bundan emin olmak imkansız. Mandy her şeyi içine atar. Rob Stevens düşünceli bir tavırla başını salladı. 

Sorun da bu zaten. 


Genç kız onun bir şeyler daha söylemesini bekledi, ama Dr. Stevens konuşmaya niyetli gözükmüyordu pek. 
Aslında Shauna test sonuçlarını öğrenmek isterdi. 
Jessica'nın doktoru arayıp aramadığını da merak ediyordu. 
Ama hiçbir şey soramadı. İkisi de susunca odada rahatsız edici bir sessizlik olmuştu. Genç kız ortamı yumuşatmaya çalıştı. 

Neler hissettiğinizi anlıyorum. Sanki bütün hayatınızı benim ellerime bıraktığınızı düşünür gibisiniz. Ama korkmanıza hiç gerek yok. Servetinizi çarçur etmemi engelleyecek önlemler alabilirsiniz. 

Genç adam gözlerini kısmış Shauna'yı inceliyordu. 

Ne serveti? dedi alaycı bir sesle. Herkes doktorların bir sürü para kazandığını düşünür, ama ben işin pek öyle olmadığından şüphelenmeye başladım. 

Haklı olabilirsiniz. Hem hepimiz kazandığımızdan biraz fazlasını harcamayı severiz. Ama planlı davranırsak ve akıllı yatırımlar yaparsak çok hoş bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. 

Tamam, dedi genç adam sonunda. Eğer Mandy sizden memnunsa, herhalde ben de memnun kalırım. 
Shauna, bu işi aldığına sevinmemesi gerektiğini biliyordu. 
Bir zafer kazanmamıştı. Sadece başına koskoca bir dert almıştı. 

Sonuçtan hoşnut kalacağınızı umarım. Biraz daha kahve ister miydiniz? Rob Stevens saatine baktı. 

Kliniğe gitsem iyi olur, dedi gülümseyerek. Yoksa batıracağınız bir servetim olamaz. Genç adam odadan çıkarken Shauna gülerek onun arkasından baktı. Sonra içini çekip önündeki kağıtların üzerine eğildi. 

Bu adamın karmakarışık işlerini niçin üzerine aldığını bilmiyordu. Genellikle Shauna'nın müşterileri vergi kaçırabilmek için defterleriyle oynayan işadamları olurdu. 
Mahkemelerde çoğu zaman üst düzey devlet görevlileriyle 


ve vergi memurlarıyla karşı karşıya gelirlerdi. Genç kız, meslek yaşamında ilk kez, beyaz eşya satıcılarıyla, araba tamircileriyle ve hatta çiçekçilerle uğraşmak zorunda kalacaktı. Aslında bu iş bayağı eğlenceli olabilirdi. Shauna genç doktora acıdığı için onu düze çıkarmaya karar vermişti. Rob Stevens gibi gelecek vaat eden birisinin sırf işine çok düşkün olduğu için faturalarını unutması yüzünden iflas etmesi büyük bir şanssızlık olurdu. 

Genç adamın mali durumu Shauna gibi bu konuda uzmanlaşmış birisini bile şaşırtacak kadar karışıktı. Genç kız, o güne dek çok iş almış, ama hiç böylesiyle karşılaşmamıştı. Yine de sabırlı bir şekilde hareket ederse zamanla her şeyi yoluna koyabileceğini umuyordu. Eğer aşırı bir harcama yapmazsa ya da çok masraflı bir kadınla evlenmeye filan kalkmazsa Rob Stevens en fazla altı ay içinde mali sıkıntıdan kurtulabilirdi. Shauna ilerisi için genç adama bir bütçe ve mantıklı bir harcama planı hazırlaması gerektiğini biliyordu. Ekonomik sorunlarını hallettikten sonra Rob Stevens'ın hala bir mali müşavire bağımlı kalması için hiçbir sebep yoktu. Yalnızca faturalarını ödetmek için bir muhasebeciye para vermek genç adama yarardan çok zarar getirirdi. 

Genç kız önündeki faturalara bakarken kaşlarını çattı. 
Rob Stevens'a gerçekten de çok şey öğretmesi gerekecekti. 
Eğer ödeme günü geçene dek genç adam faturalarını cebinde gezdirmeyi sürdürürse yine başladıkları yere dönebilirlerdi. 

Neyse ki Rob Stevens'la uğraşmak için bol zamanı vardı. Görünüşe bakılırsa, birkaç gece onun yüzünden uykusuz kalacaktı. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
O gün akşamüstü Mandy, ablasını bürodan aradı. Shauna arka plandaki gürültüden okulun dağılmakta olduğunu anlamıştı. 


Sen mi gelip beni alacaksın?" diye söze başladı Mandy heyecanlı bir sesle. Yoksa taksiyle büroya mı geleyim? 

Ne demek istiyorsun? Genç kız, üzerinde çalışmakta olduğu kağıdı bir kenara itti. 

George beni almaya gelmedi. Ben de annemin fikrini değiştirdiğini beni hafta sonunda sana yollamayı kabul ettiğini düşündüm. Mandy, hüzünlü bir tavırla susmuştu. 

Hayır, hayatım. George'un niçin geciktiğini bilmiyorum, ama annem fikrini değiştirmedi. Bana dün dedi ki. Shauna derin bir nefes aldı. Kız kardeşine durumun olumlu yanlarını yansıtması gerektiğini biliyordu. Seni bana yollaması için onunla bir kez daha konuştum, ama bir hafta ayrı kaldıktan sonra ikinizin birlikte yapacağınız çok şey olduğunu söyledi. Sanırım yaz için sana elbise almayı düşünüyor. Seni alışverişe.. 
Mandy homurdandı. 

Ama geçen hafta benimle alışverişe gittiğin zaman çok eğlenmiş gibiydin. 

O başkaydı. Bir sürü eğlenceli yere gittik. Hem sen benim istediğim şeyi denememe izin verdin. Shauna'nın başı zonklamaya başlamıştı. 

Açıkçası, Mandy benim de her denediğini almana izin vermediğimi unutma. 

Biliyorum. Ama o elbiseleri almaya niyetim de yoktu. 
Sadece neye benzediğimi görmek istemiştim. Sen benim fikrimi sorduğun zaman cevabımı dinliyordun. En azından... diye devam etti küçük kız, Dinler gibi görünüyordun. 

Tabii ki seni dinliyordum, Mandy. O elbiseleri giyecek olan sendin. 

Annem hiç dinlemez ki. Önce bana fikrimi sorar, ama ne düşündüğümü söyleyince kızar. Çoğu zaman ben bir 


sandalyeye oturup kitap okurum. O da benim ne giymem gerektiğine karar verir. 

Bu çok can sıkıcı bir duruma benziyor, dedi Shauna. 

Öyle. Ne diye beni peşinden alışverişe sürüklediğini anlamıyorum zaten. 

Bu sırada Shauna birden annesine haksızlık ettiğinin farkına vardı. Mandy'nin çok güzel elbiseleri vardı. 
Doğrusu Jessica'nın güvenilecek ender taraflarından biri zevkiydi. Mandy'ye aldığı elbiselerin hepsi de çok güzel şeylerdi. Belki de Jessica haklıydı. Mandy, insanları istediği yöne çekip kullanmayı çok iyi biliyor olabilirdi. 
Mandy'nin yalan söylemesi veya annesine olan hıncını bu yolla anlatmaya çalışması ayrı bir konuydu. O anda Shauna'nın tek yapabileceği şey kız kardeşinin çocuksu kaprisini fazla büyütmemekti. Jessica ve Mandy'nin aralarındaki konuya burnunu sokması doğru olmazdı. 

Mandy, dedi kesin bir tavırla. Annemle senin aranızdaki bir anlaşmazlığa karışmamın doğru olacağını sanmıyorum. Senin yaşındayken ben de giyim konusunda onunla anlaşamazdım, ama şimdi bakıyorum da meğer annem benden çok daha zevkliymiş. 

Olabilir. Zaten onun hayatta düşündüğü tek şey elbiselerdir, diye mırıldandı Mandy. Shauna dudağını ısırdı. O da aynı fikirdeydi, ama 
Mandy'yi kışkırtmaması gerektiğini biliyordu. 

Bence telefonu kapatıp ön kapıya gitmelisin, Mandy. 
Belki de George seni orada bekliyordur. 

Bana kızdın mı? 

Tabii ki hayır. Ama bence sen bazı şeyleri gereğinden fazla büyütüyorsun. Bu hafta sonunda bana gelmek istemeni anlıyorum. Ama annemin seni sırf ceza olsun diye alışverişe götürdüğünü düşünmemelisin. 

Şey, ben... dedi Mandy. Ama... 


Bu hafta sonu annemle eğlenmene bak. Ona iyi davran. Eğer benim seni iyi yönde etkilediğimi düşünürse belki gelecek hafta bana gelmene izin verir. 

Tamam. Mandy cansız bir sesle konuşmuştu. 
Telefonu kapatırken Shauna, hem kendine hem de annesine kızıyordu. Mandy'nin sevilmeye ve ilgiye ihtiyacı vardı. Jessica kızına elbise almakla ona gereken ilgiyi gösterdiğini düşünüp kendini avutamazdı. Madem kendisi kızına gerektiği gibi bakmıyordu, en azından Mandy'nin bu işi daha iyi yapabilecek birine gitmesine izin verebilirdi. 

Sadece moralin biraz bozuk, dedi kendi kendine. 
Canını sıkan asıl mesele Mandy değildi. Her şey farklı olsaydı, bugün bürosunda çalışıyor olmayacaktı. 
Nedimeleriyle öğle yemeği yiyip manikür yaptırmak için Julio'ya gidecekti. Sonra da evine dönecek ve kalan eşyalarını toplayacaktı. Akşamüstü kiliseye gidip düğünün provasına katılacaktı. Ve ertesi gün de Greg'le evlenecekti. 

Aklını elindeki işe vermeye çalıştı. Ama nedense rakamlar ona her zamanki gibi büyüleyici gelmiyordu. İki sütunu dengeleyip beklediği sonucu elde etmek Shauna'yı mutlu etmeye yetmiyordu artık. Genç kız, bir gelir vergisi işiyle uğraşıyordu. Bu işi avukat bir arkadaşıyla birlikte almışlardı. Arkadaşı işin kanunla ilgili tarafına, Shauna da mali yönüne bakıyordu. 

Sıradan bir gün olsaydı, işini bitirince belgeleri bir zarfa koyup, mühürler ve sekreterine Andrea'nın bürosuna bırakmasını söylerdi. Ama bu kez Andrea'ya zarfı kendisi götürmeye karar verdi. Birkaç haftadır Andrea'yı görmemişti ve gerçekten de bir arkadaşa ihtiyacı vardı. 

Andrea Cohn, böyle zamanlarda hep Shauna'nın yardımına koşardı. Andrea, yirmi dört yaşında hukuk fakültesinden yeni mezun olmuşken, elli bir yaşındaki Richard Cohn'la evlenince herkes şaşırmıştı. St. Louis bu 


dedikoduyla dalgalanmış, birçok kadın yıllardır bekar olan Richard Cohn'la evlenmeyi başardığı için Andrea'yı kıskanmıştı. Yalnızca birkaç yakın dost, Andrea'nın Richard'a gerçekten deli gibi aşık olduğunu anlamıştı. 
Onları tanıştıran Shauna da bunlardan biriydi. Genç kız, Richard Cohn, St Louis'in en başarılı avukatı değil de bir bakkal bile olsa arkadaşının yine onunla evleneceğini biliyordu. Shauna ikisinin evlenmelerine çok sevinmişti. 
Richard Cohn, Sol Abrams'ın da en yakın arkadaşıydı ve Shauna ile birlikte Mandy'nin vasilerinden biriydi. Zaten Richard da başına ne geldiğini anlayamamış gibiydi. Son derece düzenli olan hayatı, Andrea karşısına çıkınca birden değişivermişti. 

Shauna arkadaşını kütüphanesinde buldu. Andrea kitaplarının arasına gömülmüştü. Gözlükleri burnuna düşmüş, saçları ise darmadağın olmuştu. Genç kız kapının eşiğinde bir an durakladı. 

Afedersin, dedi arkadaşına. Sekreterin girebileceğimi söyledi. Bu kadar meşgul olduğunu bilmiyordum. Andrea başını kaldırıp gülümsedi. 

Ona ne olursa olsun sen geldiğin zaman içeri göndermesini söylemiştim. Zaten bütün hafta sonu kütüphanede çalışmam gerekecek. Senin gelmen iyi oldu. 
Biraz ara veririm. Genç kadın elindeki kalemi masaya bıraktı. Bu benim müşterimin zarfı mı? Shauna, zarfı arkadaşına uzattı. Andrea en alt satıra baktı. 

Düşündüğüm kadar kötü değilmiş. Yoksa biraz yaratıcılığını mı kullandın, Shauna? 

Ben mi? Andrea, ben vergi yönetmelikleri konusunda çok ciddi davranırım. Bu konuda kesinlikle bir numara yapmayı denemeyeceğimi bilirsin. 

Çabuk getirdiğin için teşekkürler. Andrea, arkasına dayandı. 


Sana bir yemek ısmarlamamı ister misin? Sadece ikimiz. Şehri birbirine katarız! 

Bu çok güzel bir teklifti ve Shauna'yı da duygulandırmıştı. Andrea konuyu özellikle Greg'e getirmemişti. Tabii ki o da bugünün önemini biliyordu. Ve istemediği şeyleri hatırlatmaksızın, Shauna'yı neşelendirmeye çalışıyordu. 

Richard yalnız kalmış olmaz mı? Shauna aslında Mandy konusunda Richard'la konuşmak istiyordu. Belki küçük kızın sorunlarına o bir çözüm bulabilirdi. 

Richard iş için New York'a gitti. Eğer şansım varsa pazartesi günü döner. Genç kadın içini çekti. Bir an önce dönmezse ben de kalkıp New York'a gidebilirim. 

Shauna güldü. Yemek yiyip bir kadeh de şarap içtikten sonra kendini daha iyi hissedeceksin. 

Umarım. O gidince kendimi nasıl yalnız... Andrea birden sustu. Afedersin. Düşüncesizce konuştum. 

Lütfen bana her an kırılabilirmişim gibi davranmayı bırak. dedi Shauna arkadaşına. Olanları eninde sonunda unutacağım. Genç kız Greg'i bir an önce aklından çıkarabilmek için dua ediyordu. Ama anlaşılan bu iş o kadar da kolay olmayacaktı. Restoranda daha ilk lokmaları ağzına atarken az ilerideki masada Greg'i görüverdi. Genç adam erkek arkadaşlarıyla eğleniyordu. Andrea, Shauna'nın nereye baktığını görmüştü. 

Lanet olsun, dedi öfkeli bir sesle. 

Sanırım şaşırmamam gerek, dedi Shauna. Düğün provasından sonra buraya yemeğe gelmeyi planlamıştık. 
Sonra da Greg bekarlığa veda partisini burada verecekti, önceden masa ayırttığı için herhalde partiyi iptal etmeye gerek görmedi. 

Biraz garip bir davranış. 

Genç kız omuzlarını silkti. Bu restoranı o da çok sever. Eğer arkadaşlarıyla buraya gelmek istediyse... 


Shauna, daha fazla konuşamayacağını anlayınca sustu. 
Kendini zor tutuyordu. 'Ne diye bugün buraya geldin? 
diye bağırmak geliyordu içinden. 

Gitmek ister misin? Andrea fısıltıyı andıran bir sesle konuşmuştu. Shauna başını sallayarak reddetti. Oradan kaçamayacağını biliyordu. O korkunç kavgalarından sonra bir daha karşılaşmamışlardı. Genç kız o gün Greg'e, çocuğu bildiğini söylemiş, elmas nişan yüzüğünü geri vermek istemişti. Kavgalarından sonra Greg onu birkaç kez aramıştı. Ama Shauna'dan ilgi göremeyince sonunda vazgeçmişti. Bu gece de sanki hiçbir derdi yokmuş ve bir şeyi kutluyormuş gibiydi. 

Ara sıra hata ettiğini düşündüğün oluyor mu? diye sordu Andrea. 

Hayır Andrea. Öyle bir şey yaptı ki... Arkadaşı üzüntülü bir yüzle genç kıza baktı. 

Çok üzüldüğünü biliyorum, Shauna. Ama onu gerçekten seviyorsan. 

Yaptığını yok sayacak kadar sevmiyorum onu. Shauna dudağını ısırdı. Sorun, bir çocuğu olduğunu benden gizlemesinden kaynaklanmıyordu. Asıl mesele çocuğunu kabul etmeye yanaşmamısıydı. Bebeğin annesi Greg'den nafaka alabilmek için mahkemeye başvurmak zorunda kalmış. Ve Greg hala gidip oğlunu görmemiş. Görmeye de niyetli değil. İşte benim affedemediğim buydu. Bir çocuğa kolayca sırt çevirebilen bir adamı... 

Ben de senin gibi düşünüyorum. Yalnızca fikrini değiştirmiş olabileceğini farz etmiştim. 

Shauna başını salladı. Benim dört tane üvey babam oldu, Andrea. Bazıları harika insanlardı. Sol Abrahms'ı çok sevmiştim. Ama bazıları... Örneğin o yarışcıyı hatırlamak bile istemiyorum. Neyse ki annem onun ne mal olduğunu anlayıp boşandı. Genç kız şarabından bir yudum aldı. Ama öz babamı doğru dürüst görmüyordum bile. 


Aynı şeyin benim çocuklarımın da başına gelmesini istemiyorum. Eğer öyle bir hayatları olacaksa hiç çocuk sahibi olmamayı tercih ederim. 

Andrea başını salladı. 

Shauna tabağına baktı. Artık önündeki yemek hiç de çekici gözükmüyordu. 

Haydi gidelim, Andrea. Pek bir şey yiyebileceğimi sanmıyorum. Garsonla uğraşma işini Andrea'ya bırakıp kalktı. Kapıya doğru yürürken Greg'in masasına bakmamaya özen gösteriyordu. Eğer birazcık şansı varsa Greg onun restoranda olduğunu fark etmezdi bile. 

Ama tam kapıdan çıkmak üzereyken genç adam Shauna'ya yetişti. Özgürlüğünü mü kutluyorsun? diye sordu gülümseyerek. 

Pek sayılmaz. 

Bir anlık sessizlikten sonra Greg boğuk bir sesle fısıldadı. 

Ne zamandır senin aklını başına toplamanı bekliyorum, Shauna. Fazla uzun zaman beklediğin söylenemez, dedi genç kız sakin bir sesle. 

Senden uzak olduğum zaman dakikalar geçmek bilmiyor. Sanki bir ömür boyu ayrı kalmış gibiyiz. 

Sadece iki ay oldu, Greg. Bu kadar zaman pek de ömür boyu sayılmaz. 

Demek sen de günleri sayıyorsun. Genç adam, Shauna'nın elini tutup dudaklarına götürdü. Bir tanem, seni çok seviyorum. Söylediklerinin bana ne kadar acı verdiğini bilemezsin. Aslında öyle demek istemediğini biliyordum, ama... 

Hepsini isteyerek söyledim. Shauna, elini Greg'den kurtarmak istedi, ama genç adam onu çok sıkı tutuyordu. 
Sanırım, düşünmek için biraz zamanın olmuştur. 
Geçmişin bizim için hiçbir şey ifade etmediğini anlamış 

olmalısın. Nafaka ödemek zorundayım, ama bu çok az bir 


para. Bu konuda seni asla utandırmayacağım. Hem çocuğu alıp eve getirmek filan istediğim yok ki. 

Eğer çocuğu getirseydin çok daha memnun olurdum, Genç kız Greg'den uzaklaştı. Seni bir daha asla görmek istemiyorum, Greg. 

Ama beni seviyorsun. 

Artık aşka da inandığımı sanmıyorum. En azından masum bir çocuğa bu şekilde davranan bir adamı sevemeyeceğimi biliyorum. Genç adam hala gülümsüyordu, ama gözlerinde öfke dolu bir ifade belirmişti. 

Senin derdin ne biliyor musun, Shauna? Geçmişimi bahane ediyorsun sadece. Sen aslında evlilikten korkuyorsun, kızım. Tıpkı annen gibi frijid bir kadınsın ve... 

Bence bir an önce çeneni kapamalısın. Greg, dedi Andrea Cohn, net bir sesle. Yoksa hakkında bir hakaret davası açılabilir. Genç kadın arkadaşını kolundan tuttu. İyi geceler, Greg. 

Onu hiçbir zaman sevmemiştin, değil mi Andrea? 
diye sordu Shauna, arabalarının getirilmesini beklerken. 

Hayır. Ama asıl mesele bu değil. Sen Greg'i istiyordun ve ben de onu kabullenmeye hazırdım. Senin en zor zamanlarında benim için yaptıklarını unutmadım. 
Richard'la evleneceğim zaman benim deli ya da servet avcısı olmadığımı düşünen tek kişi sendin herhalde. 

O mesele çok farklı. Richard melek gibi bir insandır. 
Bu sırada otopark görevlisi Shauna'nın Jaguar'ını getirmişti. 

Bize gelmek ister misin? diye sordu Andrea. Ben seninle gelirdim, ama Richard'dan telefon bekliyorum. 

Genç kız başını salladı. Ben iyiyim. Merak etme."Aslında biraz yalnız kalmak istiyordu. Acısını gizlemeye çalışmaktan yorulmuştu. Evine varınca ışıkları 


yakmadı. Ayakkabılarını bir kenara fırlatıp kendini kanepenin üzerine bıraktı. Ağlayamayacak kadar öfkeliydi. Sekiz hafta süreyle Greg'den uzak kaldıktan sonra onunla karşılaşmanın kendisini bu kadar yaralayacağını hiç tahmin etmemişti. Onsuz geçen günler, Shauna'nın acısını hafifletmeye yetmemişti. 

Bu gece yaşadıkları tıpkı kabuk bağlayan bir yaranın kaşınması gibiydi. Genç kız, uzun süre kıpırdamadan öylece yattı. Belki de Greg haklıydı. Shauna evliliğin getireceği yükümlülüklerden kaçıyor olabilirdi. 

“Yalnızca kendi yaptıklarım örtbas etmek için bahane uyduruyor, diye düşündü genç kız. Ama yine de Greg'in suçlamasında bir gerçekci payı var gibiydi. Aslında bu hiç de beklenmedik bir şey değildi. 

Annesinin, evliliği bir oyun haline getirmesi genç kızın bu konuda cesaretini kırmış olabilirdi. Jessica'nın beş evlilik yaptığını öğrenmek her aklı başında insanın bir an duraklamasına sebep olabilirdi. 

Belki de Shauna tıpkı annesi gibi evliliği yürütemeyecek tipte bir insandı. 

'Olamaz,” dedi kendi kendine. Ama bundan nasıl emin olabilirdi ki? Hiçbir kadın kendisini sığ ve bencil biri olarak görmek istemezdi. Ama evliliği bir kez olsun denemeden kendini tanıması olanaksızdı. Evlendikten sonra da fikrini değiştirmek için çok geç kalmış olabilirdi. 
Evlilik zor bir şeydi. Ufak anlaşmazlıkları ve kavgaları atlatabilmek için iki tarafın da güçlü birer kişiliğe sahip olması gerekliydi. Shauna, kendisinde böyle bir güç bulabileceğinden emin değildi. 

'Ne fark eder ki?' diye düşündü. 'Greg'in ne mal olduğunu öğrendin artık. Sen ne yapsan olanı değiştiremezsin.' Bunları düşünürken bir süre sonra uykuya daldı. Az sonra telefon çalmaya başlayınca genç kız birden sıçradı. Telefonu açmak için uzandıysa da son 


anda vazgeçti. Arayan mutlaka Greg olmalıydı. Herhalde evine gidip bol bol düşünmüş, sonra da iyice öfkelenmiş olsa gerekti... Ve şimdi telefonu açıp Shauna'dan hıncını çıkarmak istiyordu. Oysa Shauna'nın onu çekecek hali yoktu. Telefonu açmamaya karar verdi. Telefon numarasını çok daha önce değiştirmediğine pişman olmuştu. 

'Telefonun sesi kesilince alıcıyı kaldırırım,’ diye düşündü genç kız. Böylece Greg'den de kurtulabilirdi. 
Ama alıcıyı kaldırması için telefonun susması gerekiyordu. Oysa telefon hala çalmaya devam ediyordu. 
Yirmi ya da yirmi beşinci çalıştan sonra sesine daha fazla dayanamadı ve alıcıyı kaldırdı. Öyle öfkelenmişti ki karanlıkta telefona koşarken birkaç eşya devirdi. 

Beni rahat bırakır mısın? diye bağırdı telefona. Bir an için öbür tarafta sessizlik oldu. 

Sizi uyandırdığım için özür dilerim, Miss McCoy. 
Telefondaki erkek sesi, Greg'e ait değildi. Shauna, başını koltuğun arkalığına dayadı. 

Özür dilerim, diye mırıldandı neden sonra. Sizi başka birisi sandım. Acaba Rob Stevens gecenin bu saatinde onu neden arıyordu? Numaramı nereden buldunuz? diye sordu genç kız. Kayıtlı değildir. 

Mandy verdi. Sizinle konuşmak istedim. Shauna duvardaki saate baktı. Neredeyse gece yarısı olmuş. Sanki Rob Stevens'la değil de kendi kendine konuşur gibiydi. 

Az önce annenizin evindeydim. Genç kız birden yerinde doğruldu. Mandy'ye birşey mi oldu? O sırada, akşamüstü şoförün Mandy'yi almaya gelmemiş olabileceği aklına geldi. 

Belki de Mandy yürüyerek eve gitmeye kalkışmıştı. O saatte yalnız başına sokaklarda dolaşan küçük bir kızın başına her şey gelebilirdi. 


Mandy'nin bir şeyi yok. En azından şimdilik. Bakın Miss McCoy, bunu söylemekle mesleğimin bütün kurallarına karşı geliyorum, ama başka çarem yok. Size uğrayıp Mandy hakkında konuşmam mümkün mü acaba? 

Bu saatte mi? Bu sırada Shauna kendini toparlamıştı. 
Evet, tabii ki gelebilirsiniz. Mandy size adresi de verdi mi? 

'Zavallı Mandy.' diye düşünüyordu az sonra, genç kız. Yardıma çok ihtiyacı var. Ama ben onun için ne yapabilirim ki? 

Kapıcıyı arayıp Dr. Stevens'm kendisine uğrayacağını söyledi. Hayır, hasta değilim, Walter, diye ekledi. Ondan boş yere kimlik filan da isteme. Eğer benim tanıdığım adamsa mutlaka ehliyetini kaybetmiştir. 

Shauna daha sonra banyoya gidip yüzüne biraz soğuk su çarptı. Bir yandan da Dr. Stevens'a bir kadeh şarap ikram etmesinin doğru olup olmayacağını düşünüyordu. 
Bu davranışı genç adam yanlış yorumlayabilirdi.. 

Ama genç kız aynaya bakınca böyle bir ihtimalin olmadığına karar verdi. Yüzü öyle kötü görünüyordu ki aklı başında hiçbir erkek onun kendisini baştan çıkarmaya çalıştığını filan zannetmezdi. 

Shauna, şarap şişesinin tıpasını açmaya çalışırken kapının çaldığını duydu. Kapıyı açmaya gitmeden önce ayakkabılarını giydiyse de az sonra çıkardı. O kadar yorgundu ki Dr. Stevens'ın hakkında ne düşüneceği umurunda bile değildi. 

Genç adam yorgun görünüyordu. 'Tıpkı benim gibi, diye düşündü Shauna. 

Bir kadeh şarap ister misin? 

Rob Stevens başını salladı. Boş mideyle almayayım, teşekkürler. Herhalde bir de içki içersem halınızın üstünde uyuyakalırım. 

Yemek yemediniz mi? 


Zamanım olmadı. Genç adam eliyle alnındaki teri sildi. 

Sahi, ben de öğle yemeğinden beri hiçbir şey yemedim, dedi Shauna. O ana kadar yemek hiç aklına gelmemişti. 

Haydi... Rob Stevens, genç kızın peşi sıra mutfağa girdi. Yemeğinizi kendiniz mi pişiriyorsunuz? 

Ara sıra. Çok mu şaşırdınız? genç kız önlüğünü taktı. 

Böyle bir binada oturanların hepsinin yatılı uşakları ve hizmetçileri olduğunu düşünürdüm hep. 

Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. 
Kahyam her akşam evine döner. Shauna, buzdolabının içine baktı. Jambon ve yumurta iyi mi? 

Çok iyi fikir, Miss McCoy. 

Benim adım Shauna. Bir kadının evinde gece yarısı kahvaltı edersen artık ona siz demenin bir anlamı yoktur bence. Otursana. Mandy nasıl? Genç adam, kahvaltı masasının yumuşak deri sandalyelerinden birine oturdu. 

Tüm bunları sana anlatmakla hata ediyor olabilirim. 
Beni anlıyorsun değil mi? 

Hafızam çok güçlüdür. 

Yaptığımız testlere göre Mandy'nin fiziksel hiçbir hastalığı yok. Yine de bulantıları devam ediyor. Özellikle bu gece çok sancısı vardı. 

Her zaman evlere çağırılınca gider misin? 

Bu gece annenin evine niçin gittiğimi gayet iyi biliyorsun. 

Demek sonunda annemle tanıştın. 

Evet. 

Bu bir tek sözcük yoğun bir anlamla yüklüydü. 

Mandy'nin numara yaptığını düşünüyor. 

Öyle mi? Mandy'nin hiçbir şeyi olmadığını düşünüyorsa bu gece seni niçin çağırdı dersin? 

O çağırmadı. Hizmetçilerden biri aradı. 


Ya? Shauna, yağda kızarttığı jambonu çevirdi. 

Açıkçası benim sözüme pek önem verdiği söylenemez. Eğer Mandy'yi ciddiye alması için onu ikna etmemi isteyeceksen sana söz veremem. 

Öyle bir şey istemeyecektim, dedi genç adam düşünceli bir tavırla. Hiç Mandy'yi devamlı olarak yanına almayı düşündün mü? 

Evet. Ama korkarım böyle bir şeyi beceremeyeceğim. 
Dr. Stevens, gözlerini Shauna'dan ayırmıyordu. 

Niçin? Mandy'nin, başına dert olacağını mı düşünüyorsun? 

Bana saldırmana gerek yok. Zaten teklifi yapan da sendin. Genç adam başını salladı. 

Seni pek tanıdığım söylenemez. Ama Mandy seni çok seviyor ve ben de ona annenden daha iyi bakabileceğini düşünmüştüm. 

Ya, teşekkürler. Genç kız buz gibi bir sesle konuşmuştu. Bana duyduğun saygıdan ötürü çok gururlandım doğrusu. Bir an için sessizlik oldu. Sonra Rob yumuşak bir sesle söze başladı. 

Pek kibarca konuşmadığımı itiraf etmeliyim, ama... 

Gerçekten öyle. 

Ben yalnızca şey, Mandy senin evleneceğini söyledi. 
Ben de belki bu yüzden Mandy'yi almakta duraksadığını düşünmüştüm. 

Mandy'nin çenesi de hiç durmaz, dedi Shauna, öfkeli bir sesle. 

Tabii eğer konuşmak isterse. Konuşmayı istemediği zaman her şey değişiyor. Genç kız Rob'un önüne bir tabak koydu ve iki kadeh şarap doldurdu. 

Ne demek istiyorsun? Peçetesini aldı. 

Ortalıkta bir şeyler dönüyor. Ve Mandy bu konuda çok endişeli gibi. 


Ama neler olduğunu bana söylemedi. Genç adam, jambon ve yumurtanın kokusunu zevkle içine çekti. Belki sana derdini söyler. 

Demek aile meselelerini yine aile içinde çözmeyi uygun görüyorsun. Doğrusu kendine haksızlık ettiğini söylemeliyim, Shauna tost ekmeğine tereyağı sürdü. 

Yarın onunla konuşurum. Ama annemi istemediği bir şeyi yapmaya zorlamamı bekleme benden, Genç kız başını salladı. Onu ikna etmem olanaksız. Mandy'nin bir hafta sonu bana gelmesi için bile izin almayı beceremedim. 
Devamlı bende kalmasına asla. 

Dün söylediklerine bakılırsa Mandy'nin bir çuval parası var, diye söze başladı genç adam, düşünceli bir tavırla. Shauna gözlerini ondan ayırmıyordu. 

Konuşma tarzınızı beğendiğimi söyleyemem, Dr. 
Stevens. 

Rob Stevens özür dilemeye gerek görmedi. 

Bana Rob demelisin. Ben sadece Mandy'ye bir şey olursa kimin karlı çıkacağını merak etmiştim. Annen mi? 
Yoksa sen mi? 

Genç kız çatalını sakin bir tavırla masaya bıraktı ve sandalyesinde dikleşti. Buz gibi gözlerle genç adama bakıyordu. Böyle bir bakış birçok adamı korkutabilirdi ama Rob Stevens'ın kılı kıpırdamamıştı. Yalnızca ağzına bir lokma alıp hiçbir şey olmamış gibi genç kıza baktı. 

Bunu niçin öğrenmek istiyorsun? diye sordu Shaun. 
Yoksa kendi payıma ne kadar düşeceğini mi merak ettin? 
Genç adamın öfkelendiği belliydi, ama kendini tuttu. 

Ben yalnızca hastamın iyiliğini düşünürüm. 

Bir an için hiç kıpırdamadan birbirlerine baktılar. 
Ama gözlerini kaçıran ilk Shauna oldu. 

Mandy'nin babası çok ünlü bir konser piyanistiydi, dedi sonunda. Babasının Mandy'ye bıraktığı para bir fon haline getirildi. Aynı zamanda babasının plaklarından hala 


telif hakkı alıyor. Eğer Mandy'nin başına bir şey gelirse para, sanat ve opera topluluklarına gidecek. Sana daha detaylı bilgi vermek isterdim, ama yüzdeleri tam olarak bilmiyorum. Eğer öğrenmek istersen Richard Cohn'la konuşmalısın. O, Sol'un avukatıydı. Eminim Cohn'un adını duymuşsundur. Genç kız alaycı bir ses tonuyla konuşuyordu. Rob Stevens utanmış gibi başını salladı. 

Mandy ölürse annem de ben de bir kuruş alamayız. 
Bu nedenle sanırım artık onu zehirlediğimizden şüphelenmekten vazgeçersin. 

Abrams. dedi Rob dalgın bir tavırla. Piyanist. 
Mandy'nin babası Sol Abrams” mıydı? 

Evet, 

Bunu bilmiyordum. Mandy'nin kayıtlarında yalnızca babasının o dört yaşındayken öldüğü yazılıydı. 

Uçak kazası, dedi Shauna sert bir sesle. 

Evet, şimdi hatırladım. Özel uçağı California'da bir dağ sırasına çarpıp parçalanmıştı. Genç kız, Rob'a ilgiyle baktı. Sol çok ünlüydü, ama bu kadar yıl sonra ölümünün nasıl olduğunu pek hatırlayan kalmamıştı. 

Öyle. Bir konserden dönerken kaza geçirmişti. 

Küçük bir çocuk için bayağı sarsıcı bir olay, diye mırıldandı Rob. 

Her zaman hastalarınla bu kadar yakından ilgilenir misin? Genç kız kadehlerine biraz daha şarap doldurdu. 
Genç adam bu sözleri duymaktan şaşırmış gibiydi. Biraz düşündükten sonra gülümsedi. 

Sanırım haklısın. Ara sıra karşıma çok sorunlu bir çocuk çıkıyor. Kendini bulmakta zorluk çeken bir çocuk, onu bir türlü aklımdan çıkaramıyorum. Ama sen bütün bunları dinlemek istemezsin ki! 

Tabii istiyorum, diye cevapladı Shauna. Gerçekten konuya ilgi duyduğunu fark edince kendisi de şaşırmıştı. 


Tabağını kenara itip kadehini eline aldı. Ne kadar aç olduğunu ancak yemeğe başladıktan sonra anlamıştı, 

Çocuklar benim için çok önemli. Benim, beş kardeşim vardı. Annemle babam yetim çocukları eve almayı adet haline getirmişlerdi. Bir çocuk bazen birkaç hafta, bazen de yıllarca bizde kalırdı. Bir yuvaya ne kadar süreyle ihtiyacı varsa. Bu işin sonunda, şimdi benim yaklaşık yirmi dokuz tane daha kardeşim oldu. 

Evet, bunu öğrenince seni daha iyi anlıyorum. Bu durum, genç adamın niçin böyle bir mesleği seçtiğini ve nasıl o kadar borca girdiğini de açıklıyordu. Kalabalık bir ailenin ne kadar masraflı olduğunu tahmin etmek güç değildi. Otuz tane çocuk! Aynı evde mi? 

Her zaman sayı bu kadar kabarık değildi, dedi genç adam. Ama hiç yalnız kalmadım. Her zaman konuşacak, yastık kavgası yapacak birileri vardı. Rob Stevens gülümsedi. Sanki bütün bir yıl boyunca yatılı okulda yaşamak gibi bir şeydi. 

Doğrusu benim gittiğim yatılı okullar hiç de öyle eğlenceli değildi, dedi Shauna. Yastık kavgası yasaktı. 
Işıklar söndükten sonra konuşmak da kurallara aykırıydı. 

Gerçekten de böyle yaşamanın pek eğlenceli olduğu söylenemez. 

Zaten okulun amacı öğrencilerini eğlendirmek değildi, yalnızca sağlam bir eğitim vermek istiyorlardı, o kadar. 

Sanırım çok da yalnızdın. 

Evet, biraz yalnızlık çekiyordum. Evimden de çok uzaktaydım. Mandy küçükken onu çok az görebiliyordum. 
Ancak son birkaç yıldır onu gerçekten tanıdığımı söyleyebilirim. Ondan önce Mandy benim için yalnızca idare edeceğim bir fonun sahibi durumundaydı. 

Genç kız kaşlarını çattı. Rob Stevens'ta kendisin de Jessica gibi duygusuz biri olarak görmesini istemiyordu. 


Ama gerçekten de Mandy'yle fazla ilgilenememişti. 
Gerçekleri gizlemenin hiçbir anlamı yoktu. Genç adam, kadehini eline alıp arkasına dayandı. 

Mandy'nin fonunu yürütme işini üzerine aldığın zaman sanırım sen de fazla büyük değildin. 

Onun tek vasisi ben değilim. Hem yalnızca para konusunda söz sahibiyim. Birçok özel konu benim otoriteme girmiyor. 

Mandy seni çok seviyor. 

Çok tatlı bir çocuk, Sol harika bir insandı. Mandy' de hassaslığını babasından almış. Anneme hiç benzemez. 
Genç kız birden sustu. 

Rob hiçbir şey söylemedi. Ama onun da Shauna'yla aynı görüşü paylaştığı gözlerinden anlaşılıyordu. Sol Abrams çok yetenekli bir adamdı. Mandy onun yeteneğini de almış mı? Müzikle arası nasıl? Bana bir ara piyano dersleri aldığını söylemişti.Shauna yüzünü buruşturdu. 

Derslerin pek hoşuna gittiği söylenemez. Kendini sürekli babasıyla karşılaştırıyor. Bazı şeyleri beceremeyince babasını utandırıcağını düşünüp üzülüyor. 
Tabii Mandy o duruma gelebilmek için yıllarca çalışması gerektiğini anlayamıyor. Genç kız esnedi. Mandy'yi rahatsız eden şeyin ne olduğunu biliyor musun? Rob başını salladı. Sonra sandalyesinden kalkıp tabakları toplamaya başladı. 

Boşver. Bırak onları. Kirli tabakları lavaboya doldurdu. 

Eski alışkanlık, dedi genç adam neşeyle. Ben üniversiteyi bitirene kadar garsonluk yaptım. Ortalıkta pis tabak durmasına dayanamam. Shauna genç adamın o günlerden söz ederken neşesini hiç bozmamasına dikkat etrhişti. 

Sanırım artık gitsem iyi olur dedi Rob. Çok yorgun görünüyorsun. Uğramama izin verdiğin için teşekkürler. 


Ne acelen var? Genç kız bunu sadece nezaketen söylememişti. Ama saate bakınca dehşete düştü ve fazla ısrar etmedi. 

Mandy'yle konuşup ortalıkta neler döndüğünü öğrenirsen bana da haber ver, dedi genç adam. Saat dokuzdan sonra akşama kadar klinikteyim. 

Ama yarın cumartesi, diye itiraz etti Shauna. Saat de neredeyse ikiye geliyor. 

Nöbet sırası bende. Eğer fazla hasta olmazsa öğleyin çıkarım. 

Cumartesileri çok hasta olur mu? 

Hem de nasıl! Ama daima olumlu düşünmenin yararını görmüşümdür. Genç kız, kaşlarını çattı. Rob Stevens'a acımıştı. 

Mandy'yle konuştuktan sonra seni ararım. 

Güzel. Genç adam kapıdan çıkmak üzereyken durup Shauna'ya baktı. Shauna, bir an için Rob'un kendisini öpmeyi deneyeceğini düşündü. Böyle bir şeye kalkışmaması için dua etti içinden. Rob çok tatlı bir insandı ve genç kız onun kalbini kırmak istemiyordu. Ama genç adam, yalnızca Shauna'nın elini sıktı. 

Yemek ve her şey için teşekkürler. Az sonra gözden kaybolmuştu. 

Shauna bir süre kapıda dikilip onun ardından baktı. 
Rob Stevens onu şaşırtmıştı. 'Ben de onun masraflı bir kadınla evlenip batmasından korkuyordum.' diye düşündü genç kız. Karşısına çıkan her kadına böyle davranıyorsa genç adamın evde kalacağı kesindi. 'Yazık,' diye düşündü sonra. 'Çok iyi bir baba olabilirdi.' Shauna, kendini yatağa atar atmaz uykuya daldı. Uzunca bir süre sonra telefonun sesiyle uyanınca ahizeyi öfkeyle eline aldı. Arayan Rob Stevens'ti. 

Saatin kaç olduğunun farkında mısın? diye sordu genç kız, sinirli bir sesle. 


Bir an önce büroma gelsen iyi olur. Shauna birden yatağında doğruldu. 

Mandy'ye birşey mi oldu? 

Mandy iyi, dedi genç adam. Yalnızca evden kaçmış. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Ne demek evden kaçmış? diye sordu Shauna, şaşkın şaşkın. 'Bu bir kabus olmalı,' diyordu içinden bir yandan da. 'Uyanık olamam.' Ama pencerelerden içeri gün ışığı doluyordu ve saatin sesi sabah olduğunu kanıtlıyordu. Bu bir kabus olamazdı. 

Annem Mandy'nin kaybolduğunu benden önce niçin sana haber verdi peki? 

Beni kimse aramadı. Sanırım kaybolduğunu daha anlamadılar. Shauna'nın başı dönmeye başlamıştı. 

O zaman nasıl... 

Bu sabah kliniğe döndüğüm zaman Mandy'yi kapıda buldum. Kendine lazım olan eşyalarını yanına almış ayısını bile. Şu anda büromda oturuyor. Ve kesinlikle eve dönmeyeceğini söylüyor. 

Kafasına bir şey taktı mı gerçekten keçi gibi inat eder. 

Seni neden aradığımı sanıyorsun? Mandy'yi kaçırmakla suçlanmaya niyetim yok. 

Anlıyorum. Az sonra gelirim. Genç kız doktorun bürosundan içeri girince Mandy'yi masada oturur buldu. 
Mandy ablasını baştan aşağı inceledi. 

Saçların darmadağınık olmuş. Bir an için Shauna elini saçlarına götürdü. Ama sonra hemen kendini toparladı. 
Belli ki Mandy onun aklını karıştırıp, asıl sorunu ikinci plana atmak niyetindeydi. 

Sen ne yaptığını sanıyorsun? diye sordu genç kız sert bir sesle. 

Bu sırada Rob içeri girdi. Ne olup bittiğini anlamam yarım saatimi aldı, dedi genç adam. İstersen sana hikayeyi özetleyebilirim. 


Mandy, önündeki yap-bozla oynuyordu. Aslında ne yaptığını fazla önemsemediği belliydi. Yalnızca çevresindekilerle göz göze gelmemeye çalışıyordu. 

Rudy Peters, Meksika'da yapımını ve yönetimini kendisinin üstleneceği bir film çekmeye karar vermiş, dedi Rob. 

Eğer o yönetecekse film kesinlikle batar, diye mırıldandı Shauna. İyi ki o filme yatırım yapmamışım. 

Filmin çekimi bir yıl sürecek ve başrol oyuncusu da çekimlere hemen başlanmasını şart koşmuş. Mr. Ve Mrs. 
Peters ile Mandy 

Ben değil, diye söze karıştı Mandy. Gelecek hafta Meksika'ya gidiyorlar ve orada bir yıl kalacaklar. 

Ama bu çok saçma. Annem Meksika'da küçük bir köye tıkılmaya asla dayanamaz. 

Rudy ona bir ev kiralamış. Hacienda mı ne, öyle bir şey diyorlar. Anneme hiç böcek olmayacak diye söz verdi. 

Annemin rahat edebilmesi için evin içinde bir böcek imha ekibinin devamlı kalması gerekir. Ama Mandy, niçin dün bana bundan hiç söz etmedin? 

Ona dün akşam söylemişler, dedi Rob. 

George o yüzden okula gecikmiş. Annem için tropikal iklime uygun yeni elbiseler almaları gerekiyormuş. Dün gece seni aramaya çalıştım Shauna, ama bunu başaramadım. Richard Amca da yoktu. 

New York'a gitmiş, diye cevapladı Shauna. Andrea da benimle yemekteydi. 

Sonra midem bulanmaya başladı. Shauna, Rob'un gözlerinin içine baktı. 

Doğrusu pek şaşırmadım. Ama niçin olanları Rob'a anlatmadın? 

Çünkü annesi oradaydı, dedi genç adam. 

Jessica'yı kovmadın mı? diye mırıldandı genç kız. 
Hayret! 


Açıkçası cesaret edemedim, diye cevapladı Rob. 

Bütün gece düşündüm ve Meksika'ya gitmemeye karar verdim, dedi Mandy. Sabah erkenden kaçıp buraya geldim. Dr. Stevens'ının bana yardım edeceğini biliyordum. 

Aslında benim yapabileceğim fazla bir şey yok,dedi Rob. Hele Mandy'nin ihmal edildiğini kanıtlamam olanaksız. Annesi onu da götürüyor baksana. 

Aslında bu Mandy için çok güzel bir fırsat olabilir. 

Yani beni Meksika'ya sürüklemelerine izin mi vereceksin? Mandy bağırmaya başlamıştı. 

Buna sürüklemek denmez ki. O senin annen. 

Ama ben gitmek istemiyorum. 

O kadar kötü mü olur, hayatım? Okulda İspanyolca öğreniyorsunuz. Orada İspanyolca'nı ilerletebilirsin. Hem yalnızca bir yıl. Mandy'nin gözlerinden yaşlar boşanmak üzereydi. 

Böyle diyeceğini biliyordum. Zaten bu hafta sonu için de aynı şeyi söylemiştin. 

Ama bu farklı... 

Hayır, dedi Mandy heyecanlı bir sesle. Bir yıl korkunç uzun bir zaman. Hem annemler sonra Los Angeles'a taşınmayı düşünüyorlar. Bir daha asla okula dönemeyeceğim! 

Mandy, insanın karşı koyamayacağı bazı şeyler vardır. Taşınmalar bazen herkesi mutlu etmez. 

Bence bir şeyi gözden kaçırıyorsun, diye onun sözünü kesti Rob. Senin söylediklerin birbirine bağlı bir aile için geçerli olabilir. Ama Mandy'nin durumu çok farklı. Shauna bir an için Mandy'yi Jessica'yla birlikte o vahşi küçük kasabada hayal etmeye çalıştı. 

Açıkçası Jessica'yla öyle bir yere gitmektense hapse girmeyi tercih ederdim, dedi genç kız sonunda. 


Annem aslında beni götürmek istemiyor, diye söze karıştı Mandy. Sadece bırakacak yeri olmadığı için yanında taşıyor. 

Mutlaka bir çözüm olmalı, dedi Rob. 

Yani benim Mandy'yi yanıma almam gibi. Öyle mi? 

Yalnızca bir yıl, dedi genç adam yumuşak bir sesle. 
Bunu kendin de söylemiştin. 

Denerim, diye cevapladı genç kız içini çekerek. 
Haydi Mandy. Annemle konuşmamız gerek. 

Ben oraya gitmem. 

Ama gitmek zorundasın, güzelim. Eğer annemle sen kendin konuşmazsan her şeyi benim uydurduğumu düşünecektir. Jessica'ya sormadan da seni alıp eve götüremem. 

Sanırım ablan haklı, Mandy. 

Küçük kız içini çekti. Tamam. Şu işi bir an önce aradan çıkaralım. 

Villanın mermer holünde Jessica'nın kendilerini kabul etmesini beklerken Mandy'nin yüzü bembeyaz olmuştu. Belli ki o ana dek hiç kimse küçük kızın yokluğunu fark etmemişti. Merdivenleri çıkarlarken Mandy, ablasının elini tuttu. 

Merak etme, Mandy. Her şey düzelecek. Shauna'nın bu sözlerini duyunca küçük kızın yüzünde titrek bir gülümseme belirdi. Eğer Mandy'nin söylediği doğruysa Jessica'yı ikna etmek zor olmayabilirdi. Gerçekten de bırakacak yeri olmadığı için kızını yanında götürüyorsa, bu yükten kurtulduğuna sevinebilirdi. İki saat sonra Shauna tek başına merdivenlerden inerken bayılmak üzere olduğunu hissetti. Tıpkı bir robot gibi dışarı çıkıp arabasına bindi ve iki sokak öteye kadar gitti. Sonra arabayı bir kenara çekip olanları düşünmeye çalıştı. 

İlk anlarda Jessica sorun yaratmayacak gibi gözükmüştü. Hatta Mandy'nin evden kaçtığını öğrenince 


yüzünün kırışmasına bile aldırmayarak kaşlarını çatmıştı. 
Sonunda hafif kırgın bir sesle, Mandy'nin eğer istiyorsa Meksika'ya gelmek zorunda olmadığını söylemişti. Bunun üzerine küçük kız sevinç çığlıkları atarak ablasının kollarına atılmıştı. Ama az sonra Jessica eklemişti. 

Pazartesi günü okulun müdiresiyle yatılı okul konusunu görüşürüm." 

Yatılı okul mu? Mandy şaşkınlıkla annesine bakmışştı. 

Ama Mandy'nin yatılı okuldan nefret ettiğini bilirsin, demişti Shauna. 

Artık büyüdü, Shauna. Hemen kaydını yaptırırsak biz gidene kadar okula alışmış olursun, Mandy. Duyduğum kadarıyla İngiltere'de çok iyi okullar varmış. Saatler boyunca Jessica, Shauna'nın sözlerine ve Mandy'nin yalvarmasına ilgisiz kalabilmişti. Bir yatılı okulun istikrarlı hocasına ihtiyacı var.' 

Benim yanımda da istikrarlı bir hayatı olacak, anne. 

Shauna, onun disipline ne kadar ihtiyacı olduğunu göremiyor musun? 

Anne, eminim Mandy benim yanımda da sorumluluklarını unutmayacaktır. Disiplin konusunda da ben... 

Hayatım, iyi niyetli olduğunu biliyorum. Geçen hafta evcilik oynamak da mutlaka hoşunuza gitmiştir. Ama tek başına çocuk yetiştirmek çok zor bir iştir. Hele konu Mandy gibi huysuz bir çocuksa. 

Ben niçin ona annelik edemeyeyim ki? Genç kız, Jessica'nın nasıl olup da kendini iyi bir anne olarak görebildiğini ayrıca merak ediyordu. 

Bu işi bir kadın tek başına yapamaz. Her çocuğun bir babaya ihtiyacı vardır. 

Doğrusu bir yatılı okulda pek baba şefkati bulacağı söylenemez, diye mırıldanmıştı Shauna. Jessica kararlıydı. 


Birçok yatılı okulda erkek öğretmen vardır. Zaten onun asıl sorunu disiplin. Bu sabahki davranışı bana, Amanda'nın kendini gerektiğinden fazla önemsediğini gösteriyor. Hayır Shauna, korkarım, sen bu işi başaramazsın. 

Yatılı okula gitmektense ölürüm daha iyi. Jessica sakin gözlerle kızına bakmıştı. 

Az önce söylemeye çalıştığım da buydu. Her şeyi bu kadar büyütmeyi bırak da odana çıkıp şu bavulunu boşalt.Mandy ayaklarını sürüyerek kapıya yürümüş ve 

Senin her şeyi berbat edeceğini tahmin etmeliydim, Shauna, diye bağırmıştı, ablasına dönüp. 

Shauna, hayatım, kamburunu çıkarma. Hiç güzel gözükmüyor. Shauna, hemen dikleşmiş ve o dakika annesini dinlediği için kendinden nefret etmişti. Artık küçük bir kız değildi. Ama annesi bunu pek umursamıyor gibiydi. 

Merak ettiğim bir şey var anne, demişti, kibar bir sesle. Eğer Greg'le evlenseydim farklı düşünürmüydün? 
Jessica bir an için sessiz kalmıştı. Tüm dikkatini rujuna vermiş görünüyordu. 

Belki, demişti sonunda. Evde bir erkek olması çok şeyi değiştirir. Ama sen Greg'le evlenmeyi kesinlikle düşünmediğini söylememiş miydin? 

Evet, diye cevaplamıştı Shauna kesin bir tavırla. 

Demek ki bu konuda tartışmamızın anlamı kalmıyor. 
Eğer Mandy, Meksika'ya gitmemekte kesin kararlıysa en doğrusu onu bir yatılı okula yollamak olacak. Söyleyecek başka bir şey kalmamıştı. Annesinin odasından çıkarken Shauna kendini yumruk yemiş gibi hissediyordu. 
Mandy'yi merdivenlerin başında kendisini bekler bulmuştu. 

Sana demin söylediğim şey için özür dilerim, dedi Mandy. Elinden geleni yaptığını biliyorum. Küçük kız, 


ablasına sıkı sıkı sarılmıştı. Yatılı okula gideceğim. 
Umarım çok uzak bir yerlerdedir, çünkü bir daha asla onu görmek istemiyorum. 

Shauna hafifçe yutkundu ve Mandy'yi çenesinden tutup yüzünü kendininkine yaklaştırmıştı Ne olursa olsun, senin hiçbir yere gitmemeni sağlayacağım, Mandy. Sana söz veriyorum, seni bu beladan kurtaracağım. Sonra kız kardeşinin yanaklarından öpmüş ve onu orada öylece bırakıp evden çıkmıştı. 

Evet, Shauna McCoy, dedi arabada kendi kendine. 
Söz vermek kolay. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun bakalım? Mandy'nin velayetini almak için annesine dava açabilirdi. Ama davanın sonuçlanması aylar sürerdi ve o zamana dek Jessica'yla Rudy dönmüş olurlardı. Böyle bir serüvene atılması anlamsızdı. Genç kız tekrar arabayı çalıştırdı ve kliniğe gitti. 

Dr.Stevens hastasıyla beraber, dedi girişteki hemşire. 
İsterseniz odasında bekleyebilirsiniz. Shauna, Rob'un yumuşacık deri koltuklarından birine yerleşti. Oda çok sessizdi ve düşüncelerle baş başa kalmak için idealdi. Eğer Greg'le araları bozulmasaydı her şeyin çok daha farklı olacağını düşündü genç kız. Aslında mesele Greg değildi. 
Jessica, herhangi bir erkeği Shauna'ya tercih ederdi. Genç kız, yaşamını paylaşan bir erkek olsaydı, annesinin Mandy'yi kendisine vermeyi kabul edeceğini biliyordu. O anda aklına gelen şey Shauna'yı da şaşırttı. 'Saçmalıyorsun Shauna,' diye düşündü genç kız. 'Böyle bir şey yapamazsın.' Tam bu sırada kapı açıldı ve Rob içeri girdi. 

Son hastanın da kapıdan çıkıp gittiğini görmek harika bir duygu, dedi genç adam. Shauna duvardaki diplomaya bir göz attıktan sonra ona döndü. Rob, genç kızın yüzünü görünce bir ıslık çaldı. 

Durum umutsuz, öyle mi? Genç kız, başını salladı. 
Sonra tekrar Rob'a döndü ve sakin bir sesle sordu. 


Benimle evlenir misin? Bir an için Shauna genç adamın düşüp bayılacağını sandı. Sonra Rob gülümsedi. 

Şok geçirdiğin belli. Bir bardak soğuk suya ne dersin? 

İçmek için mi? Yoksa başımdan aşağı mı boşaltacaksın? 

Hangisi işe yararsa, Genç adam Shauna'ya bir bardak su uzattı. Şimdi anlat bakalım, neler oldu? 

Annem kesinlikle reddetti. Genç kız başını kaldırdı. 
Şu telefona bakmayacak mısın? 

Hayır. Artık görevim bitti. Ama eğer çalması seni rahatsız ediyorsa. 

Evet ediyor. 

Tabii. Senin devamlı çalan telefonlara nasıl tepki gösterdiğini unutmuştum. Genç kız gece Rob'a nasıl bağırdığını anımsayınca kıpkırmızı oldu. 

Gel, çıkalım buradan. Genç adam, ceketini alıp arka kapıya doğru yürüdü. Bir yere yemeğe gidebiliriz. 

Bu halimle hiçbir yere gidemem. 

Bakıyorum, biraz düzelmişsin. Yemeği boşverip şöyle sessiz bir yere gitmeye ne dersin? Rob'un arabası paslı bir Volkswagen'di. Artık rengi pek anlaşılmıyordu, ama Shauna arabanının bir zamanlar mavi olduğunu tahmin etti. 

Biliyor musun, çok düşünceli bir insansın, dedi Shauna, bir süre sonra. 

Evde düşünceli birine ihtiyacın olduğu için mi bana evlenme teklif ettin? Hem sen nişanlı değilmiydin? 

Nişanlımdan ayrıldım. Çok afedersin, Rob. Sana öyle bir teklif yapmak için delirmiş olmalıyım. 

Doğrusu bunu söylediğine sevindim, diye mırıldandı Rob. Ben de senin bana deli gözüyle baktığını ve her şeyi göze alabileceğimi düşündüğünü zannetmiştim. Genç kız öfkelenmişti. 


Bu sabah halimizi görseydin bu konuda şaka yapmazdın. 

Haklısın, dedi genç adam yumuşak bir sesle. Japon bahçelerinde biraz dolaşalım. Şimdi orası çok sessizdir. 
Genç kız etrafına bakınınca Missouri Botanik Bahçeleri'ne geldiklerini gördü. Şaşkınlıkla genç adama döndü. 

Buranın benim en sevdiğim yer olduğunu nereden bildin? 

Bilmiyordum. Ben ne zaman bir şey düşünecek olsam buraya gelirim. 

Yüksek taş duvarlardan içeri girdikleri zaman kendilerini başka bir dünyada buldular. Yemyeşil ağaçların ve rengarenk çiçeklerin arasından yürürlerken Shauna, Rob'a her şeyi anlattı. Bu sırada Japon bahçelerine varmışlardı. Küçük gölün üzerindeki taş köprüde dikilip suyun içinde dolaşan ördekleri seyrettiler. 

Annem son sözünü söyledi. dedi genç kız. Mandy yatılı okula gidecek. 

Çok iyi okullar var. 

Biliyorum. Ama Mandy altı yaşındayken de annem onu yatılı okula vermişti. Okul çok iyiydi, ama Mandy bir türlü alışamamıştı. Onu okulda ziyaret etmiştim. Genç kız ürperdi. Çöp gibi olmuştu ve yüzü de bembeyazdı. Ancak okuldan ayrıldıktan bir yıl sonra kendini toparlayabildi. 
Kaçırdığı derslere yetişebilmesi de iki yıl aldı. Mandy'nin tek başına oturup düşünebileceğini bir yere ihtiyacı var. 
Oysa okulda kendine ait olan tek şey yatağıydı. Yatılı okula giderse yine çok acı çekecek, Rob. Hem şimdi ki okulunda da çok mutlu. 

Genç adam, Shauna'nın ensesine masaj yapmaya başlamıştı. Shauna, başını Rob'un omzuna koydu. Serin ilkbahar rüzgarı içini açmıştı. Kirpiklerinin arasından genç adama baktı. 

Onu kaybetmek istemiyorum, diye mırıldandı. 


Onu yanında tutmak istiyorsun. Ve bunun için de evlenmen gerektiğini düşünüyorsun. Shauna başını salladı. 

Bu çok mu saçma bir fikir? 

Demek en uygun damat adayı olarak da beni görüyorsun? Rob'u tanıyalı bir hafta bile olmamıştı. Niçin yıllardır tanıdığı adamlar dururken ona koşmuştu? Ama tanıdığı adamlardan birine gidip de neden onunla evlenmesi gerektiğini açıklamak genç kıza çok zor gelecekti. Oysa Rob, Mandy'nin nasıl bir tehlike içinde olduğunu biliyordu. 

Ayrıca Shauna yaşamındaki diğer erkeklere güvenemiyordu. Hepsi Jessica'yı tanıyorlardı. Eğer Jessica gerçeği öğrenirse Mandy'yi asla Shauna'ya bırakmazdı. 
Genç kız Greg'le yaşadıklarından sonra hiç kimseye kolayca güvenmemesi gerektiğini öğrenmişti. Rob'un farklı olduğunu, ona güvenebileceğini biliyordu. Genç adam Jessica'nın ne mal olduğunu biliyordu ve Mandy için gerçekten endişeleniyordu. Eğer Rob'la bir anlaşma yaparlarsa belki Shauna da genç adama bir şeyler verebilirdi. Örneğin, ona ancak yıllar sonra kazanacağı özgürlüğünü şimdiden armağan edebilirdi. 

Mandy seni çok seviyor, dedi genç kız. Annem de senin çocuk için uygun olmadığını söyleyemez. 

Peki ya sen, Shauna? 

Rob'a saygı duyuyordu. Mandy'ye olan ilgisinden de hoşlanıyordu. Ama genç adamı sevmesi beklenemezdi. 
Zaten kendisi de Rob'dan o tür bir yakınlık ummuyordu. 
Shauna ondan biraz uzaklaştı. 

Harcadığın zamana değmesini sağlayacağım, dedi fısıldarcasına. Ama aslında genç adamın sorusunun cevabının bu olmadığını biliyordu. Rob onun üzerine gitmedi. Köprünün kenarına abanmış suya bakıyordu. 

Genç kız tüm cesaretini toplayıp konuştu. 


Sanırım bir yıl yeterli olur. Annem Mandy'nin bizim yanımızda rahat olduğunu görürse onu almak için uğraşmayacaktır. Onlar döndükten bir süre sonra evliliğim bozulursa, annem bunu fazla önemsemez bile. 

Sanırım öyle. 

Senin için sorun yarattığımın farkındayım, Rob. 
Zahmetinin karşılığı olarak. 

Eninde sonunda lafın buraya geleceğini tahmin etmiştim. Genç adam gergin bir tavırla konuşmuştu. 

Sana benimle evlenmek için para verme fikri hoşuma gitmiyor, dedi Shauna. 

Benim de, diye cevapladı genç adam alaycı bir tavırla. Jigololuğa pek meraklı değilimdir. Genç kız sinirli bir tavırla güldü. 

Ama benim için yaptıklarını karşılıksız bırakamam. 
Benim evime taşınırsan kira sorunundan kurtulursun. 

Tabii elektrik makbuzundan da. Shauna bu kez gülmedi. 

Sanırım senin okula olan borcunu benim ödemem doğru olur. Bu konunun seni rahatsız ettiğini biliyorum. 
Böylece yeni bir başlangıç yapmak için daha rahat. 

Bunun çok büyük bir para olduğunu biliyorsun, Shauna. 

Babam bana bir miktar para bırakmıştı. Ödeyebilirim. 
Genç kız Rob'un gözlerinin içine baktı. Sanki açgözlü pırıltılar olup olmadığını kontrol etmek ister gibiydi. Oysa genç adamın gözlerinde böyle bir şeyden eser yoktu, 

Ödeyebileceğinden kuşkum yok. Ama... 

Rob, ben yalnızca kendimi korumaya çalışıyorum, dedi Shauna. Avukatım gerçekçi olmamı isteyecektir. Eğer şimdiden önlem almazsam boşanma davası sırasında kötü sürprizlerle karşılaşabilirim. 

Çok doğru, diye cevapladı genç adam. Öfkesi, sesine yansımıştı. 


Her şeyi mantıklı bir şekilde düzenlemeliyiz, diye devam etti genç kız. Annem hiçbir şeyden kuşkulanmamalı... 

Bana hiçbir açıklama yapmana gerek yok. Zaten bu işi nasıl böyle hızla planlayabildiğini anlayamadım. Shauna kaşlarını çattı. 

En doğrusu, borcunu benim ödemem. Annemin şüphelenmemesi için bu işi evlendikten hemen sonra yapmamız iyi olur. Rob gölün üzerine eğilip köprünün altında toplanan balıklara baktı. Hafif bir meltem saçlarını okşuyordu. 

Biraz tedbirsiz davranmıyor musun? Ya sana bütün borçlarımı ödettikten sonra çekip gidersem? 

Bu konuda sana güvenmek zorundayım, öyle değil mi? dedi genç kız soğuk bir sesle. 

Evet, diye mırıldandı genç adam. Güven. Oysa ben bu anlaşmada güvene yer kalmadığını sanmıştım. Shauna hafiften sinirlenmeye başlamıştı. 

Tabii ki var. Sen de bana güvenmek zorundasın. İnan bana, bu iş yüzünden kaybedeceğim çok şey var. 

Benim de öyle, canım, dedi Rob, yumuşak bir sesle. 
Benim de öyle. Genç adam, köprüden aşağı yürüyüp gölün çevresinde dolanmaya başladı. Az sonra Shauna da ona yetişti. 

Ne demek istiyorsun? Rob genç kızın sorusuna cevap vermedi. 

Çok iyi bir teklif ve kabul etmeyi de isterdim, ama. 

Eğer benim bazı beklentilerim olduğunu düşünüyorsan hiç endişelenme. Çevreye karşı mutlu bir görünüm vermemiz yeter... 

Öyle mi? Genç adam şaşırmış gibiydi. Yani ayrı odalarda filan mı yatacağız? 

Tabii. Sen beni ne sandın? 


Bence sen işin teknik yanını fazla önemsiyorsun, dedi Rob. Ve insan faktörünü unutuyorsun. 

Her şeyi açıkça konuşmalıyız. Seninle bir ilişkiye girmek gibi bir niyetim yok, 

Bak güzelim, ilişkiye girmek için ille de yatakta olmak gerekmez. Belki fark etmemişsindir ama şu anda biz de böyle bir ilişki kurduk, evlilikten söz ettiğin andan beri. İki insan arasında bir... 

Bizim aramızda hiçbir şey yok. Genç adam dudaklarının üstünde parmağını gezdirince Shauna birden ürperdi. 

Evet, var, dedi Rob. Son bir saattir seninle birlikte olmanın ne kadar güzel olacağını düşünüyordum. Genç kız kıpkırmızı olduğunu biliyordu ama sakin bir sesle konuşmaya çalıştı. 

Sen bir fırsatçısın, Rob Stevens! 

Belki. Ama aynı zamanda gerçekçiyim de. Ben, bir takım arzuları olan son derece normal bir erkeğim. Ve sen bir yıl boyunca rahip gibi yaşamamı istiyorsun. Sanırım bazı gizli numaralar çevirsem pek hoşuna gitmez. 

Sanki senden haremini bırakmanı istemişim gibi konuşuyorsun! 

Genç adam güldü. 

Bir haremim olduğu söylenemez. İnsan tıp okurken sosyal hayatla fazla ilgilenemiyor. 

O zaman neden şikayet ediyorsun? 

Ama artık biraz olsun rahatlamıştım. Kendime ayıracak zamanım var. Ve şimdi de senin evine taşınıp kardeş kardeş oturmamı istiyorsun benden. 

Aslında boş zamanlarında ne yaptığın beni hiç ilgilendirmez, dedi Shauna sinirli bir tavırla. Ama dedikodu çıksın istemem. 


Ben başka kadınlardan söz etmiyorum. Sorun sensin, Shauna. Bir yıl boyunca seninle aynı çatı altında yaşayıp da aynı yatağı paylaşamamak beni çıldırtabilir. 

Genç adamın gözlerinde sımsıcak bir ifade vardı. 
Shauna ona bakmamaya çalıştı. Lütfen, bana ilk görüşte aşık olduğunu filan söylemeye kalkma. 

Bütün insanların arzuları vardır, Shauna. Bu ikimiz için de geçerli. Eğer annen senin de bazı işler çevirdiğini duyarsa hiç iyi olmaz. 

Böyle bir şeyi düşünmem bile. 

Demek ki önemli bir sorunumuz var. Başkalarıyla birlikte olamıyorsak ve birbirimizle de yatamazsak çok huzursuz bir yıl geçirebiliriz. Bu ikimiz için de işkence olur. 

Genç kız ne diyeceğini bilmiyordu. Zaten Jessica erkeklerin bazı konularda çok farklı düşündüklerini söylerdi hep. 

Yoksa eski nişanlını hala çok sevdiğin için başka bir erkekle birlikte olamıyor musun? 

O iş çoktan bitti. 

Öyleyse boş yere niçin kendimizi sıkıyoruz? İkimiz de yetişkin insanlarız. Mandy'yle ilgilenirken biraz da birbirimizi eğlendirebiliriz. Bu iş bence başka türlü yürümez. Genç kız, bir an için Mandy'yi unutmuştu. Oysa kız kardeşinin güvenliği her şeyden önemliydi Hem Rob haklı olabilirdi. Madem ki artık Greg'le mutluluğu yakalamasına olanak kalmamıştı, biraz eğlenmekle ne kaybederdi ki? 

Tamam, dedi fisıltıyı andıran bir sesle. 

Öyleyse... Rob genç kızın gözlerinin içine baktı. 

Gelini öpebilir miyim? 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yanlış anlamadım, değil mi? Andrea Cohn, böğürtlenli tatlısını bir kenara itti. Mandy'nin bir doktora ihtiyacı var 


diye, sadece birkaç gündür tanıdığın bir adamla evleneceksin, öyle mi? 

Henüz Mandy'nin doktora ihtiyacı yok, dedi Shauna. 
Ama böyle giderse yakında bir psikologa ihtiyacı olacak. 
Uzandığı yerden doğrulup sehpanın üzerindeki çaydanlığı aldı. 

Ve seninle evlenmesi için adama para vereceksin? 
Genç kız kaşlarını çattı. 

Sadece okula olan borçlarını ödeyeceğim, dedi Andrea'nın fincanını doldururken. Bu farklı bir şey. Burs verir gibi... 

Açıkçası Shauna bence asıl doktora ihtiyacı olan sensin. 

Sen benim avukatımsın, dedi Shauna, bana annelik yapmana hiç gerek yok. Kağıtları hazırla yeter. 

Önce tatlımı bitirebilir miyim? diye sordu Andrea. 
Yoksa yüzükleri yemekten önce takmayı mı düşünüyorsunuz? 

Elimde olsaydı yapardım. Genç kız bu işi bir an önce atlatmak istiyordu. 

Shauna, ne yaptığının farkındasın, değil mi? Greg'in seni üzdüğünü biliyorum, ama böyle bir şey. 

Bunun Greg'le hiçbir ilgisi yok. 

Emin misin? Andrea'nın sesi bir fısıltıyı andırıyordu. 

Evet, dedi Shauna birden. Greg'le evlilik öncesi anlaşma yapmayı hiç düşünmemiştim. Eğer onunla evlenseydim, şimdi bunun bedelini çok ağır ödüyor olabilirdim. Greg'in davranışı bana ders oldu. 

Benim bunu söylemek istemediğimi bal gibi anladın. 
Shauna McCoy. Andrea, arkadaşına sevgiyle baktı. Bu işe sırf Greg'den öç almak için girmediğinden emin misin? Ya da şu senin doktor bozuntusu, Mandy konusunda seni özellikle doldurup böyle bir şey hazırlamış olmasın? 


Eğer son zamanlarda Mandy'yi görseydin böyle düşünmezdin. Hem evlenme teklif ettiğimde Rob'un halini görmeliydin. Bir an düşüp bayılacağını sandım. 

Benim söylemek istediğim de buydu, Shauna. Eğer teklifin onu bu kadar şaşırttıysa kabul etmekte biraz hızlı davranmamış mı? 

Paramın cazibesine kapılmış olabilir, dedi Shauna alaycı bir tavırla. 

Evet, aynen öyle. Ona önerdiğin para senin için önemli bir miktar olmayabilir... 

Tabii ki önemli. Ama değeceğini düşünüyorum. 

Ama bu para onun için inanılmaz bir rakam. 

Umarım etkilenmiştir. Ben de zaten bu yüzden ona para teklif ettim. 

Bu seni rahatsız etmiyor mu? Seninle paran için evleniyor olması... 

Ben de onunla yalnızca Mandy için evleniyorum. Her şeyi açıkça konuşmamız çok iyi. Zaten benimle evlenmeyi düşünen her erkeğin banka hesabımı da gözardı etmeyeceğini biliyorum... Sesinin titrediğini farkedince birden sustu. Arkadaşı içini çekti. 

Fazla üzerine gittiğim için özür ilerim, ama bunu sana birinin söylemesi gerek. Bütün erkekler Greg gibi değildir ve bir gün aradığın adam karşına çıkınca bu yaptığına çok pişman olabilirsin. 

Belki de haklısın, dedi Shauna. Ama ben kararımı verdim. 

Tamam. Madem ki kararlısın, en azından işin hukuki tarafında dikkatli olalım da sonra başına tatsız bir şey gelmesin. Evet, şimdi... Tam bu sırada kapı çalındı. 

Rob geldi, diyen genç kız neşeyle ayağa fırladı. İyi ki, tanışacaksınız en azından onun numara yapmadığını anlarsın. Shauna kapıyı açar açmaz Rob içeri girdi ve elinde ki taptaze sarı gülü genç kıza uzattı. Daha Shauna 


teşekkür bile edemeden genç adam eğilip onu dudaklarından öptü. Genç kız yanaklarının pembeleştiğinin farkındaydı. 

Andrea'yı etkilemek zorunda değilsin, diyebildi güçlükle. Avukatımdan hiçbir şeyi gizlemem. 

Öyle mi? Masmavi gözlerinde muzip bir ifade vardı. 
Madem ki onun önünde bir beyefendi gibi davranmam gerekmiyor, buraya gel de seni doğru dürüst öpeyim. 

Shauna, Andrea'yla göz göze gelmemeye çalıştı. Ama arkadaşının ne kadar şaşırdığının farkındaydı. Gülü bahane edip mutfağa kaçtı. Çiçeği vazoya koyarken elleri titriyordu. Japon bahçesinde de aynı şey başına gelmişti. 
Rob onu öptükten sonra öyle şaşkınlaşmıştı ki genç adam yanında olmasa göle düşebilirdi. Rob'un onu her öpüşünde neden bu kadar heyecanlandığını anlayamıyordu. Biraz olsun kendine gelip odaya dönünce, Rob ile Andrea'yı sohbet eder buldu. Onların bu kadar iyi anlaştıklarını gördüğünde nedense biraz sinirlenmişti. Elindeki çaydanlığı adeta hırsla sehpaya bıraktı. 

Biran önce işe başlayalım mı? Bir anlık sessizlikten sonra genç kız daha yumuşak bir sesle konuştu. Biliyorsun Andrea, anneme yemeğe davetliyiz. Geç kalmak istemiyorum. 

Tabii. Bu iş en fazla bir saat alır. 

Bir saat mi? Rob şaşırmış gibiydi. Demek ileride Shauna'dan nafaka istememi önlemek için bu kadar uğraşmamız gerekiyor? 

Shauna'nın da senden nafaka istememesi için işleri sağlama almamız gerekiyor, dedi Andrea gülümseyerek. 

Ben onun sözüne güvenirim. 

Lütfen bu konuda bana zorluk çıkarma, Rob. 

Özür dilerim. Tabii ki önceden tedbir almakta yarar var. Örneğin ileride boşanma masraflarının üzerime kalmasını hiç istemem. 


Rob, lütfen saçmalama, dedi Shauna öfkeyle. 

Yeter artık, susun, diye söze karıştı Andrea. Burada oturup kavga etmenizi seyretmek istemiyorum. Biran önce şu saçmalığı bitirelim. 

Rob oturduğu yerden kalkıp odanın öbür ucuna yürüdü. Bir süre camdan dışarıya baktıktan sonra eline bir dergi alıp oturdu. Bir saat boyunca ağzını bile açmadı. 

Galiba her şey tamam, dedi Andrea sonunda. 

Unuttuğumuz bir şey var mı, Shauna? 

Aklıma başka bir şey gelmiyor. 

Unuttuğunuz önemli bir şey var, dedi Rob, fısıltıyı andıran bir sesle. Tabii böyle bir şeyin aklınıza gelmesi de beklenmezdi zaten. Andrea ve Shauna şaşkınlıkla dönüp ona bakınca genç adam ekledi. 

Çocuk meselesini tamamen unuttunuz. 

Haklısın, dedi Andrea, şaşkın bir tavırla. Ama kısa süreli bir anlaşma olduğu için aranızda... Rob gülümsedi. 

Ne olur ne olmaz. Genç kadın yutkundu. 

Bu konuyu gözardı etmemek gerek. Ama. 

Çocuk filan olmayacak, diye onun sözünü kesti Shauna. Öfkesinden güçlükle konuşuyordu. Rob Stevens, böyle bir şeyi düşünmem bile! Genç adam omuzlarını silkti. 

Gene de bu konuyla ilgili bir madde konmasını isterim. Eğer çocuk olursa evlilik sona erince velayeti bana verilecek. 

Bu, hayatımda duyduğum en gülünç şey, diye söze başladı Shauna. Oysa Andrea çok ciddi görünüyordu. 

Mahkemenin ileride böyle bir maddeyi dikkate alacağını sanmam. 

Belki almaz, dedi Rob. Ama belki de alır. 

Bu tür konularda önceden karar veremezsiniz, diye mırıldandı Andrea. 


Sahi mi? Genç adam nazik bir tavırla konuşuyordu, ama sinirlendiği belliydi. Yani hukukun gözünde çocuklar nafaka kadar önemli değil midirler? 

Ben öyle demek istememiştim. Ne olursa olsun, ileride Shauna buna itiraz edebilir. Böyle bir madde eklememi istemekle yalnızca ilerisi için sorun yaratıyorsun, Rob. 

Shauna, Rob genç kıza dönmüştü. Bu maddenin gereksiz olduğunu söylemiştin. Yani şu anda bir doğum kontrol metodu uyguluyor musun? Shauna öyle şaşırmıştı ki bir an için ne diyeceğini bilemedi. Sonra sinirli bir tavırla konuştu. Bazıları herkesin önünde özel sorular sormaktan hiç çekinmiyorlar! 

Bana avukatından hiçbir şeyi gizlemediğini söyledin, diye hatırlattı genç adam. Doğum kontrol hapı kullanıyor musun, Shauna? 

Evet, öyle, ama. 

Öyleyse bana karşı koyman için hiçbir sebep yok. Bu maddeyi de koy, Andrea. Shauna imzalayacak. Öyle değil mi, Shauna? Andrea, arkadaşına baktı. 

'Bu bir prensip meselesi, diye düşündü Shauna. 
Henüz doğmamış bir çocuk üzerindeki hakkından vazgeçmek genç kıza çok ters geliyordu. Rob böyle bir şey istemekle, Shauna'ya çok haksızlık ediyordu. Ama genç kız onun da duygularını göz önünde tutması gerektiğini biliyordu. Belki de genç adam, onun annelikte Jessica'dan fazla ileri gidemeyeceğinden korkuyordu. 'Onu suçlayamam.,' diye düşündü Shauna. Rob biraz da kırılan onurunu bu yoldan düzeltmeye çalışıyor olabilirdi. Zaten ortada çocuk filan yoktu ki. Eğer Rob'u mutlu edecekse böyle bir şeye itiraz etmesine gerek yoktu. Genç kız başını salladı. 

İmzalayacağım. Andrea içini çekti. Tamam. Kağıtlar hazırlanınca sizi ararım. 


İşi yarına kadar bitiremez misin? diye sordu Shauna. 

İstersen oturup kendim daktilo edeyim, dedi genç kadın alaycı bir tavırla. Sahi, ne zaman evleneceksiniz? 

Cuma günü, diye cevapladı Rob. 

Cuma mı? Shauna, hayal kırıklığına uğramış gibiydi. 
Ama ben sandım ki... 

Shauna, dün akşam anneme hiç tanımadığı bir kızla evleneceğimi söylerken zaten zorlandım. Kilisede değilde bir hakimin odasında evlenmeye karar verdiğimizi duyunca çok üzüldü. Bir de kadına telefon açıp onun buraya gelmesini bekleyemeyeceğimizi mi söylememi istiyorsun? Genç kız yutkundu. 

Hayır. Ben yalnızca bu işi biran önce ve sessizce halletmek istiyorum. 

Hiç kimseyi çağırmak istemez miydin? diye sordu Andrea. Rob'un iki hastasının arasında ya da öğle tatilinde gidip evlenmek istiyorum desen de artık şaşırmam! 

Fena fikir değil, dedi Shauna. Biliyorsun, bu iş yalnızca hukuki bir formaliteden ibaret. 

Bakın çocuklar, her şeye bir bahane bulabilirsiniz. 
Hatta acele etmenize sebep olarak Jessica'nın Meksika işini bile gösterebilirsiniz. Ama insanları davet etmezseniz şüpheleri üzerinize çekersiniz. Hatta gerçekten evli olmadığınızı bile iddia edebilirler. Bence bir kokteyl filan verseniz hiç fena olmaz. 

Sanırım, haklısın, dedi Shauna. Bu iş gittikçe daha karışık bir hal alıyordu. Andrea arkadaşım yanağından öptü. 

Richard eve döner dönmez bu konuyu onunla konuşacağım. Bir parti filan ayarlarız. Merak etme, hayatım. Yalnız değilsin. 

'Aslında yalnızım.' diye düşündü Shauna, umutsuzca. 
'Hem de çok yalnızım. 


Neden itiraz ettiğini anlamıyorum. Bence çok güzel bir kıravat, diyordu Rob. Hem yepyeni sayılır. 

Nereden aldın? Eskiciden filan mı? Shauna kıravatla alay etmekle bir yere varamayacağını biliyordu. 

Aslında hiç fena değil. Ama bence bu sana daha çok yakışır. Genç kız tezgahın üzerindeki ipek kıravatı hafifçe okşadı. Sonra Rob'un gözlerinin içine bakarak sordu. 
Anneme giderken bunu giysen olmaz mı? Benim için, lütfen... 

Rob parmağının ucuyla genç kızın burnuna dokundu. 
Doğrusu çok şirin bir numaraydı, dedi. Ama fettan kadın pozları sana hiç yakışmıyor. Ne istediğini açıkça söylemeni tercih ederim Shauna. 

Genç kız birden öfkelenmişti. Kıravatı tezgahtara uzattı. Demek öyle istiyorsun? Evet, bu kıravatı alıyoruz. 
Eğer buradan çıkarken bu kıravatı takmıyorsa arabada onu boğacağım! 

Eğer bu konuda kararlı olduğunu söyleseydin sana uymakta hiç tereddüt etmezdim, dedi Rob alaycı bir tavırla. Kıravatını çıkarıp yenisini bağlamaya girişti. 

Genç tezgahtar, önünde yaşanan bu küçük parodiyi olabildiğince ciddi bir yüzle izlemeye çalışıyordu. 
Shauna'nın uzattığı parayı aldıktan sonra sordu. 

Başka bir emriniz var mıydı, hanımefendi? Genç kız iki parmağıyla Rob'un eski kıravatını tutup tezgahtara uzattı. 

Şunu çöpe atın, dedi sakin bir sesle. İsterseniz yakabilirsiniz de. Rob'un yakasını düzelttikten sonra genç adamın koluna girdi. Acele etmemiz gerek. Yoksa geç kalacağız. Rob, kıravatını tutan tezgahtara hüzünlü gözlerle baktı. 

Anlaşılan, beni artık karım yönetecek, diye mırıldandı. Ben artık, ezilen, zavallı bir adam olacağım. 
Shauna birden olduğu yerde kalakaldı. 


Rob, gerçekten benim dırdırcı bir kadın olduğumu mu düşünüyorsun? 

Tabii ki değilsin, diye cevapladı genç adam. Eğer istediklerini hemen yerine getirirsem bana dırdır filan etmezsin. 

Genç kız annesinin evine gidene kadar ağzını bile açmadı. Yol boyunca Rob'un mağazada söylediklerini düşündü. Bu suçlama onu çok şaşırtmıştı. Shauna, daha önce kendini hiçbir zaman dırdırcı bir kadın olarak görmemişti. Annesine benzememekle övünürdü hep. 
Jessica, daima evin tek hakimi olmaya özen gösterirdi. 
Belki Shauna da ileride tıpkı annesi gibi bir kadın olacaktı. 

"Yalnızca daha iyi gözükmesini istemiştim, diye düşündü genç kız. Ama belki de mesele bundan ibaret değildi. Rob'a yerini bildirmek, evin reisinin kendisi olduğunu göstermek istemiş olabilirdi. Onunla yalnızca mecbur kaldığı için evlendiğini ve kendisine layık görmediğini anlatmaya çalışmış da olabilirdi pekala. 

Jessica'nın villasına geldikleri zaman Rob arabayı durdurup genç kıza döndü. Annen konusunda endişelenmemelisin, dedi genç adam. Yapabileceği en kötü şey, teklifimizi reddetmektir. O zaman da yalnızca başladığımız yere döneriz. En azından beş yüz kişiye haber gönderip düğünü iptal ettiğimizi açıklamak gibi bir derdimiz yok. 

Shauna'nın gözleri birden yaşlarla doldu. 

Özür dilerim, diyen Rob kolunu, onu rahatlatmak istercesine genç kızın omuzlarına doladı. Böyle bir konuda şaka yapmamalıydım. Genç kız yutkundu. 

Me... mesele o değil. Rob genç kızın yanağını okşadı. 

Nedir peki? 

Sen, gerçekten benim despotun teki olduğumu mu düşünüyorsun? Genç adam gülmemek için kendini zorluyor gibiydi. 


Biraz dediğim dedik bir tipsin. Shauna'yı kırmamaya çalıştığı belliydi. İkimizin de biraz taviz vermesi gerekecek. Shauna yüzünde hüzünlü bir ifadeyle başını salladı. Bu sırada Rob'un sımsıcak parmaklarını boynunda hissetti. 

Bence sen çok güzel ve öpülmesi gereken bir hanımsın. Genç kız onu uzaklaştırmak için davrandı. 

Ama ağladım, dedi titrek bir sesle. Beni bu halimle öpmek isteyeceğini sanmam. 

Öyle mi? diye mırıldandı genç adam. İnan bana Shauna, hiç kimseyi bu kadar öpmek istediğimi hatırlamıyorum. Dudaklarını genç kızın bileğine, tam nabzının attığı noktaya dokundurdu. Çok çekiçi bir parfümün var, dedi az sonra. Bunu başka nerelerine sürüyorsun bakalım. Ve Shauna'nm yanıtını beklemeden onun vücudunu keşfetmeye koyuldu. Genç adamın dudaklarını kulak memelerinde ve yanaklarında hisseden Shauna'nın nabzı hızlandı. Kendini tamamen Rob'un kollarına bırakmıştı. O sırada dudakları birleşti. Genç kız çevresini tamamen unutmuştu. O anda dünyada yalnız ikisi vardılar sanki. Sonunda Rob başını kaldırınca Shauna şaşkın şaşkın sordu. 

Ne oldu? 

Yemeğe geç kaldık, dedi genç adam. Uşak bizi bekliyor. Genç kız birden doğruldu. 

Ne? Adam orada durmuş bize bakıyor ve sen de hiçbir şey olmamış gibi beni öpmeye devam ediyorsun! 

Pek bize baktığını sanmıyorum, diye cevapladı Rob. 
Ama görmüş olabilir. Hem annenin, ağladığını anlamasını istemezsin, değil mi? 

Onun bu işle ne ilgisi var? 

Artık yüzünde gözyaşlarından iz kalmamış. Hatta galiba biraz ileri gitmişim, sanki az önce sevişmişsin gibi gözüküyorsun. 


Kendimi saldırıya uğramış gibi hissediyorum. 

Özür dilerim. Daha becerikli olduğumu sanıyordum. 
Genç adam, Shauna'ının inmesi için kapıyı tuttu. Bu sırada uşak merdivenlerin en üst basamağında burnu bir karış havada bekliyordu. 

Sanırım saldırıya uğramış gibi gözüktüğünü düşünmekle kendine haksızlık ediyorsun, diye mırıldandı Rob. Bence tam, bir gelinin gözükmesi gerektiği gibisin. 
Annen konusunda da hiç endişeli görünmüyorsun. 

Bunu planlamıştın! diye fısıldadı Shauna, öfkeyle. 
Beni onun için öptün! 

Rob bir an düşündükten sonra konuştu. 

Evet, haklısın. Ama bu işten çok hoşlandığımı da itiraf etmeliyim. 

Mandy ablasıyla Rob'un evleneceklerini duyunca sevinçten havalara uçmuştu. Küçük kız, Rob'a sarılmak için koşarken az kalsın sandalyesini deviriyordu. Shauna birden ferahladığını hissetti. Mandy'nin böyle bir şeye nasıl tepki göstereceğini hiç düşünmemişti. Başına hiç beklenmedik bir iş de gelebilirdi. Jessica da duygularını gizlemeye gerek görmedi. 

Saçmalıyorsun, Shauna, dedi sakin bir tavırla ve konuyu kapattığını göstermek istercesine Rudy'nin son filmini anlatmaya koyuldu. Rudy, hafta sonunda Los Angeles'a gitmişti. Oysa zavallı Jessica toplanması gerektiği için St. Louis'de kalmıştı. Yemek sırasında, Shauna tüm cesaretini toplayıp annesinin yaptığı monologu kesti. 

Anne, Rob ve ben Mandy'nin yatılı okula gitmesini istemiyoruz. Gelip bizde kalmasını tercih ederiz. 

Sen ne dediğini bilmiyorsun. Jessica'nın yanıtı kısa ve kesindi. 


Eğer bizde kalırsa şimdiki okuluna devam edebilir. 
Hem sen de yatılı okul arama derdinden kurtulmuş olursun. 

Jessica kızını duymamış gibiydi. Gittikçe daha şımarıklaşıyor. İstediğini elde edemediği zaman da çekilmez oluyor. Böyle bir sorumluluğu üzerinize almanız aptallık olur. 

Rob'la ikimiz, birlikte bu işin altından kalkabiliriz. En azından denemek istiyoruz. Jessica, Rob'a baktı ve içini çekti. 

Bu adamla niçin evlenmeye kalktığını anlayamıyorum, Shauna. Daha geçen hafta bana kesinlikle evlenmeyi düşünmediğini söylemiştin. 

Aşk bazen hepimize beklenmedik şeyler yaptırır, Mrs. Peters, dedi Rob bu sırada. Shauna, gülümseyerek genç adama bakınca onun da kendisine göz kırptığını gördü. Jessica onun ne dediğini hiç önemsememiş gibiydi. 

Evet, beklenmedik gerçekten. Yine de Shauna, seninle ne diye böyle bir işe kalkıştığını anlayamıyorum. 
Tabii her yönden Greg'e tam zıt bir insan arıyorsan o başka. Mandy, ağzına bir lokma almadan yemeğiyle oynuyordu. 

Umarım öyle yapıyordur, diye mırıldandı. 

Amanda, masadan kalkabilirsin, dedi Jessica, sert bir sesle. Mandy hiçbir şey söylemeden masadan kalktı ve odadan dışarı çıktı. 

Gördünüz mü? Çekilir gibi değil. Disiplinli bir yatılı okul... 

Fikrini söylemeye hakkı var, diye onun sözünü kesti Rob. 

Peki yatılı okulda onu disipline sokamazlarsa ne olacak? Döndüğün zaman Mandy'yi şimdikinden beter bulabilirsin. 


Bu konuda sen ne zamandan beri başımıza uzman kesildin? diye sordu Jessica. 

Bak anne, eğer Mandy okuldan hoşlanmazsa kendini attırmanın bir yolunu kolayca bulabilir. Her ay Meksika'dan buraya gelip Mandy'nin okul değiştirmesiyle uğraşmak istemezsin, değil mi? Böyle bir şeyle uğraşmak çok canını sıkabilir. Oysa Mandy'yi bize bırakırsan sen de çok rahat edersin. 

Doğrusu çok düşüncelisin, Shauna. Her şeyi en ufak ayrıntısına kadar hesaplamışsın. Shauna, annesinin imalı konuşmalarına cevap vermemeye kararlıydı. 

Evet, anne bu konuyu çok düşündüm. Genç kız çaresizce Rob'a baktı. Ondan beklediği yardımı görememişti henüz. Bu sırada genç adam Shauna'ya gülümsedi. Gülümsemesinde insanı rahatlatan, sımsıcak bir şeyler vardı. Sonra tabağını bir kenara itip masaya dayandı. 

Neden kibarlığı bir yana bırakıp iş konuşmaya başlamıyoruz, Mrs. Peters? 

Jessica burun kıvırdı. Eminim böylesi senin için daha çok hoşuna gider. Ailen kimmiş bakayım? 

Rob bu soruyu duymazlıktan geldi. Size bir seçme hakkı tanımak istiyorum. Shauna ve ben Mandy'ye bir yuva verebiliriz. Sizin de bu teklifi reddetmeniz için hiç bir sebep yok. Eğer onu bizimle bırakırsanız sosyetik dostlarınızdan hiçbiri bunu yadırgamaz. Ama sırf ceza olsun diye Mandy'yi yatılı okula yollamaya kalkışırsanız, o zaman bilin ki Shauna sizi dava edecektir. Şu anda Mandy'nin vasisi durumunda ve onun velayetini isteyebilir. 

Bu boş bir tehdit. Jessica'nm sesi buz gibiydi. 

İnanın bana, öyle değil. Böyle gereksiz bir değişimin Mandy'yi sarsacağını bir psikiyatr görebilir. Hakimin de bir doktorun görüşüne uyacağından eminim. 


Jessica sinirli bir ifadeyle kızına baktı. Bu işin içine bir ruh doktoru karıştıracağını söylemiştim sana. 

Shauna heyecandan bayılacak gibiydi. Richard da bizimle aynı görüşte, anne. Bu konuda beni yalnız bırakmamaya söz verdi. Genç kız, şehre dönünce Richard'la konuşması gerektiğini biliyordu. 

Tabii dava açmak insanı her zaman uğraştırır, diye devam etti Rob. Mahkemeye başvurduktan sonra celselerin sonuçlanması zaman alır. Bu arada hakim Mandy'yi bize bırakacaktır. Halbuki işi burada, aramızda bitirsek daha iyi olmaz mı? 

Mahkemenin kızımı elimden alacağını mı düşünüyorsun? 

Bundan eminim, dedi Rob sakin bir sesle. Tabii bu arada herkesin de diline düşersiniz. 

Avukat parasını da unutmamalısın, diye söze karıştı Shauna. 

Richard bizi temsil edecek. Bu durumda kendine bir avukat bulman gerek. Uzun bir sessizlik oldu. Shauna korkuyla soluğunu tutuyordu. Jessica'nın kapkara gözleri öfke doluydu. 

Gazeteler de her şeyi öğrenir, diye ekledi Rob. 

Bütün St. Louis bu dedikodularla çalkalanacaktır. 
Sonunda Jessica sinirli bir kahkaha attı. 

Ne yaparsanız yapın. Kendisi için yaptıklarımın değerini bilmeyen şımarık bir çocuk uğruna sizin bana şantaj yapmanızla uğraşamam. Mandy'nin nerede kaldığı benim çok mu umurumda? Zaten bunu tartışamayacak kadar yorgunum. Ama sizi uyarıyorum, eğer onu şımartırsanız... 

'Ne yaparsın? diye düşündü Shauna. 'Onu bizim üstümüze mi atarsın?' Aslında böyle bir çözüm her iki tarafı da mutlu ederdi. Genç kız öyle rahatlamıştı ki kendini bırakmak istiyordu. Ama Jessica'nın orada 


olduğunu bildiği için sandalyesinde dimdik oturmaya devam etti. 

Bu kesinlikle sana karşı bir şey değil, anne. Ben yalnızca Mandy'nin iyiliğini düşünüyorum. 

Aptallık ediyorsun, Shauna, diye cevapladı Jessica. 
İtiraf etmeliyim ki yatılı okulla uğraşmaktan kurtulduğuma seviniyorum. Bu kadar hazırlık arasında kimsenin Mandy'yi düşünecek hali yok. Her an yapacak bir işimiz oluyor. 

Öyleyse sizi işinizden alıkoymayalım. Shauna, bunu söylerken gülmediği için Rob'a hayran olmuştu. 
Jessica'nın iş filan yapmadığını tahmin etmek güç değildi. 
Hizmetçisi eşyaları toplarken o koltuğuna uzanıp neler götüreceğini düşünüyor olsa gerekti. 

Eğer bir sakıncası yoksa Mandy'yi hemen almak istiyoruz, diye devam etti genç adam. Bu sırada ayağa kalkmıştı. 

Sanırım ailecek hayvanat bahçesine filan gidersiniz artık, dedi Jessica sinirli bir sesle. Rob tam kapıdan çıkmak üzereyken durdu. 

Haklısınız, dedi Jessica'ya dönüp. Hayvanat bahçesine gitmek hiç de fena fikir değil. 

Hayvanat bahçesinin dev kapılarından girdikleri zaman Shauna hayretten iri iri açılmış gözlerle çevresinebakıyordu. 

Şaka yaptığını sanmıştım, dedi şaşkın bir tavırla. 

Jessica'yla konuştuktan sonra dişi bir ayıyı görmek geldi içimden, dedi Rob. En azından o, yavrularını düşünür. 

Hayvanat bahçesi küçük çocuklar içindir, dedi Mandy sıkıntılı bir sesle. Rob ve Shauna'nın arkasından isteksizce yürüyordu. 

Öyleyse bana yardım etmek zorundasın, Mandy, dedi genç adam. Hayvanları görmeyi çok istiyorum. Ama eğer 


yanımda küçük bir çocuk olmadan giremiyorsam, onları bir daha asla göremeyeceğim demektir. Sen bugünlük küçük çocuk numarası yapamaz mısın? Belki o zaman girmeme izin verirler. Mandy kıkır kıkır güldü. 

Sen delisin, dedi, genç adama. Ama bugünlük sana bir kıyak geçebilirim. Rob'un elini tutup zıplayarak yürümeye başladı. 

Rob'a gerçekten çok borçlusun, dedi Shauna kızkardeşine. O olmasaydı seni evden tek parça halinde çıkaramazdım. Bu sırada sosisçilerin önüne gelmişlerdi. 
Rob havayı kokladı. Bir şey yemek isteyen var mı? diye sordu neşeyle. Hiç kimsenin yemekte boğazından bir lokma geçtiğini sanmıyorum. 

Bunu tahmin etmeliydik Mandy, dedi Shauna. Onun derdi hayvanlarla değil. Aklı fikri yiyeceklerde. Mandy, az sonra bir elinde sosisli sandviçi, öbür elinde kolasıyla ayıların kafesinin yanına gitmişti. Rob ve Shauna da yakındaki bir banka oturdular. Huzur veren bir sessizlik vardı ve onlar da hiç konuşmadılar. Ama bir süre sonra sessizca oturmaktan rahatsız olmaya başladılar. Shauna bir konu yaratmaya çalıştı. 

Sana teşekkür borçluyum, dedi genç kız. Annemi ikna etmekte çok başarılıydın. Ben asla beceremezdim. 

İşi bu kadar ileri götürmek istemezdim," diye mırıldandı genç adam. Kimseyi tehdit etmekten hoşlanmam. 

Ama işe yaradı. Shauna, elindeki hamburgerin son lokmasını da ağzına attı. Sonra düşünceli bir tavırla konuştu. Biliyor musun, Rob? Bu işi fazla uzatmamız gerekmeyebilir. Yani evliliğe filan gerek kalmaz bence. 
Annem Mandy'yi almaya hevesli olmadığını açıkça söyledi. Kurtulduğuna seviniyordur bile. Bu konuda canımızı sıkmamıza gerek kalmadı. 

Yani benden kurtulmak mı istiyorsun? 


'Benim anlaşmamızı bozmama izin vermeyecek, diye düşündü Shauna. 'Ne olursa olsun parasını almaya kararlı. 
Böyle bir şeyi düşündüğü için kendine kızıyordu. Ama para konusunu tamamen kafasından çıkarması da olanaksızdı. Rob'a haksızlık ediyor olsa da her ihtimali göz önünde tutmak zorundaydı. 

Senden kurtulmaya filan çalıştığım yok, dedi genç kız. Ama o anlaşmayı yapmamızın amacı Mandy'yi almaktı. Şimdi bu konuyu hallettiğimize göre... 

Genç adamın kara gözlükleri, gözlerini gizliyordu. 
Ama Shauna artık onun genel tavrından ne düşündüğünü çözebiliyordu. Rob, sanki Shauna'nın teklifini kabul etmeyi düşünür gibiydi. O anda Shauna, içinde bir boşluk hissetti. Az ötede vahşi köpekleri seyreden Mandy'ye baktı. Üzerine ne kadar büyük bir sorumluluk aldığını yeni yeni anlamaya başlıyordu. Mandy'ye bakmak, gerektiğinde onun acılarını dindirmek, küçük kızın değerli bir insan olarak yetişmesini sağlamak Shauna'nın göreviydi artık. Genç kız böyle bir işi tek başına üstlenmek zorunda kalabileceğini düşününce birden ürperdi. Bu sırada Rob, gülümseyerek ona dönmüştü. 

Sen beni ne sandın? dedi genç adam. Böyle bir aileyi bulmuşken bırakır miyim hiç? Hem zor şeylerin üstesinden gelmek her zaman hoşuma gitmiştir. Shauna birden ferahladığını hissetti. Rob'un yakınında olduğunu bilmek içini rahatlatacaktı. Genç adam Mandy'yi çok seviyordu. Üstelik ikisi çok iyi anlaşıyorlardı. 

Buna sevindim, dedi genç kız. Mandy'nin zorluk yaratacağını sanmam. Sadece anneme karşı biraz ters 

Ben Mandy'yi kastetmemiştim, diye cevapladı Rob. 
Haydi gel, maymunlara bakalım. 

ALTINCI BÖLÜM 


Katedralin koridorunu süpüren metrelerce işlemeli beyaz saten. 
Gelinin incecik bileklerini ve boynunu saran el işi dantel. 
Elmas bir taçtan aşağı akan tül duvak ve dantellerin arasından gözüken heyecanlı bir gelinin bembeyaz yüzü. 
Kapının vurulmasıyla genç kız hayallerinden sıyrıldı ve aynadaki görüntüsüne bir kez daha baktı. Görünürde ne beyaz satenler ne de danteller vardı. Shauna krem rengi, dümdüz bir ipekli elbise giymişti. Üzerinde dikkati çeken tek şey, büyükannesinin iki sıra inci gerdanlığıydı. 
Shauna'nın hayallerine uyan bir tek şey vardı. Gelinin bembeyaz yüzü. Bu sırada Andrea içeri girdi. 

Bir an için fikrini değiştirip camdan kaçtığını filan sandım, dedi genç kadın. 

Rob geldi. Getirdiğini görünce bayılacaksın, 

Şapkayı takmama yardım eder misin, Andrea? 
Andrea arkadaşının başına tül ve çiçeklerle bezenmiş ipekten şapkayı iliştirdi. Sonra Shauna'nın saçlarını hafifçe düzeltti ve ona sarıldı. 

Biliyor musun, Shauna, şu senin Rob'u bayağı sevmeye başladım. Richard' da çok hoşlandı. 

Teşekkürler, Andrea. Shauna'nın sesi titriyordu ve gözleri de dolmuştu. Arkadaşının Rob hakkında ne düşündüğünün pek önemi yoktu. Bu evliliği yapmaya zorunluydu genç kız. Yine de Andrea'nm yalan söylemediğini biliyordu. Genç kadın arkadaşının yapmakta olduğu şeyi hiç onaylamıyordu. Ama artık her şey hazırdı. Anlaşmayı bir gün önce Richard Cohn'un bürosunda imzalamışlardı ve bu işten geri dönüş yoktu. 
Andrea bunun farkındaydı ve arkadaşının işini kolaylaştırmaya çalışıyordu. Kendi duygularını bir yana bırakmış, ona güç vermeye çabalıyordu. Sanki nikahtan değil de cenazeden söz eder gibiyiz diye düşündü Shauna. 


Adeta çok sevilen birinin ölümüne birlikte üzülür gibiydiler... 

Çok düşünceli, diyordu Andrea. Örneğin şu yüzük. 
Shaua'nın parmağındaki yüzüğe dokundu. 

Bence yüzüğü öbür eline geçirmelisin. Yoksa asıl yüzüğünü takarken Rob biraz zorlanabilir. Genç kız elindeki yüzüğe baktı. Oval kesilmiş elmasın çevresine minik pırlantalar yerleştirilmişti. Yüzüğün pırıltısı çok uzaktan bile dikkati çekiyordu. Shauna bu yüzüğü almanın çok aptalca bir şey olduğunu biliyordu. Zaten daha kuyumcudan çıkmadan önce bunu Rob'a da söylemişti. 
Böyle bir yüzüğe gerek olmadığını, altın alyansların yeterli olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Rob onu sakin sakin dinlemişti. Ama ne söylediğini duymuyor gibiydi. 
Sonra genç kızı hafifçe dudağından öpmüştü. 

Beni düşünmen çok hoş. Ama endişelenmene gerek yok. 

Niçin? diye sormuştu Shauna. 

Artık kira ödemek zorunda olmadığım için bir sürü param var. Hem arkadaşların sana bir nişan yüzüğü bile almazsam senin çok ucuza gittiğini düşünebilirler. Shauna buna ne cevap vereceğini şaşırmıştı. Yüzüğü aldıktan sonra da günlerce onu geri götürmesi için Rob'a baskı yapmıştı. Ama genç adam Shauna'yı adeta duymazlıktan gelmişti. Shauna da hala yüzüğü takmaya devam ediyordu. 
Yüzüğün gerçekten güzel olduğunu itiraf etmek zorundaydı genç kız. Arkadaşlarının hepsi bayılmışlardı. 
'İyi ki beğendim,' diye düşündü Shauna. 'Çünkü büyük bir ihtimalle kuyumcu faturayı bana gönderir. 

Konukların çoğu geldi, dedi Andrea telaşlı bir sesle. 
Ama Jessica daha ortalıkta yok. Beş dakika için Rob'u içeri alayım mı? Seni görmek istiyor. Genç kız kabul etti. 
Batıl inançları yoktu nasılsa. Nikahtan önce damadın gelini görmesinin uğursuzluk getireceğine inanmıyordu. 


Zaten böyle bir evlilikte bu tür bir ayrıntının ne önemi vardı ki? Rob içeri girince Shauna bir an için ondan gözlerini ayıramadı. Genç adam takım elbisesinin içinde son derece yakışıklı gözüküyordu. Ama asıl etkileyici tarafı gözleriydi. Masmavi gözlerinde düşünceli bir ifade vardı. 'Onu gerçekten sevseydim ve onunla ömür boyu evli kalmak isteseydim, şimdiden endişelenmeye başlardım.' 
diye düşündü genç kız. Rob birçok kadının kalbini çalabilecek bir erkekti. 

Andrea yakana takabileceğin bir çiçek getirmemi söylemişti, diyordu genç adam. Ama ben elinde tutacak bir şeyin olursa daha rahat edeceğini düşündüm. 

Ellerimin titremesini gizlemek için mi? Hiç fena fikir değil. Genç adamın elindeki buketi görünce Shauna çok duygulandı. Orkide! dedi genç kız, yumuşak bir sesle. 

Rob'un elinde tıpkı danteli andıran altı tane bembeyaz orkide vardı. Shauna'nın en sevdiği çiçek orkideydi. 
Andrea etkilenmekte haklıydı. Ayrıca genç adamın buketi buraya kadar kendisinin getirmesi de çok şaşırtıcıydı. 
Hiçbir erkek elinde bir orkide buketiyle dolaşmaktan hoşlanmazdı. Rob, buketi genç kızın eline verdi. Çiçekleri bir arada tutan altın yaldızlı kağıt, hala genç adamın parmaklarının sıcaklığını taşıyordu. Oysa Greg, orkidenin Shauna'nın en sevdiği çiçek olduğunu hiçbir zaman öğrenememişti. Nişanlı kaldıkları bir yıl boyunca genç adam ona güller, menekşeler ve kamelyalar yollamıştı. 
Ama bir kez olsun aklına orkide getirmek gelmemişti. 
Acaba Rob bunu nasıl akıl edebilmişti? İyi bir tahmin yapmış olsa gerekti. 

Andrea da ona ipucu vermiş olabilirdi. Genç kız, böyle ufak bir şeyden fazla duygulanmaması gerektiğini biliyordu. Aklına ilk gelen şeyi söyledi. 


Geçen gün çiçekçiye borcunu ödedim, Rob. Korkunç bir faturaydı. O kadar çiçeği kime yolladın? Genç adam gülümsemekle yetindi. 

Sana indirim yapmalılar. Yine de sürümden kazanırlar. 

İşin içine para girince romantizm kaybolmaz mı? diye sordu Rob sakin bir sesle. 

O anda genç kız saçmaladığının farkına vardı. 
Mandy'nin yaşında bir çocuk bile Rob'un bu çiçekleri annesine yollamadığını tahmin edebilirdi. Ayrıca çiçeklerin kime gittiği Shauna'yı ilgilendirmezdi. Daha evlendikleri gün kıskançlık krizlerine kapılması anlamsızdı. Genç adam, ona hayatında gördüğü en güzel buketi getirmişti ve böyle bir muameleyi hak etmiyordu. 
Shauna'nın yanağından bir damla gözyaşı süzülüverdi. 

Afedersin, Rob diye fısıldadı, titrek bir sesle. Genç adam ona gülümseyerek baktı. 

Sadece biraz sinirlisin, o kadar. Ama dokunmadı. 
Genç kız, kendini terk edilmiş hissetti birden. Buketi genç adamın eline tutuşturdu. 

Şunu biraz tutar mısın? Bir şey unutmuşum. Elindeki küçük saten çantadan çıkardığı zarfı Rob'a uzattı. Rob'un bu armağanı nasıl karşılayacağını bilmiyordu. Genç adama herhalde önce çok şaşıracak sonra da duygulanacaktı. 
Shauna, evlilik öncesi anlaşmayı imzalamalarından hemen sonra Rob'a ait tüm borçları ödemişti. Bunu genç adama sürpriz yapmak için planlamıştı. Rob ile yalnızca okula olan borçlarını ödemek için anlaşmışlardı. Diğer borçları hesapta yoktu. Genç adam zarftan çıkan kağıda bir göz attıktan sonra Shauna'ya döndü. Gözlerinde kırgınlık vardı. 

Shauna sana yardım ettiğim için beni ödüllendirmek istediğini biliyorum, diye söze başladı. Shauna başını salladı. 


Evet, öyle. 

Ama bence bu yaptığın çok gereksiz. Sen bile kırkbeş bin doları öyle kolayca bulamazsın. Tanrı aşkına Genç kız, Rob'un armağının hevesle kabul etmeyişine sevinmişti. 
Onun yerinde başkası olsa, Shauna' nın verdiği paranın üstüne atlardı. Ama Shauna, genç adama bu parayı kabul ettirmekte kararlıydı. 

Lütfen, Rob, Mandy için yaptıklarının hiçbiri ödenemez. Senin yepyeni bir başlangıç yapabilmeni istiyorum. Çalıştığın yere ortak olmalısın... 

Shauna, bunu kabul edemem. 

Niçin? Genç kız sinirlenmeye başlamıştı. Bu benim param. Eğer ben de sana bir düğün hediyesi vermek istiyorsam. Parmağındaki elmas yüzüğe baktı. Ben senin armağanını reddetmedim. 

Denedin ama, diye anımsattı genç adam, yumuşak bir sesle. 

Sen benim itirazımı dinlemedin bile. Şimdi de ben seni dinlemeyeceğim. Çeki Rob'un elinden alıp ceketinin iç cebine koydu. 

Tamam, dedi genç adamın kravatını düzeltirken. 
Benimle tartışmamalısın. Andrea, kapıyı vurduktan sonra biraz bekleyip içeri girdi. 

Haydi gelin, dedi Jessica sonunda gelebildi. 

Shauna, dudağını ısırdı. Bu sırada Rob'un koluna girince onun da kaslarının son derece gergin olduğunu fark etti. 'Güzel,' diye düşündü genç kız. 'Endişeli olan bir tek ben değilmişim. 

Cohnlar'ın küçük evinin salonunda evlendiler. Çok az sayıda konuk vardı. Jessica, elindeki fotoğraf makinesini bir an bile bırakmayan Mandy, Rob'un annesiyle babası, genç adamın kardeşlerinden iki tanesi ve dostlarından birkaçı. Rob'un ailesinin geri kalanı ülkeye dağılmıştı. Bu kadar kısa sürede hepsini toplamaya olanak yoktu. Aslında 


Shauna onların gelemediğine pek üzülmemişti. Andrea'nın salonu zaten dolup taşıyordu. Bir kişi daha gelse sığmayabilirdi. Hakimin nikahı kıymasıyla birlikte Jessica gözyaşlarına boğuldu. 

Minik kuşum, diyordu hıçkırarak, Shauna, hayatım... 

Tam bu sırada Mandy'nin makinesinin flaşı Jessica'nın gözlerinde patladı. Jessica, bir an için büyük kızını unutup öfke dolu gözlerle Mandy'ye döndü. Shauna, kendini annesinin kollarından kurtarınca yanıbaşlarında duran ufak tefek yaşlı kadına döndü. Belli ki Rob, mavi gözlerini annesinden almıştı. 'Bu durum zavallı kadına çok güç geliyor olmalı, diye düşündü genç kız. Geliniyle ancak nikah töreni sırasında tanışması hiç de güzel bir şey olmasa gerekti. Kim bilir, Rob'un annesinin, oğlu için nasıl hayalleri vardı? Belki de onu evlendirmek için bir kız seçmişti bile. Genç adamın annesi için neden üzüldüğünü şimdi daha iyi anlıyordu Shauna. 

Ne diyeceğimi bilemiyorum, Mrs. Stevens, dedi genç kız soluk soluğa. Masmavi gözler sıcak bir gülümsemeyle aydınlandı. 

Artık senin adın da Mrs. Stevens, dedi yaşlı kadın, yumuşak bir sesle. Karışıklık yaratmaya ne gerek var? 
Aile içinde bana herkes anne der. Ama eğer istersen bana Mary de diyebilirsin. 

Rob'un seni bütün aileden niçin gizlediğini şimdi anlıyorum Shauna, diyordu genç adamın babası. Seni onun elinden almaya kalkacak birkaç tane erkek kardeşi var. 
Shauna'nın eli yaşlı adamın avcunun içinde kaybolmuştu. 
Mr. Stevens'ın elleri de tıpkı oğlununkiler gibi sımsıcaktı. 
Shauna, Rob'un annesiyle babasını tanıyınca daha da fena olmuştu. Hele annesinin bu insanlar için söylediklerini anımsadıkça çok utanıyordu. Genç kız bu aileye girmekten gurur duyacağını biliyordu. Oğullarıyla evlenmesinin Stevenslar için ne kadar önemli olduğunu yeni yeni 


anlıyordu. Ve evlilik işini hakim önünde kıyılan sade bir nikaha dönüştürdüğüne pişman olmuştu. 'Fazla duygusal olmamalısın,' diye uyardı kendi kendini. 

'Bu durumu Rob işin başında kabul etti. Ayrıca bu evliliği yalnızca para için yapıyor. Ve hiç de suçluluk duygusuyla kıvranır gibi gözükmüyor.' Shauna bu konuda rahat olması gerektiğini biliyordu. Ama bir kez olsun kendisini uyarmadığı için Rob'a kızmıştı. 

Andrea'nın hizmetçisi yemek odasında konuklar için bir açık büfe hazırlamıştı. Ev küçük olduğundan bu odaya da sığmak zor oluyordu. Bu arada Mandy neşe içinde odadan odaya koşturuyordu. Elindeki fotoğraf makinesi ona yiyecekleri bile unutturmuştu. Shauna'nın ağzına bir lokma koyacak hali yoktu, ama yine de Rob'un tabağını doldurmasına izin verdi. Biraz sonra kendi oturma odasının bir köşesinde sessiz, esmer bir genç kadının yanında oturur buldu. 

Siz de aileden misiniz? diye sordu genç kız, bir süre sonra. Bu kadının ailenin diğer fertlerine hiç benzemediği kesindi. Ama Stevenslar'ın evinde büyüyen çocuklardan biri olabilirdi. Rob'un babasının onu tanıdığı görülüyordu. 

Yo, hayır, dedi genç kadın. Ben yalnızca Rob'un arkadaşıyım. Ama Shauna yine de onun bunu söylerkenki ses tonundan rahatsız olmuştu. Aslında onunla meslekdaşız, diye devam etti genç kadın. Stajımızı birlikte yapmıştık. 

Öyle mi? Siz de St. Louis de mi çalışıyorsunuz? 

Şimdi buradaki hastanelerin birinde çalışıyorum. 
Ama bu yaz tekrar okula döneceğim. Batı'daki bir üniversitede Neonatal tıp alanında ihtisas yapacağım, yeni doğan bebeklerle ilgili. Shauna gülümsemeye çalıştı. Tıp okumayan birinin neden söz ettiklerini anlamayacağını düşünüp açıklama yapmaya girişen entellektüellerden hiç hoşlanmazdı. 


Rob da ihtisas yapmayı düşünüyordu, ama parası yoktu. Genç kadın, Shauna'ya suçlarcasına baktı. 
Eğitimine devam edememesi çok acı bir şey. Rob çok iyi bir doktordur. Mutlaka uzman olmalı. Genç kadın birden sustu ve başını önüne eğdi. Demek Rob'un kafasındaki asıl mesele ihtisastı. Genç kız, okula olan borçlarının onu rahatsız ettiğini biliyordu. 

Ama bunun sebebini hiç düşünmemişti. Bu sırada Rob yanlarına gelmişti. Genç adam, Shauna'nın şakağına bir öpücük kondurdu. 

Gelebildiğine çok sevindim, dedi sonra genç kadına dönüp. Sizi tanıştıran oldu mu? Hayatım, Amy Evans benden sonra St. Louis'deki en iyi çocuk doktorudur. Ve benim en çok tuttuğum hanımlardan biridir. Amy'nin yanaklarının birden pembeleştiği genç kızın gözünden kaçmamıştı. Acaba Rob, Amy'nin kendisine aşık olduğunun farkında mıydı? 

Biz de seni konuşuyorduk, dedi Shauna. Bir yandan da kocasının yüzünü inceliyordu. Amy Evans'ın kendisini sevdiğini bal gibi biliyor olmalıydı. Rob gibi duygulu, sevecen ve zeki bir erkeğin gözünden böyle bir şey asla kaçmazdı. Acaba bu sevgi karşılıklı mıydı? Amy Evans, bu nedenle Rob'un da kendisiyle birlikte batıya gelmesini istiyor olabilirdi. Genç adam, o gün Japon bahçelerinde evlilik işinin yürümemesi halinde kendisinin de çok şey kaybedeceğini söylerken bunu mu düşünüyordu? 
Shauna'nın vaat ettiği parayı alamazsa ihtisas yapmasına olanak kalmazdı. Neyse ki bir yıl fazla uzun zaman sayılmazdı. İşin sonunda güzel bir şeye kavuşacağını bilince Rob için de günler uçup gidecekti. Bir yılın sonunda ise Mandy, Shauna'nın olacak, Rob da özgürce istediğini yapabilecekti. 

Yeni evliler geleceği için kahya kadın evi temizleyip gitmişti. Mandy'yi ise hafta sonunda Cohnlar'a 


bırakmışlardı. Küçük kız, işin dışında bırakıldığı için şikayet edince Andrea yüzünü buruşturmuştu. 

Sanırım ona evliliğin ne olduğunu da açıklamam gerekecek. Zavallı çocuk hayatı boyunca gerçek bir evlilik görmedi... 

Shauna o kadar yorgundu ki içeri girince ışıkları yakmak bile içinden gelmedi. Şehrin ışıkları açık pencerelerden odayı dolduruyordu. Genç kız, karanlıkta oturup şehri seyretmeye bayılırdı. Ama bugün onu bile yapmaya hevesi yoktu. Karanlık işe yarıyordu. En azından yemek odasını dolduran bir yığın hediyeye bakmaktan kurtuluyordu genç kız. Mandy'nin büyük bir gururla verdiği Çin işi çörek kavanozundan, Jessica'nın aldığı dev seramik bibloya kadar her şey vardı kutuların içinde. 
Rob'un anne ve babası da gümüş bir çaydanlık armağan etmişlerdi yeni evli çifte. Çaydanlığın iki yüz yıldan beri ailede bulunduğunu söylemişlerdi. 

Çaydanlığa bayıldım, dedi Shauna. Ona çok iyi bakacağım. Bu iş bitince onu annene verirken tıpkı bugünkü gibi olmasını isterim. 

Camdan nehre bakmakta olan Rob birden genç kıza döndü. Ama yalnızca, Çok düşüncelisin, Shauna, demekle yetindi. 

Burada kendini rahat hissetmeni istiyorum, diye mırıldandı genç kız. Kitap ya da spor malzemesi için odaya ihtiyacın olup olmayacağını bilemedim. Yani acayip kravatlar ve elektrik faturaları dışında bir şey biriktiriyor musun, bilmiyorum. Eğer oda lazımsa... 

Beyaz farelerim fazla yer kaplamazlar, dedi genç adam, yumuşak bir sesle. Ama rahatsız edilmekten de hoşlanmazlar ve... 

Fareler mi? Shauna bu soruyu birkaç gün önce sormuş olsaydı her şey değişebilirdi. Ama artık iş işten geçmişti ve her şeye göğüs germesi gerekiyordu. 


Koridorun sonunda boş bir oda var. Zaten oranın senin için iyi bir çalışma odası olabileceğini düşünmüştüm. Yatağı çıkarırsak kafesleri koyabilirsin. 
Gençkız hafifçe ürperdi. 

Shauna seninle dalga geçildiğini anlayamaz mısın? 

Fare filan yok mu? 

On yaşından beri farelerle pek ilgilenmiyorum. 

Yani o zamana kadar annen evde fare beslemene izin mi verdi? 

Beyaz fareler çok temizdir. Çok da ilginçtirler. Her birinin farklı kişiliği vardır. 

Shauna yine baştan aşağı ürperdi ve yüzünü yastığa gömdü. 

Tamam. Konuyu değiştirelim. Shauna, o parayı... 

Fareler hakkında konuşmayı tercih ederim. Rob içini çekti. 

Bilmem, farkında mısın, ama çok mantıksız davranıyorsun. Sahi, senin baban ne iş yapardı? Yani sana bu kadar cep harçlığı bıraktığına göre. 

Zengin bir ailenin çocuğuydu. Galiba borsa oyunlarından da iyi anlarmış. Sanırım kendisi de servetini büyütmüş. Benim para konularına merakım da ondan gelir. 

Niçin galiba dedin? Babanı tanımıyor muydun? 

Hayır. Ben altı yaşındayken annemle babam boşanmışlar. Sonra yıllarca babamı pek görmedim. Ancak öleceğini öğrendiği zaman aklına gelmişim. 

Zavallı Shauna. Genç adam, Shauna'nın saçlarını okşuyordu. Bu sırada genç kızın başındaki minik şapkayı tutan tokalara dokundu, komik şapka minicik bir şey... 

Evet, babaannem bunu görseydi kriz geçirirdi. Başına doğru dürüst bir şapka takmadan asla evden dışarı adımını atmazdı. 


İlginç bir hanıma benziyor. Bana aileni pek anlatmadın. 

Öyle börek çörek pişirip insanı şımartan babaannelerden değildi. Yalnızca yerine getirmesi gereken görevlerini düşünürdü. Bana topluluk içinde nasıl davranmam gerektiğini de o öğretmiştir. Annem hakkında da asla kötü bir şey söylememeye özen gösterirdi. 
Babamın annemle evlenmesini hiçbir zaman onaylamamıştı, ama bu konuda konuşmamaya dikkat ederdi. 

Rob, kolunu genç kızın omzuna doladı ve onun başını kendi omzuna yasladı. Shauna genç adamın losyonunun kokusunu içine çekti. 

Onlar ayrıldıktan sonra sen annenin yanında kaldın ve sonra da Jessica, Sol Abrams'la evlendi. 

Hayır, önce bir jokeyle evlenmişti. O intihar etti. Daha sonra bir araba yarışçısıyla evlendi. Ama o evlilik yalnızca altı ay sürdü. Boşandıktan kısa zaman sonra da Sol'la tanıştı. 

Vay be! Rob, Shauna'nın saçlarına hafif bir öpücük kondurdu. 

Sol öldükten sonra annem St. Louis'e döndü ve iki yıl boyunca evlenmedi. Hatta ben onun artık evlilik defterini kapattığını bile düşünmeye başlamıştım. Ama sonra Rudy'yi buldu. Genç kız içini çekti. Annenle babanı çok sevdim, Rob. 

Onlar da senden hoşlandılar. Baksana Shauna, ağustosta babamın doğum gününü kutlayacağız. Gidip bütün aileyle tanışmaya ne dersin? 

Bilmiyorum. Yani eğer bütün ailenle tanışırsam ileride senin için daha fazla güçlük yaratmış olmaz mıyım? Shauna bir an durakladı. Aslında belki de onlarla tanışsam daha iyi olur. Kendilerine asla ayak uyduramayacağımı anlarlar. 


Saçmalama. Rob, genç kızın yüzünü kendininkine yaklaştırıp onu öptü. Bizim ailede her cins adam vardır. 
Sen de uyarsın. 

Benim hiçbir zaman gerçek anlamda bir ailem olmadı, dedi Shauna. Yalnızca anneannem ve Mandy. 

Mandy bizim aileye bayılır. Yaklaşık yetmiş üç tane kuzeni olacak. 

Genç kız kaşlarını çattı. Kafasını Rob'un söylediklerine vermeye çalışıyordu. Oysa genç adamın parmaklarını teninde hissettiği sürece fazla bir şey düşünemiyordu. Kuzenlerinin sayısını gerçekten bilmiyormusun? 

Muhasebeci sensin, dedi Rob keyifle. Ben ipin ucunu kaçırdım. Annem tek çocukmuş. Ama babamın bir sürü kardeşi, onların da çocukları ve torunları var. 

Ben bile bunun hesabını tutamam. 

O zaman niçin onları bırakıp kendi hakkımızda konuşmuyoruz? Genç adamın dudakları, Shauna'nın teninde bir kelebek yumuşaklığı ile dolaşıyorlardı. Genç kız dudaklarını hafifçe araladı ve kendini onun kollarına bıraktı. Bu sırada o da bir eliyle Rob'un ensesini okşamaya başlamıştı. Rob dudaklarını çekince Shauna bir an için kendini terk edilmiş gibi hissetti. Genç adam bu kez de onun gözkapaklarını öpmeye başladı. Bugün o odaya girdiğimde de içimden bunları yapmak gelmişti. 

Niçin yapmadın? diye sordu genç kız titrek bir sesle. 

Çünkü Andrea, senin makyajını bozarsam beni öldüreceğini söylemişti. Genç adamın dudakları Shauna'nın tenini yakıyordu adeta 

Ama ölmeye bile değerdi. Seni istiyorum, Shauna... 
İstiyordu demek! Shauna, başından aşağı bir kova soğuk su dökülmüş gibi hissetti kendini. Rob onu tıpkı su veya ekmek ister gibi, fiziksel bir ihtiyacını karşılamak için arzuluyordu. Aslında bunu bilmek bir açıdan iyiydi. Genç 


kız Rob'un kendisini asla sevemeyeceğini anlıyordu. 
Numara yapmaktansa her şeyi açık açık konuşmayı da tercih ederdi. 

Biraz yalnız kalmak istiyorum, dedi genç kız. 

Genç adam Shauna'yı isteksizce bıraktı. Sonra genç kızın çenesine hafifçe dokundu. 

Her şey çok güzel olacak, dedi yumuşak bir sesle; 

Yatak odasına girip kapıyı kapayınca kendini daha rahat hissetti Shauna. Ama az sonra Rob da gelecekti. Bu sırada yatağın üstünde duran beyaz kutuyu farketti. 
Kutunun üzerinde şehrin en şık gecelik satıcısının amblemi vardı. Genç kız kutuyu korkuyla karışık bir merakla açtı. Kutunun içinde şahane bir gecelik ve Andrea'nın imzasını taşıyan bir kart vardı. Gecelik, açık kahverengi saten ve dantel karışımıydı. O kadar ince işlenmişti ki varlığı ile yokluğu zor ayırt ediliyordu. 
Shauna geceliği giydikten sonra tuvalet masasının önünde oturup saçlarını firçalamaya başladı. Ama ellerinin titremesi yüzünden saçlarını daha da karıştırıyordu. 'Her şey ne kadar farklı olabilirdi' diye düşündü genç kız. Az sonra odaya Greg girebilirdi. Doğru dürüst tanımadığı bir adamla evlenmeyi kabul etmişti. Onu sevmeyen, yalnızca mecbur kaldığı için onunla birlikte olmak isteyen bir adamla. Düşüncelerine öyle dalmıştı ki Rob'un odaya girdiğini fark etmedi bile. 
Onun varlığını hissedince birden sert hareketlerle saçlarını taramaya başladı. Bu sırada genç adam, fırçayı onun elinden aldı ve Shauna'nın neredeyse beline kadar uzanan ipek gibi saçlarını fırçalamaya koyuldu. Genç kız gözlerini kapamıştı. Aynada sevdiği adamın değil de Rob'un yüzünü göreceğini bildiği için aynaya bakmaya dayanamıyordu. 

Rob, fırçayı elinden bırakmıştı. Shauna'nın saçlarını eliyle topladı ve genç kızın ensesine hafif bir öpücük 


kondurdu. Sonra dudakları, Shauna'nın boynunda ve kulak memelerinde dolaşmaya başladı. 

Olmaz, dedi genç kız, boğuk bir sesle. Genç adam, bir an için hiç kıpırdamadı. Sonra, 

Bu konuda anlaştığımızı sanıyordum, diye mırıldandı. 

Öyle, diye itiraf etti Shauna. Ama, yapamayacağım. 

Bunun üzerine Rob genç kızı bıraktı. Ama hiç kızmamıştı. Yalnızca meraklanmış gibiydi. Unutamadığın çok şey var sanırım, dedi yumuşak bir sesle. 

Belki de hatırlayacak hiçbir şeyim olmadığı için böyle davranıyorumdur. Genç adam kaşlarını çattı. 

Şu senin nişanlını merak ettim doğrusu? 

Greg'in bu işle ne ilgisi var? 

Bak, onu çok sevdiğin için başka birisiyle sevişmenin sana çok ters gelebileceğini anlıyorum. Ben o kadar duygusuz değilim. Ama anlayamadığım bir şey var. Ona o kadar bayılıyorduysan beni bu işe neden karıştırdın? Sana bir koca lazımdıysa ona da başvurabilirdin. 

Yapamazdım. 

Seni terk etti ha? 

Tabii ki hayır. Ayrılmamızı ben istedim. 

Bu iş biraz karışık. Onunla evlenmek istemiyordun, benimle evlenmeyi istedin. Ama şimdi de benimle sevişmek istemiyorsun. Ve onunla aranızda her şeyin bittiğini söylüyorsun. 

Gerçekten bitti. 

Biraz daha anlaşılır şekilde konuşamaz mısın? 

Rob, ben... ben hiç kimseyle sevişmedim ki. Genç adam, Shauna'ya şaşkınlıkla baktı. 

Ama bana hap kullandığını söylememiş miydin? 

Kullanıyorum. Ama açıklamama izin vermedin ki. 
Kanamalarım çok düzensizdir. Hapı bunun için 

Ah, hep o işe yarar zaten. 


Tanrı aşkına, Rob, sana yalan söylemiyorum! Eğer istersen doktorumu arayabilirsin. 

Gecenin bu saatinde telefon açıp karımın hormonal durumu hakkında bilgi istersem adamın yüzünün nasıl bir şekil alabileceğini tahmin edebiliyorum. Tamam, açıklama yapmana gerek yok. Şansa bak! Galiba Amerika'da yaşayan yirmi altı yaşındaki tek bakireye rastladım... 

Hiç de komik değil! Genç kız ses tonunu yumuşatması gerektiğini fark etmişti. Yaptığımın hiç hoş bir şey olmadığını biliyorum. 

Hayatım saçmalama. 

Sana söylemeyecektim, dedi Shauna ürkek bir tavırla. 
Sözümü tutmaya kararlıydım Rob. 

Beni de o kadar küçümseme canım. diye mırıldandı genç adam. İşi fazla ileri götürmeden anlardım zaten. 
Uzun bir sessizlikten sonra Rob içini çekti. Sanırım bir beyefendi gibi davranıp başka odaya gitmem doğru olur. 
Şansın varmış Shauna. Annem bana hiçbir zaman bir hanımdan yararlanmamam gerektiğini öğretmişti. 

Ona teşekkür borçluyum, diye mırıldandı Shauna kendi kendine. 

Aslında gerçek bir hanımefendinin bir erkeğe böyle davranıp davranamayacağı da tartışılır ya. Genç kız adeta bir tokat yemiş gibi olmuştu. Ama bunu hak ettiğini biliyordu. Her zaman dürüstlüğüyle övünürdü. Oysa bu kez sözünden dönmüştü. Rob kapıdan çıkmadan önce Shauna'ya döndü. 

Eğer yine fikrini değiştirirsen bana bir iyilik yap da bunu yazılı olarak belgele. 

Anladığın için teşekkürler, diye fısıldadı Shauna. 

Anladığımı söylemedim inan bana Shauna, eğer böyle giderse bu yıl ikimize de çok zor gelebilir. 

Genç adam bunları söyledikten sonra dışarı çıktı ve kapıyı sessizce kapadı. Shauna uzun bir süre karanlıkta 


öylece oturdu. Sonra başını tuvalet masasına dayayıp ağlamaya başladı. 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Günler gittikçe uzuyordu. Shauna, mutfak tezgahını sildikten sonra pencerenin önünde durup dışarıya baktı. 
Mayıs güneşi çevreyi ısıtmaya başlamış, ağaçların üzerindeki bahar çiçeklerinin yerini yemyeşil yapraklar almıştı. O anda genç kız bir bahçesi olsun istedi içinden. 
Belki o zaman kendi çiçeklerini yetiştirebilirdi. 

Gün geçtikçe ev hayatına alışıyorsun, diye mırıldandı kendi kendine. 

Kendi kendine mi konuşuyorsun? Soruyu soran Mandy'ydi. 

Evet. Çocuk sahibi olanlarda böyle şeylerin çok görüldüğünü duymuştum. Eğer yemeğin bittiyse, piyano seni bekliyor. 

Gelecek yıl piyano yerine keman dersi alabilir miyim? 

Düşünürüz. Ama yine de bu akşam çalışmak zorundasın. Mandy suratını asmıştı. Ama yine de kirli tabakları kaldırıp oturma odasına gitti. Az sonra Chopin'in etüdlerinden birinin notaları eve yayılmıştı. Ama Mandy, melodiye hiç dikkatini vermiyordu ve ortaya garip bir müzik çıkıyordu. 'Aslında hiç de kötü bir çocuk değil, diye düşündü Shauna. 'Umarım bir gün kendisi için yapılanların değerini anlar. Kirli tabakları bulaşık makinesine doldurduktan sonra buzdolabına baktı. Kahya kadın biftek bırakmıştı. Genç kız, Rob döndüğü zaman biftekleri pişirmeye karar verdi. 

Genç adamın ne zaman döneceği de hiç belli olmazdı, öbür doktorlar ona ortaklık teklif etmekte haklıydılar. 
Rob'un işe yarayacağı her halinden belliydi. Shauna genç adamın o konuda ne karara vardığını bilmiyordu. Belki de hiç ortaklığa girmeyip bir yıl aynı yerde çalıştıktan sonra 


tekrar okula dönerdi. Genç kız, ona verdiği paranın böyle kullanılmasını planlamamıştı, ama elinden bir şey gelmezdi. Evleneli on beş gün olmuştu ve Shauna şimdiden yaşamının bir düzene girdiğini düşünüyordu. 
Oysa Rob için aynı şey söz konusu değildi. Gece geç saatlere kadar çalıştığı oluyordu. Genç adam bazen de işten çıkıp tenis oynamaya gidiyordu. Shauna bu durumdan memnundu. 'Evde kalıp beni baştan çıkarmaya çalışmasından iyidir' diye düşündü genç kız bir kez daha. 
Aslında Rob o güne kadar hiç böyle bir şeye kalkışmamıştı. Shauna'ya sanki kız kardeşiymiş gibi davranıyordu. Hatta her akşam odasına gelip genç kızın saçlarını fırçalıyordu. Onun bu davranışı ilk günlerde Shauna'yı endişelendirmişti. Ama Rob ona dokunmaya yeltenmiyordu bile. Yalnızca genç kızın saçlarını pırıl pırıl olana dek fırçalıyor, sonra da ensesine bir öpücük konduruyordu. Çoğu zaman ağzını açıp bir tek söz etmediği oluyordu. Yine de Shauna arasıra onun varlığından huzursuzluk duyuyordu. Mesela genç adamın tenisten döndüğü ilk gün olanları unutamıyordu. Rob eve ter içinde gelmişti. Üzerine yapışan ıslak gömleği kaslı bedenini ortaya çıkarıyordu. 

Duşa giderken durup onu öptüğü zaman genç kız bir erkeğin kokusunun nasıl bu kadar çekici olabildiğine şaşırmıştı. Genç adamın arkasından bakarken birden aynada kendi görüntüsünü yakalamıştı. Ona arzu dolu gözlerle baktığını fark edince çok utanmışştı. 

O günden sonra Rob'un tenisten döndüğü saatlerde ortalıkta olmamaya özen göstermişti. Ama yine de bazı anlarda ondan gözlerini ayıramıyordu. Genç kız sözünden döndüğü için kendini çok suçlu hissediyordu. Oysa kocası, bunu hiç umursamıyor gibiydi. Bu konuda ısrar etmemesi bir bakıma iyiydi. Yine de genç kız, geceleri yatağında 


yatarken elinde olmadan Rob'u düşünüyordu. Kocasına kendisinin veremediklerini 

Amy Evans tattırıyor olabilirdi. Tam bu sırada kapının açıldığını duydu. Saate bakınca çok şaşırdı. Daha en az bir saat Rob'u beklemiyordu. Shauna yüzünü buruşturdu. 'Eve gelmediği zaman nerede olduğunu merak ediyorsun,' diye düşündü genç kız. 'Gelince de memnun olmuyorsun. Karar ver artık... 

Oturma odasından fısıltılar duyuldu ve az sonra Chopin'in müziği bir kez daha Shauna'nın kulağına geldi. 
Ama bu kez notalar hatasız çalınıyordu. Genç adam mutfağa girince Shauna'yı şaşkınlıkla müzik dinler buldu. 

Mandy'ye ne yaptın? diye sordu genç kız. Yarım saattir o melodiyi doğru dürüst çalmıyordu.Rob dolaptan bir şişe gazoz aldı. 

Ona yalnızca müziği özellikle berbat etmeyi bırakıp adam gibi çalmasını söyledim. 

Yani o parçayı bilerek mi öyle çalıyordu? 

Fark etmedin mi? Aslında çok iyi bir kulağı var. 
Piyanoda da oldukça usta. Dinle, Shauna neredeyse caza kayacak. 

Sen insanların düşüncelerini de okur musun? 

Geleceklerini bile okurum. Okul kamavallarında el falına bakardım. Bugün genç adamın her zamanki neşeli ses tonundan eser yoktu. Shauna ona dikkatle bakınca çok yorgun göründüğünü fark etti. Rob bir önceki akşam hastaya gidip eve çok geç dönmüştü. Sabaha karşı da onu tekrar telefonla hastaya çağırmışlardı. Genç adam, telefona bakmak için ne kadar çabuk yataktan fırlarsa fırlasın, yine de Shauna yatağın başucundaki paralel yüzünden uyanıyordu. 

Yemeğe biftek var, dedi genç kız. Mandy yemeğini yedi. Biftekleri şimdi mi istersin, biraz sonra mı? Rob bir sandalyeye oturdu ve gazozu açtı. 


Aç değilim. 

Bu akşam tenis oynayacağını sanıyordum. 

Canım istemedi. 

Öyle bir geceden sonra hala ayakta olman bile şaşırtıcı. Sabah saat üçte çıktığını duydum. Genç adam kahvaltı zamanı da eve dönmemişti. Sabah ev onsuz Shauna'ya çok sessiz gelmişti. 'Çok garip,' diye düşündü genç kız. 'Daha şimdiden onu özlemeye başladım. 

Seni uyandırmak istemedim. Mandy'yi bu sabah okula götüremedim. Özür dilerim. 

Tanrı aşkına, Rob! Zaten her sabah götürüyorsun. Bir kez olsun o işi üstlenmek hoşuma gitti. Shauna ürkek bir sesle ekledi. 

Rob! Ortaklık konusunda bir karara vardın mı? Genç adam, 'hayır,' anlamında başını salladı. Bu sırada masanın üzerinde duran zarfı gördü. 

Bu nedir? 

Belli ki Rob'un kafasını meşgul eden bir şey vardı ve bu konuda konuşmak istemiyordu. Shauna da onu derdini anlatmaya zorlayamazdı. 

Mandy'nin nikahta çektiği fotoğraflar geldi. Okuldan döndüğünden beri onları elinden düşürmedi. Rob resimlerden birkaçını aldı. 

Pek becerikli sayılmaz, ama oldukça hevesli görünüyor, dedi, gülümseyerek. 

Bilmem. Ama burada annemin bir pozu var. Bak, ağzı bir karış açık! Genç kız, tüm fotoğrafları kocasının önüne yaymıştı. Aslında resimlerin arasında asla görmek istemediği birkaç tane vardı. Örneğin Amy Evans ile ikisinin fotoğrafına baktıkça fena oluyordu. 1O gün berbat gözüküyor olsa gerekti. Morali o kadar bozuktu ki nasıl olup da kimseye hiçbir şey belli etmediğine çok şaşıyordu. 

Çok romantik. Rob, Shauna'yla ikisinin bir fotoğrafına bakıyordu. Genç kızın elindeki orkide buketi olduğu gibi 


gözüküyordu, ama Rob'un kafasının bir kısmı karta sığmamıştı. 

Her pozdan iki tane bastırmış. Her birimiz için birer tane. Çok düşünceli davranmış, değil mi? 

Hepsini törenle yakabiliriz. Ama sanırım Mandy buna kırılır. Genç adam bulanık bir kareyi eline almıştı. 
Resimdeki kadın birazcık annesine benziyordu. Fotoğrafı bırakırken içini çekti. Bir gün bunlar çok gülünç olabilir. 

Kim gülecek? Shauna sert bir sesle konuşmuştu. Bunu gerçekten merak ediyordu. Acaba bir gün tek başına bu resimlere bakıp gülebilecek miydi? Genç kız büyük olasılıkla fotoğrafları görmeyi bile istemeyeceğini düşünüyordu. 

İnan bana, annen bunlardan hoşlanabilir. 

Kendi fotoğrafını hiç beğenmeyecek. Eğer gelecek yıl Mandy'yi geri isterse onu bu resimleri gazetelere dağıtmakla tehdit edebiliriz. Shauna resimleri topladı. En üstte Richard ve Andrea'nın bir fotoğrafları vardı. Genç kız o anda Rob'un çok mutsuz gözüktüğünü fark etti. 

Anne dedin de aklıma geldi, dedi neşeli bir sesle.Bu sabah ondan bir mektup aldım. 

Ya? Nasılmış? Meksika'yı seviyor mu? 

Pek değil. Altı sayfa boyunca şikayet etmiş. Rudy'yle konuşmuyormuş. Çünkü Rudy ona, tuttuğu evde filmcilerin de kalacağını söylememiş. Sadece filmin yıldızları olsa annem itiraz etmeyecekmiş, ama en adi kamera asistanı bile onlarda kalıyormuş. Shauna bir an durakladı. Böcekler de korkunçmuş. Annem her birinin otomobil kadar büyük ve hızlı olduğunu söylüyor. Eğer ondan başka mektup alamazsak bir tanesinin onu kaçırdığını anlayacakmışız. 

Kimin? Böceklerden birinin mi yoksa filmcilerin mi? 


Sanırım, annem için hangisi olduğu pek fark etmiyor. 
Rob gülümsemeye çalıştı, ama gözlerinde hüzünlü bir ifade vardı. 

Gece hiç uyuyabildin mi? diye sordu Shauna, yumuşak bir sesle. 

Pek sayılmaz. Muayenehanedeki koltukların üstünde biraz kestirdim. 

Yemekten önce neden biraz dinlenmiyorsun? 

Olabilir. Genç adam yorgun bir tavırla ayağa kalktı. 

Biftekleri sen uyandıktan sonra koyarım, dedi genç kız. Rob Rob, kapıdan çıkmak üzereyken durakladı. Eğer konuşmak istersen. Shauna, çekingen bir tavırla konuşmuştu. 

Teşekkürler canım. Ama bu benim tek başıma halletmem gereken bir sorun. Bu durumda genç kız elinden bir şey gelmeyeceğini anlamıştı. Yine de içi rahat etmiyordu. Rob'un canını sıkan, ortaklık meselesi veya daha da önemli bir şey olabilirdi. Genç adam hiç böyle davranmazdı. Kararını verdikten sonra fikrini söylemekten asla çekinmezdi. Ağzını bile açmadığına göre, konu Shauna'yla ilgili olsa gerekti. 

Rob odasına gittikten sonra yatıp dinlenmedi. Genç kız Mandy'ye iyi geceler demek için koridordan geçerken Rob'un kapısının altından ışığını gördü. Dayanamayıp kapıyı tıklattı. Genç adamın sandalyesinin gıcırtısı duyuldu. 

İçeri girsene. 

Mandy, senin odasına gidip iyi geceler demeni istiyor. 
Rob'un masası kitaplarla kaplıydı. Genç adam Shauna odaya girince bile başını kaldırmamıştı. Biftekler de az sonra hazır olur. 

Boş yere uğraşma. Canım hiçbir şey istemiyor. 

Rob, bir şeyler yemek zorundasın. Genç kız hemen sustu. Rob bebek değildi. Ona annelik yapmasına hiç 


gerek yoktu. Nasıl istersen. Eğer sonra acıkırsan buzdolabında bir şeyler var. Shauna bir duş aldıktan sonra bile rahatlayamamıştı. Rob'un kafasını kurcalayan sorunun ne olduğunu çok merak ediyordu. Rob iki haftadan beri ilk kez odaya gelip saçlarını fırçalamayınca genç kızın endişesi daha da arttı. 

Belli ki konu kendisiyle de ilgiliydi. Gece yarısına doğru Shauna kendini Rob'un kapısının önünde buldu. 'En azından iyi geceler dileyebilirim,' diye düşünüyordu. 
"Belki bana derdini anlatır.' Parmaklarının ucuna basarak içeri girdi. Rob, yatağın üstüne yüzükoyun uzanmıştı. 
Üstünü değişmekle ya da yatağı açmakla uğraşamadığı belliydi. Masa lambası hala yanıyordu ve masanın üzerindeki kitap yığını daha da yükselmişti. Shauna, genç adamın sorunlarını unutmak için kitaplarına sığınabileceğini düşündü. O anda Rob hakkında ne kadar az şey bildiğinin farkına vardı. Ama genç adamın mutsuz olmasının kendisini ne kadar rahatsız ettiğinin de farkındaydı. 

Rob? diye fısıldadı. Sana iyi geceler demek istedim. 
Rob'un omzuna dokununca onun ne kadar gergin olduğunu fark etti. Shauna'nın içeri girdiğini duymamış olsa gerekti. Genç kızın elini üzerinde hissedince birden doğruldu. 

Saate bakmayı unutmuşum, dedi özür dilercesine. 
Shauna elini genç adamın omzundan çekmemişti. 

Ben de öyle olduğunu tahmin etmiştim dedi yumuşak bir sesle. Parmaklarının etkisi Rob'u biraz olsun rahatlatmış gibiydi. 

Rob? diye fısıldadı genç kız. Kızdın mı bana? Rob bir an çok şaşırmış gibi ona baktı. Sonra gülümsedi ve genç kızın omuzlarına dökülen saçlarını okşadı. 

Hayır, Shauna. Canını sıktığım için özür dilerim. 
Yarına kadar düzelirim, merak etme. 


Eğer uyumazsan düzelemezsin. Çok da gerginsin. 
Shauna genç adamın ensesine dokundu. Gömleğini çıkar. 
Ben az sonra gelirim. Rob kaşlarını kaldırdı, 

Bu bir davet mi? Genç kızın yanakları hafifçe pembeleşti. 

Hayır. Bu bir emir. 

Az sonra elinde bir şişe vücut losyonu ile döndüğü zaman genç adamı yatağın kenarında oturur buldu. Rob'a tekrar yüzükoyun uzanmasını söyleyince genç adam şişeye şüpheyle baktı. 

Biraz kadınsı bir kokusu var, diye onu uyardı Shauna. 

Ne yapalım, bende başka yoktu. 

Onu üzerime mi dökeceksin? Rob meraklanmış gibiydi. Eğer soğuk filansa havaya uçabilirim. 

Ben onu ısıtmasını bilirim. Genç kız, yatağın kenarına oturdu. Avucuna biraz losyon döküp ellerinin arasında ısıtmaya başladı. Genç adam, dirseklerinin üzerinde doğrulup havayı kokladı. 

Adı ne bunun? 

Parfümümle aynı koku. Ve adı da çok gizli. Shauna genç adamı tekrar yatırıp ensesine ve omuzlarına masaj yapmaya başladı. 

Parmaklarının değdiği yerlerde Rob'un kaslarının gevşediğini hissediyordu. Genç adam hafifçe içini çekti ve yüzünü yastığına gömdü. 

Hala soğuk, diye mırıldandı. Ama seni affediyorum. 
Masaj yapmayı kim öğretti sana? 

Dadılarımdan biri. 

Bana bu sırrı açıkladığına pişman olabilirsin ama. Rob birden sustu. Biraz sonra genç kız yumuşak bir sesle sordu. 

Bugün sevdiğin bir çocuğu mu kaybettin? 

Bu kadar şeffaf mıyım? 


Hayır. Ama ben de aptal değilim. Shauna, hiç ara vermeden masaj yapmayı sürdürüyordu. Anlamak zor değildi. Eğer sorun benimle ilgili değilse bugün hastanede bir terslik olmuş demektir. Ve senin yapabileceğin bir şey olsa şimdi orada olurdun. Ama eve kapanıp kitaplarını karıştırıyorsun. Genç kız sustu. Fazla özel konulara girmemesi gerektiğini biliyordu. Belki neler olduğunu hiç öğrenmese de fark etmezdi. O anda Rob'un ona ihtiyaç duyduğunu bilmesi yeterdi. Genç adam içini çekti. 

Onu daha kaybetmedim. Ama her an kaybedebilirim. 
Dört yaşında ve tedavi ettiğim en harika çocuklardan biri. 
Bugün ilaçlarını değiştirdim. Ama daha durumunda hiçbir değişiklik olmadı. Bilmediğimiz o kadar çok şey var ki. 
Rob'un halini görünce ve çocuklarını kaybetmek üzere olan anne babayı düşününce Shauna'nın yüreği burkulmuştu. Aynı şey Mandy'nin de başına gelebilirdi. 

Sık sık böyle durumlar olur mu? 

Hem de nasıl. Bazılarına dayanmak daha da zordur. 
Ve ne olursa olsun buna alışamıyorsun. Genç adam, acı dolu bir sesle konuşmuştu. 

Tabii ki alışamazsın, diye fısıldadı Shauna. Yoksa böyle bir doktor, böyle bir adam olamazdın. 

Genç kız eğilip Rob'un sırtına bir öpücük kondurdu. 
Genç adam hiçbir tepki vermedi. Shauna, bu kadar duygusal davrandığı için biraz utanmıştı. Tekrar masaja devam etti. Sonunda genç adamın sırtındaki bütün kaslar gevşemişti. 'Duygusal olabilirim, ama haklıyım.' diye düşündü genç kız. Rob gerçekten de çok özel bir insandı. 
Ne kadar kendini tutmaya çalışsa da tedavi ettiği her çocuğa bağlandığı belliydi. Ve çocuklardan birini yitirince de çok sarsılıyordu. Genç adam hiç sesini çıkarmadığına göre uyuyor olmalıydı. O anda Shauna, onun odasına geldiğine çok memnun oldu. Üzerinde pantolonuyla uyumasına üzülmüştü, ama onu uyandırmaya kıyamadı. 


Hiç ses çıkarmamaya çalışarak yataktan kalktı. Rob'un dinlenmesi gerekti. Bir an için başında durup ona baktı. 
Sonra kendi odasına gidip battaniye getirmek için kapıya yöneldi. Bu sırada genç adamın boğuk bir sesle mırıldandığını duydu. 

Shauna. Genç kız birden dönünce kimonosunu tutan kemer kaydı ve kimononun yakası hafifçe açıldı. 

Tanrım, dedi Rob. Çok güzelsin. Işıkta saçların pırıl pırıl. 
Shauna, Rob'un kalkıp kendisine doğru geldiğini görünce kemerini çekiştirdi. 

Genç adamın pantolonu buruş buruş olmuştu. Saçları da darmadağınıktı. Yine de genç kız onu hiç bu kadar çekici görmediğini düşündü. 

Rob onun dudaklarına önce hafif bir öpücük kondurdu. 
Sanki teşekkür etmek ister gibiydi. Ama Shauna bundan daha fazlasını istediğini biliyordu. Başını geriye attı ve dudaklarını hafifçe araladı. 'Bir söz vermiştin, Shauna diye düşündü genç kız.'Yalnız Rob'a değil, kendine de.' Sözünü yerine getirme fırsatını elde etmişti. Kendi kendisine karşı dürüst olması gerekliydi. Rob'u arzuluyordu. Günlerce bu duyguyla savaşmaya çalışmıştı. Oysa hayatı hem ona hem de kendisine rezil etmenin anlamsız olduğunu biliyordu. 
Bu sırada genç adamın soran gözlerle kendisine baktığını gördü. Parmağıyla Rob'un çenesini okşamaya başladı. 
Sonra elleri, genç adamın saçlarına ve ensesi ne uzandı. 
Ve onun başını kendisininkine yaklaştırdı. Birkaç saniye sonra Rob onu bıraktı. Shauna, genç adamı tekrar kendisine doğru çekmeye çalıştı, ama Rob ona yaklaşmadı. 

Shauna bu bir işkence, diyordu genç adam. Burada olmak, seni kollarıma almak. Ne çektiğimi sana anlatamam. 

Ben de çok çekiyorum, diye fısıldadı Shauna. 


O zaman acı bana. Ateşle oynama kendimi tutamayabilirim. Her şeyin bir sınırı var. Genç kız bir an duraksadı. O ana dek yalnızca kendi arzularını göz önünde tutmuştu. 

Haklısın, dedi yumuşak bir sesle. Çok yorgunsun. 
Saat de geç oldu. Shauna bunları içinden gelerek söylemişti. Ama artık çok ileri gittiklerinin ve o gece ikisinin de uyumalarına olanak olmadığının farkındaydı. 

Hastaya gitmediğim geceler senin yüzünden daha fazla uykusuz kalıyorum, diye itiraf etti Rob boğuk bir sesle. Genç kız ona iyice yaklaştı. Artık vücutları birbirine değiyor, Shauna'nın kimonosu genç adamın tenini okşuyordu. İkisinin de kanı kaynıyordu adeta. Genç kız Rob'un kalbinin deli gibi çarptığını hissedebiliyordu. 

Biraz daha uykusuz kalsam ne fark eder? diye fısıldadı genç adam. Shauna'ya öyle sıkı sarılmıştı ki genç kız bir an için soluk alamayacağını zannetti. 

Seninle sevişmek istiyorum, diye mırıldandı Rob. 
Shauna başını kaldırıp gülümsedi ve genç adamı hafifçe itti. 

Biliyorum, dedi, yumuşak bir sesle. Ama burada olmaz. Gel, yatağımıza gidelim. Yatağın başucundaki abajurların ikisini de açık bırakmıştı. Sanki bilinçaltında bu geceyi hazırlamış gibiydi. Yatağı açtı ve biraz da özellikle oyalanmak için yastıkları düzeltti. Sonra üzerindeki kimonodan sıyrılıverdi. Ve genç adamın yanına, yatağa girdi. Rob onu kendine doğru çekti. Genç kızın saçları ikisinin de üzerini örtüyordu. Göğüsleri genç adamın tenine değince Shauna'nın kalbi heyecanla çarpmaya başladı. Rob'un tutku dolu gözlerini üzerinde hissedince birden utandı ve yüzünü onun omzuna gömdü. 
O anda vücut losyonunun kokusunu duydu ve birden irkildi. Genç adam güldü. 


Kendinden başkasını suçlayamazsın, Shauna. Seni uyarmıştım. Bahse girerim, birinci sınıf bir randevuevinden çıkmış gibi kokuyorumdur. 

Yani parfümümü beğenmedin mi? 

Sen sürdüğün zaman şahane kokuyor, özellikle şuraya ya da şuraya sürünce. Genç adamın dudaklarını boynunda hissedince Shauna birden ürperdi. Sonra Rob'un öpücükleri aşağılara kaymaya başladı. Bir yandan da elleriyle genç kızın yumuşacık tenini okşuyordu. 

Rob... diyebildi genç kız soluk soluğa. O anda da genç adamın, bedeninde yarattığı titreşimler birleşerek dayanılmaz bir arzu haline geldi. Artık Shauna başka hiçbir şey düşünemeyecek haldeydi. Adeta yalvarırcasına genç adamın adını fısıldıyordu. Dünyada ikisinden başka her şey anlamını yitirmişti. Ve birlikte inanılmaz bir zevki tattılar. Biraz sonra genç kadın kocasının gözlerinin içine baktı. Genç adamın masmavi gözlerinden tutku okunuyordu. 

Ah, dedi Shauna, yumuşak bir sesle. 

Shauna? Genç adam adeta ürkekçe sormuştu. Canını yaktıysam özür dilerim. İstemezdim. Genç kadın başını salladı. Demek bu yüzden bir mantık evliliğine yanaşmadın? Rob gülerek Shauna'nın üzerine eğildi. 
Dudakları genç kadının kulağında dolaşıyordu. 

Evet, bu yüzden. 

Anlıyorum, diye mırıldandı Shauna. Ama bir sorum daha var. Genç adam, hafifçe başını kaldırdı. 

Sor bakalım. 

Rob, birinci sınıf bir randevuevinin nasıl koktuğunu sen nereden biliyorsun? Bir an için Rob sessiz kaldı. Sonra birden yana doğru devrilip sırtüstü uzandı. Ve Shauna kendini onun üzerinde buldu. Genç kadın kıpırdayamayacağını bildiği halde yine de kendini kurtarmaya çabaladı. Bu arada ikisinin de hala tutku dolu 


olduklarını fark etmişti. Birbirlerini daha yeni keşfediyorlardı. Ve Shauna direnmeyi bıraktı. Kollarını genç adamın boynuna doladı. Bı sırada Rob onun saçlarıyla oynuyordu. 

Dışarı çıkarken hep saçlarını toplar mısın? diye sordu genç adam. Shauna başıyla doğruladı. Rob gülümsedi ve onu sevgiyle öptü. 

Güzel. Saçların açık olunca fazla çekici gözüküyorsun. Ve genç kadının başını tutup kendine doğru çekti. 

SEKİZINCI BÖLÜM 

Shauna uyandığı zaman güneş daha yeni doğuyordu. 
Bir an için yerinden kıpırdamadan öylece yattı. Gece yaşadıklarını anımsayınca içini sımsıcak bir duygu kaplamıştı. Ama mutluluğunu Rob'la paylaşmak için ona döndüğünde genç adamın yerini boş buldu. Yatak çarşafları buruşmamış olsa Shauna hayal gördüğünü sanırdı. 

Genç kadın kendisini bırakıp gittiği için Rob'a kızmamıştı. Genç adamın büyük olasılıkla hastasının başucun da olduğunu biliyordu. Yine de haber vermeden gitmesine biraz üzülmüştü. 'En azından giderken beni öpebilirdi, diye düşündü Shauna. 'Beni uyandırmasına kızmazdım.' Yatağın üzerinde yana dönerken saten çarşaflar tenine değince genç kadın ürperdi. 

Adeta tüm bedeni uyanmış gibiydi. O güne kadar hep bir merakın pençesinde kıvranmıştı. Oysa şimdi Rob'la sevişmenin nasıl bir şey olduğunu biliyordu. Eğer gece durup mantıklı bir şekilde düşünseydi yine aynı kararı vereceğini biliyordu. Aralarında gizli bir şeyler kalmayınca onunla yaşamının daha kolay olacağına inandırabilirdi kendini. Hiç düşünmeden hareket etmişti. 
Artık olanlara mantıklı bir şekilde yaklaşmanın ne kadar saçma olduğunu anlamıştı. Genç adamla sevişmek hiçbir 


şeyi çözmemişti. Bu kez de yepyeni arzularla sarsılıyordu Shauna. 'Bu konuda yalnız değilim.,' diye düşündü genç kadın. Rob da aynı duyguları paylaştığını gizlemiyordu. 
Shauna onu düşünürken hafifçe gülümsedi. 

Memnun görünüyorsun. Genç kadın birden sıçradı. 
Rob kapıyı kapattı. Shauna'nın yanına geldi. Üzerinde gözleriyle aynı renk bir bornoz vardı. Bu sırada genç kadının üzerindeki örtü kaydı. Shauna bir an için örtüyü tutmaya çalıştıysa da genç adamın yüzündeki arzu dolu ifadeyi görünce vazgeçti. Karşısındaki adam kocasıydı. 
Ondan hiçbir şey gizlemesine gerek yoktu. Belli ki Rob da onu çıplak görmekten çok hoşlanıyordu 

Gittiğini sanmıştım. Genç kadın yanındaki yastıkları alıp arkasına yığdı. 

Yalnızca hastaneye telefon etmek için kalkmıştım. 
Genç adam yatağın kenarına oturdu. Shauna endişeyle ona baktı. Ama Rob gülümsüyordu. 

Çocuk daha iyiymiş Shauna. Dün gece verdiğim yeni ilaçlara cevap vermiş. Sanırım iyileşecek. Genç kadın kocasının kollarına atıldı. 

Çok sevindim, diye fısıladı kulağına. 

Ya biz Shauna? diye sordu Rob son derece yumuşak bir sesle. Bu sabah uyandığında beni burada bulamayınca sevindin mi? 

Shauna ne cevap vereceğini bilemiyordu. Zaten söyleyeceği her şeyi dün gece söylemiş sayılırdı. Bu kadar kısa zamanda Rob hakkında fikrini değiştirmesi olanaksızdı. Başını şiddetle salladı. Genç adam parmağıyla onun saçlarını okşamaya başladı. Shauna başını kaldırıp kocasına baktı ve kuruyan dudaklarını ıslattı. Shauna'nın genç adamı baştan çıkarmak gibi bir niyeti yoktu. Rob adeta acı çeker gibi inleyince çok şaşırdı. Ama şaşkınlığını çabucak üzerinden atıp genç adamın öpüşlerine karşılık vermeye başladı. Bu sırada bir yandan da Rob'un 


üzerindeki bornozu çıkarıyordu. Genç adamın başını tutup kendininkine yaklaştırdı. Aslında buna hiç gerek yoktu. 
İkisini de etkisi altına alan tutku aralarında büyük bir çekim yaratıyordu. 

Sabah kahvaltısında Shauna kahvesini bırakırken Rob onu öpüverince bir an için ne yapacağını şaşırdı. Bu öpücük her zamankiden daha derindi. Mandy adeta endişeli bir sesle sordu. 

Öpülmekten hoşlanmıyormusun Shauna? 

Bi biraz şaşırdım, diye cevapladı genç kadın. Daha kendini toparlayamamıştı. 

Ama Rob giderken seni hep öper. 

Evet canım. Shauna kocasına bakarak mırıldandı. 
Ama her zaman böyle yapmaz. 

Kızdın mı? diye sordu genç adam masum bir tavırla. 

Ödeşmenin yolunu bulurum. 

Rob gülümsedi. Hiç fena fikir değil. 

Mandy yüzünde şaşkın bir ifadeyle ikisine bakıyordu. 
Rob ile Mandy gittikten sonra Shauna sakince kahvesini içti. Pencereden dışarı bakarken ara sıra kendi kendine gülümsüyordu. Birkaç dakika sonra kahya kadın içeri girdi. 

Alışverişe çıkıyorum. Almamı istediğiniz özeldir şey varmı diye soracaktım. 

Aklıma hiçbir şey gelmiyor, Louise. Genç kadın fincanını masaya bıraktı. Ama eğer zamanın kalırsa yapmanı istediğim bir şey var. Louise'den gözlerini kaçırmaya özen gösteriyordu. Dr. Stevens'ın eşyalarını mavi odadan benim odama taşıyabilir misin? Yer açmak istersen benim dolabımdaki kışlıkları kaldırabilirsin. 

Şey, dedi kahya kadın. Bu sözcükte derin bir anlam gizliydi. Zaten dün gece biftekleri yemediğinizi fark ettim. 
Ben de doktor bey biftekten hoşlanmıyor sanmıştım. 


Biftekler iyiydi. Yalnızca. Shauna kendini tuttu. Bir de davranışlarını hizmetçisine açıklamaya kalkarsa iyice gülünç duruma düşecekti. 

Onu iyi beslemeniz lazım, diye öğütledi Louise. 
Şimdi belki, fark etmez, diye düşüyorsunuzdur ama ileride pişman olabilirsiniz... 

Genç kadın ceketini ve çantasını aldı. 

Louise, eşyaları taşısan yeter. 

Peki efendim. Louise hanımının arkasından gülerek bakıyordu. Shauna, bürosuna varınca her zamanki gibi Mandy'ye ait fonla ilgilendi. Tam işini bitirmek üzereyken sekreteri, Andrea Cohn'un geldiğini haber verdi genç kadına. Andrea, günün bu saatinde Shauna'nın genellikle özel işlerine baktığını bilirdi. Ancak acele bir işi varsa uğrardı. Shauna elindeki kağıtları Mandy'nin dosyasına doldurup arkadaşının girmesini bekledi. Andrea, elindeki koskocaman, pembe bir kutuyla içeri girdi. Kutunun üzerinde şehrin en şık mağazalarından birinin amblemi vardı. 

Bunu şimdi sana getirdiler, dedi kutuyu Shauna'nın masasına bırakırken. 

Susan kutuyu görünce ne yapacağını şaşırmış. Neler alıyorsun, Tanrı aşkına? Fıçıyla parfüm filan mı? Genç kadın şaşırmıştı. 

Aylardır oradan alışveriş yapmıyorum. 

Andrea omuzlarını silkti. Belki de seni tekrar kazanmaya çalışıyorlardır. 

Shauna kutunun üzerindeki gümüş rengi kordelayı açıp kapağını kaldırdı. Kutunun içini kaplayan incecik pembe kağıtların üzerindeki kartı okuyunca genç kadın birden kıpkırmızı oldu. 

Sanırım bir hayranından geliyor dedi Andrea alaycı bir sesle. 

Rob yollamış, Shauna kutuyu kenara itti. 


Ne kadar güzel bir davranış. Parfüm almış öyle değil mi? Hala Midnight Passion mı kullanıyorsun? 

Evet. Ama kutusu hiç Midnight Passion'a benzemiyor. Kullandığı parfümün markasını Rob'un nasıl öğrenmiş olabileceğini bir türlü tahmin edemiyordu. Belki de genç adam tuvalet masasını karıştırmıştı. Ama o gece Rob'un bununla uğraşamayacak kadar meşgul olduğunu da biliyordu. Genç adamın aklından geçenleri anlayınca Shauna heyecanlanmıştı. Ama kendini tutması gerektiğini biliyordu. 'Aklını işine vermelisin, Shauna,' dedi kendi kendine. Sonra birden Rob'un markayı nasıl öğrenmiş olduğunu anladı. Mağazada oradan satın aldığı her şeyin kayıtları olurdu. Andrea'nın yanında kutuyu açmaması gerektiğini biliyordu genç kadın. Rob her türlü çılgınlığı yapmış olabilirdi. Ama yine de meraktan çatlayacaktı. 
Genç adam çiçek filan yollasa hiç şaşırmazdı, ama bu. 
Sonunda daha fazla dayanamadı ve kağıtları açıp aralarında duran şişeyi çıkardı. 

Vücut losyonu mu? dedi plastik şişeye bakan Andrea hayal kırıklığıyla. Bildiğimiz, kokusuz vücut losyonu? 
Nesi var bu adamın? Ben de onun çok romantik olduğunu düşünmeye başlamıştım. Shauna kıkır kıkır gülüyordu. 
Şimdi kartın üzerindeki yazıyı anlamıştı. Kartı alıp çantasının en gizli yerine sakladı. Kartın üzerinde Rob'un el yazısı gözünün önünden gitmiyordu. 

Bir dahaki sefere, Yalnızca karımın 

MidnightPassion kokmasını istiyorum. 

yazmıştı genç adam. 

Aramızda bir espri, dedi Shauna, omuzlarını silkerek. 

Sanırım öyledir. Andrea, koltuğunun arkasına yaslanıp arkadaşını inceledi. Mandy nasıl? 

Çok iyi. Bulantılarından eser kalmadı. Genç kadın losyon şişesini gülümseyerek kutuya koydu. 


Sevindim. Demek ki çabaların bir sonuç verdi. Sanki Andrea daha fazla bir şeyler söylemek istiyor ama kendini tutuyor gibiydi. 

Haklısın, diye mırıldandı Shauna. Bir yandan da kutunun kordelasını tekrar bağlıyordu. 

Eğer kutuyla işin bittiyse, dedi Andrea, yüksek sesle. 
Sana sözünü etmek istediğim bir müşterim var. Bir boşanma davası. Ama malların nasıl bölüşüleceğini bir türlü çözemiyorum. Belki sen bana yardım edersin. 

Çalışmaları bitmek üzereyken Shauna'nın sekreteri interkoma basmıştı. 

Dr. Stevens sizi arıyor. Sizin sonra onu arayacağınızı söyleyeyim mi? 

Hayır, Susan, teşekkürler. Şimdi bağlayabilirsin. 
Senin için bir sakıncası yok, değil mi Andrea? Beş dakika sürmez. Rob o kadar meşgul ki onu sonra yakalamam çok zor oluyor. Andrea omuzlarını silkti ve Shauna'nın masasını kaplayan kağıtları incelemeye koyuldu. 

Bu sabah işkence çekiyorum, dedi Rob. Şu senin losyon içime işlemiş galiba. Sabah yıkanırken kokuyu çıkardığımı sanıyordum, ama bizim bürodaki hemşire ne zaman önümden geçse yüzünü buruşturuyor. Shauna neşeyle güldü. Bence sen üstüne alınıyorsun, Rob. 

Boşver. Zaten ben sırf bunu söylemek için aramamıştım. Bugün öğleden sonra boşum. 

Eve gidip uyuyacak mısın? 

Eğer sen de gelirsen. 

O zaman pek dinlenebileceğini sanmam. 

Bu bir teklif mi? Genç adamın sesi bir fısıltıyı andırıyordu. 

Bugün çok işim var Rob. 

Seninle konuşmayı gerçekten istiyordum, Shauna. 
Rob sanki hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Şakacı ses tonu da kaybolmuştu. Biraz erken çıkamaz masın? 


Rob, ben... Genç kadın, önündeki müşteri listesine baktı. 'Şunu atlatabilirim,' diye düşündü. 'Bu da pek önemli sayılmaz.' Sonra birden kendini aldatmaması gerektiğini düşündü. O gün Rob'la birlikte olmak istiyordu ve müşterilerinin hiçbiri önemli değildi. 

Tamam, Bir şey düşünürüm, dedi ve telefonu kapattı. 
Sonra sekreterini aradı. Susan, bugün öğleden sonraki bütün randevularımı iptal et. Sekreter bir an için ne diyeceğini şaşırmış gibiydi. 

İptal mi edeyim, Mrs. Stevens? Belli ki yanlış duyduğunu sanıyordu. 

Lütfen, bundan sonra salı günleri öğleden sonraya görüşme koymamaya çalış. Sanırım büroda daha az duracağım. Sonra kendisini şaşkınlıkla izleyen Andrea'ya döndü. 

Şu vergi konusunda benim bilgim yeterli değil. Ama ne gerekiyorsa öğrenebilirim. Tanıdığım bir borsa simsarı var. Andrea birden onun sözünü kesti. 

Shauna, seni yıllardır tanırım! Hele şu son üç yıldır sana hayran olmuştum. İşe başladığın zaman herkes senin oyalanmak isteyen bir zengin kızı olduğunu düşünmüştü. 
Ama ciddiyetini kanıtladın. Sen şehirdeki bütün mali müşavirlerden daha çok çalışırsın. Hatta işin yüzünden Greg'i birçok kez reddettiğini de hatırlarım. 

Greg mi? Shauna bu ismi hatırlamıyor gibiydi. 

Bir sürü yemek davetini, golf maçlarını, gezileri iptal etmiştin. 

Haklısın. Ama artık işimi büyüttüğüme göre biraz daha rahat yaşayabilirim. 

Bu senin en doğal hakkın. Ama tıpkı sırılsıklam... 

Aşık bir kadın gibi mi konuşuyorum? Saçmalama. 

O zaman en azından adamdan etkilenmişsin demektir. Bu daha da kötü. 

Andrea, lütfen. Sen benim annem değilsin. 


Hayır, ama avukatınım ve senin için endişeleniyorum. 

Eğer istersen. Shauna sakin bir sesle konuşmaya çalışıyordu. Evlilik cüzdanımı çerçeveletip kapının önüne asabilirim. Andrea, Tanrı aşkına ben... 

İlle de bir şeyi çerçeveletmek istiyorsan, bence imzaladığınız evlilik öncesi anlaşmayı da ihmal etmemelisin. Masadaki kağıtları çantasına tıkmaya başladı. Unutma Shauna, Rob'la anlaşmanız yalnızca bir yıl geçerli. 

Hiçbir şeyi unutmadım. Uzun bir sessizlikten sonra Andrea arkadaşına baktı. Söylediklerine pişman olduğu belliydi. Lütfen beni affet, hayatım, dedi genç kadın. Tabii ki ne yaptığın beni hiç ilgilendirmez. Ama senin üzülmene dayanamayacağımı biliyorum. Ne olursun, onun seni tuzağa düşürmesine izin verme. 

Rob'u sevdiğini sanıyordum. 

Seviyorum ve sizin mutlu olmanızı çok isterim. Ama bu bir evlilik değil. Sadece bir iş anlaşması. Rob'un seni kullanmasından korkuyorum, Shauna. Onun borçlarını ödemek için çok para verdin ve o yalnızca sana bir yıl vaat etti. 

Ben ondan daha fazlasını istemedim ki. 

Peki ya isteseydin? Shauna ne cevap vereceğini bilemiyordu. O anda Amy Evans'ın yüzü gözlerinin önüne geldi. Andrea haklıydı. Rob ona bir yıldan fazlasını veremezdi. Çünkü St. Louis'de kalmak gibi bir niyeti yoktu. Zaten isteseydi Shauna'nın verdiği parayla çalıştığı yere çoktan ortak olabilirdi. Belki de bugün o yüzden genç kadınla konuşmak istemişti. Onu kırmayacak şekilde genç kadına aralarındaki anlaşmayı hatırlatacaktı. Andrea gittikten sonra Shauna uzun süre sessizce oturdu. Rob ile geçirebileceği yalnızca bir yıl vardı. Ve kendini dün gecenin büyüsüne kaptırınca bu gerçeği tamamen unutmuştu. 


Bu sırada Rob'la birlikteyken bir kez olsun Greg'i düşünmediği aklına geldi. Ve birden tüm açıklığıyla gerçeği görüverdi. Kocasına aşık olmuştu! Kliniği arayıp görevli hemşireye not bıraktı. Rob'a işlerinin çok yoğun olduğunu ve ihmal edemeyeceği bir konu yüzünden eve gelemeyeceğini söylemesini istedi hemşireden. Ve akşama kadar müşterilerini kabul etti. Ama her an huzursuzdu. 
Rob'a aşık olduğunu bilmek genç kadını ürkütüyordu. 
Oysa Andrea ile birlikte evlilik anlaşmasını hazırlarken bu olasılığı hiç düşünmemişlerdi. Shauna bu evliliğin ileride kesinlikle kendisini bağlamamasını istemişti. Bu nedenle anlaşmaya iki tarafı da tamamen özgür bırakacak maddeler konmuştu. 

Genç kadın kendini korumak için parasının gücünü kullanmıştı. Ve şimdi de kendi silahı geri tepmişti. Bir yılın sonunda Rob'un çekip gitmesine nasıl dayanacağını bilemiyordu. Eve girince Louise'i mutfakta buldu. Bütün evi şahane bir kızarmış tavuk kokusu kaplamıştı. 

Yemek işini aradan çıkarayım dedim. Louise gülümseyerek hanımına bakıyordu. Belki sizin zamanınız olmaz. Shauna hiçbir şey söylemeden salona geçti. Mandy bir koltuğa yayılmış kitap okuyordu. 

Rob biraz sonra döneceğini söyledi. 

Öyle mi? Nereye gitti? 

Amy Evans'la tenis oynamaya. Birden Shauna'nın içini kıskançlık kapladı. 'Anlaşılan kendini eğlendirecek birini bulması fazla uzun sürmedi,' diye düşündü genç kadın. Shauna, daha önce ne Greg'i ne de başka birisini böylesine kıskanmamıştı. Sakin bir sesle konuşmaya çalıştı. Kiminle oynayacağını o mu sana söyledi? Mandy gözlerini kitabından ayırmıyordu. Sanki sıkılmış gibiydi. 

Söylemesine gerek yoktu ki. Eve ikisi birlikte geldiler. 
Demek Amy Evans'ı eve getirmişti? Genç kadın birden öfkelendi. Ama yanlış düşündüğünü biliyordu. Burası artık 


Rob'un da evi sayılırdı ve evine istediği herkesi getirmeye hakkı vardı genç adamın. Hem gizleyecek bir şeyi olsa o kadını Mandy varken eve getirmezdi. 

Amy'yi nasıl buldun? diye sordu Shauna. Mandy gözlüğünün üzerinden ablasına baktı. 

Tıpkı sen. Bunu duyunca genç kadının başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi oldu. 

Ne zaman kitabın iyi bir yerine gelsem aynı senin gibi çene yapmak istiyordu, diye devam etti Mandy. Rob odaya gidip üzerini değişirken biz Amy'yle burada oturduk. Angelo'nun Yeri'ne yemeğe gitmişler. Kocasının o kadını yemeğe götürmüş olması Shauna'yı daha da yaralamıştı. 

Öğrenmek istediğin başka bir şey var mı? Genç kadın kız kardeşinin bezgin ses tonunu duyunca elinde olmadan gülümsedi. 

Evet. Piyanoda egzersizlerini yaptın mı? Mandy'nin yüzünde kurnaz bir ifade belirdiğini görünce ekledi. 
Louise'e sorabilirim. 

Yaparsın, Mandy içini çekti ve kitabını bıraktı. 

Annem sormayı hep unuturdu. Shauna kapıdan çıkmak üzereyken durakladı. 

Gördün mü? Annemle yaşamanın da karlı tarafları varmış. Aslında ne Jessica'yı ne de Mandy'nin piyano derslerini düşündüğü yoktu o anda. 'Neyse ki üzerini değiştirirken Amy Evans da yatak odasına gitmemiş,' diye düşündü genç kadın. O sırada birden Rob'un elbiselerini kendi odasına taşıttığını anımsadı. 

Harika! dedi kendi kendine. Bakalım, bu işin içinden nasıl çıkacaksın? Birlikte mutlu bir evlilik geçirmelerine imkan olmadığını biliyordu. Rob'la sevişmeye devam etmek çılgınlık olurdu. Yol yakınken bu işi bitirmeliydi. 
Böyle giderse, kısa zaman sonra anlaşmanın maddelerini bile hatırlamayacak hale gelebilirdi. Üzerine şort ve askılı 


bir bluz giyip mutfağa girdiği zaman Rob ile Mandy'yi orada buldu. Loise gitmişti ve ikisi fırının kapağını açıp içine bakmakla meşguldüler. 

Shauna, içeri girince genç adam hemen başını kaldırdı ve gözleriyle onu izledi. 

Bacaklara bak! diye mırıldandı ve gülümseyerek genç kadına uzandı. Shauna, onun ulaşamayacağı kadar uzak bir yere gidip durdu. 

Eğer ikiniz bir an önce gidip ellerinizi yıkarsanız yemeğe oturabiliriz. Tahmin ettiğinden sert bir sesle konuşmuştu. Mandy başını kaldırıp şaşkınlıkla ona baktı. 
Rob da çok şaşırmış gibiydi. Saatine bakıp sakin bir sesle konuştu. 

Geciktiğim için özür dilerim. Amy beni her zamankinden uzun sürede yendi bu kez. Daha düş bile alamadım. 

Genç kadın dudağını ısırdı. Önemli değil. Zaten mutfakta yiyeceğiz. 

İyi, dedi Mandy rahatlamışçasına. Yemek için süslenip püslenmek canımı sıkıyor. Yemek boyunca Shauna tabağındakilerle oynamakla yetindi. Tavuğu ağzına atınca etin tadı ıslak karton gibi geliyordu genç kadına. Yüzünün kızardığının da farkındaydı. Rob endişeyle ona bakıyordu. 'Bir şeyler söylemeliyim.' diye düşündü Shauna. 'Bu sessizlik korkunç bir şey.' Sonunda sakin bir sesle sordu. 

Öğlen yemeği nasıldı? 

Fena değildi. Amy'yi Angelo'ya götürdüm. 

Biliyorum. 

Canını sıkan bu mu? Amy'yle konuşacaklarım vardı. 
Sen de dolu olduğuna göre onunla bugün... 

Çok dolu bir gündü. Genç kadın, neşeli bir sesle konuşmaya çabalıyordu. Hem Amy'yi yemeğe götürmen de canımı filan sıkmıyor. 


Rob ona bakmadı. Tabii. Neden canını sıksın ki? 

'Aslında hırsımdan çatlayabilirim,' diye düşündü Shauna. Ama. bu işte asıl suçlunun kendisi olduğunu biliyordu. Eğer istese Rob'la yemeğe çıkıp tenis oynayabilirdi. İsteseydi onunla 'Saçmalıyorsun, diye içinden geçirdi genç kadın. 

Okula dönmeyi düşünüyor musun? İhtisas için? 

Neden sordun? 

Shauna omuzlarını silkti. Ortaklık konusunda daha kararını vermediğini söylemiştin. Ben de Amy'yle bu konuyu konuşmak istemiş olabileceğini düşündüm. 

Evet, aslında onu konuştuk. Ama genç adam hiç de neşeli gözükmüyordu. 

Sabırlı ol, Rob. İstediğini yapabilirsin, bir... Shauna, Mandy'nin varlığını hatırlayınca cümlesinin gerisini yuttu. 
Aslında, 'Bir yıl sonra istediğini yapabileceksin' diyecekti ama Mandy'nin anlaşmalarından haberi olmadığını bildiği için kendini tuttu. Bir yıl sonra bu evliliğin biteceğini aklından çıkarmaması gerektiğinin farkındaydı. Eğer gerçekleri gözardı etmezse ileride daha az acı çekebilirdi. 
Rob da onun gibi düşünüyordu anlaşılan. 

Gelecek yılın neler getireceğini kim bilebilir ki? 
diyordu genç adam. Hiçbir şey sonsuza dek sürmez, Shauna. Sonra masadan kalkıp tabakları topladı. Ödevini yaptınmı, Mandy? 

Televizyonda çok güzel bir program var. 

Önce ödevini bitirmelisin, diye söze karıştı Shauna. 

Siz ikiniz her konuda anlaşır mısınız? diye sordu Mandy bıkkın bir tavırla. Bana karşı birleşmeniz haksızlık. 
Küçük kız mutfaktan çıkınca Rob gülümsedi. 

Sanırım Mandy bizi kolayca idare edeceğini sanmıştı, dedi şakacı bir tavırla. Sonra Shauna'nın yanına geldi. 
Canını sıkan nedir, Shauna? Genç adam son derece yumuşak bir sesle konuşuyordu. 


Berbat bir gün geçirdiğin belli. Yemek de yemedin. Her an patlayacak gibisin. Deneyimlerime göre... diye devam etti, boğuk bir sesle. Senin bir masaja ve derdini dinleyecek birine ihtiyacın var. 

Hayır, teşekkürler, dedi genç kadın sinirli bir tavırla. 
Bu işin tehlikeli sonuçları olduğunu gördüm. Rob şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Bu sırada masanın kenarına ilişmişti. Bir bacağını hafifçe Shauna'nınkine değdirdi. 
Genç kadın hemen bacağını çekti. 

Dün geceyi böyle mi değerlendiriyorsun? diye sordu genç adam alaycı bir tavırla. Dün bana acımış mıydın, Shauna? Onun için mi benimle birlikte oldun? 

Shauna gözlerini genç adamdan kaçırdı. Aralarında geçenlerin kendisi için neler ifade ettiğini anlatması olanaksızdı. Böylece bir sürü zor soruyu cevaplamak zorunda kalacak, gereksiz itiraflarda bulunacaktı. Rob'a onu sevdiğini söyleyemezdi. Genç adam önce inanmaz sonra da acırdı ona. Rob'un kendisine acımasına asla dayanamazdı. Ne olursa olsun, yaptığı aptallığı gizlemesi gerektiğini biliyordu. Genç adamın yüzünden ne düşündüğünü anlamak olanaksızdı. 

Anlıyorum, dedi, sakin bir sesle. Elbiselerim de senin odana kendileri yürüyerek gittiler herhalde? 

Louise taşımış. Bir evde uzun zaman çalışan hizmetçiler ara sıra böyle sorun yaratırlar, söylenmeyen şeyi yaparlar. Evi en iyi kendisinin yöneteceğini düşünüyor olmalı. Shauna bunun pek de yalan sayılmayacağını düşünerek kendini rahatlatmaya çalıştı. 

Çok hoş! Merak etme Shauna, ben o kadar da anlayışsız bir adam değilim. 

Rob masadan kalktı ve mutfaktan çıkıp gitti. 

'Bu iş bu kadar,' diye düşündü genç kadın. 'Artık kendimizi kandırmamıza gerek kalmayacak. Böyle devam etseydi sonra çok acı çekebilirdim. Ellerinin titrediğini 


fark edince biraz şaşırdı. Bu sırada masanın üzerinde Mandy'nin düğün günü çektiği resimler gözüne ilişti. 'Bir albüm alsam fena olmaz,' diye düşündü Shauna. 
Bugünlerden kalan tek anı bunlar olacak. Kaybetmesem iyi olur.' Resimlere bir kez daha baktı. Bugün sanki daha farklı gözüküyorlardı. Rob'la ikisinin genç adamın annesi ve babasıyla birlikte çektirdikleri bir resme gözü takıldı. 
'Acaba onu o gün de seviyor muydum? diye düşündü genç kadın. 'Peki Rob? O, neler hissediyordu o gün?” Fotoğraf o kadar kötüydü ki genç adamın yüz ifadesi seçilmiyordu. 
Net görülen tek şey, Shauna'nın elindeki orkide buketiydi. 
'Orkideleri bu kadar sevdiğimi nereden anladı acaba? diye içinden geçirdi. 'Bu kadar ince düşünebildiğine göre onun gözünde bir değerim olmalı.' Rob'un ona niçin değer verdiği apaçık ortadaydı. Genç adam Shauna sayesinde tüm hayallerini gerçekleştirebileceğini biliyordu. Aslında Shauna'yı umursadığı filan yoktu. Genç kadın odasına gitmek için mutfaktan çıkınca koridorda Rob'la karşılaştı. 
Genç adam duş alıp üzerini değişmişti. Shauna, aralık kapıdan bakınca onun kendi odasına taşındığını gördü. 

Ben çıkıyorum, dedi Rob. Shauna'nın içini öfkeyle karışık bir korku kaplamıştı. Eğer Rob hiç dönmezse ne yapacağını bilemiyordu. 

Dönecek misin? diye sordu genç kadın, cansız bir sesle. 

Bilmiyorum. Ama oturup benim neler yaptığımı düşünme başka bir kadına gitmeyeceğim. Bir erkeğin gururu kırılmışsa hiçbir kadını memnun etmesine olanak kalmaz. Sen de az önce bu işi becerdin, Shauna. 

Bir kadını memnun etmeyi iyi biliyor olmalısın, dedi Shauna sakin bir sesle. Hayatına giren ilk kadının ben olmadığım dün gece açıkça belli oluyordu. 

Sonuncu da olmayacaksın, dedi genç adam sert bir sesle. Ama endişelenme, seninle evli olduğum sürece 


başka bir kadınla ilişki kurmam. Ben sözümü tutarım Shauna. Aynı şey senin için söylenmese de... 

Genç kadın, Rob'un kapıyı çarpıp çıktığını duyunca birden fena oldu ve ayakta durabilmek için duvara dayandı. Sonra genç adamın odasına girip sandalyesine oturdu. 

'Sen aptalın tekisin, dedi kendi kendine. 
'Yaralanmaktan o kadar korkuyorsun ki mutlu olmak için eline geçen her şansı kaçırıyorsun.' Rob gitmişti ve bir daha asla dönmeyebilirdi. Shauna o anda onun yokluğunun daha da acı olduğunu anladı. Kısa bir süre için de olsa Rob'la birlikte olmanın zevkini çıkarmalıydı. 
Birlikte geçirdikleri her gün ileride değerli bir anı olarak kalabilirdi. Rob ne demişti? 'Hiçbir şey sonsuza dek sürmez. Yalnızca o günü yaşayıp geleceği unutabilirlerdi. 

Bir yıl boyunca mutlu olabilirim, diye fısıldadı genç kadın. Ya da asla mutluluğu tadamam. 

Rob, onun bir erkekte aradığı her özelliğe sahipti. 
Mesleğine bağlı, sevimli, sıcak ve duygulu bir adamdı. 
Yalnızca koca olarak değil, arkadaş olarak da sevebileceği bir insandı Shauna'nın. Çok kısa bir süre için de olsa. Bu sırada genç kadın, masanın hemen üstünde duvara yapıştırılmış fotoğrafı gördü. Resim, Amy Evans ve Shauna'yı yanyana gösteriyordu. Amy'nin sevdiği adamın Shauna'yla evlenmesinden yarım saat kadar sonra. 'Amy için çok üzülmüştüm,' diye düşündü Shauna. 'Demek o gün bile aslında Rob'a sahip olmak istediğimi biliyordum. 
dedi kendi kendine. 'Ve onu elde edeceğimden emindim. 
Oysa Rob yalnızca onunla bir iş anlaşması yapmıştı. 
Shauna'ya ise hayatının sonuna dek acı çekmek düşüyordu. 'Kim bilir,' diye düşündü genç kadın. 'Belki de şimdi Amy benim için üzülüyordur.” 

DOKUZUNCU BÖLÜM 


Telefonun sesini duymasaydı Shauna oracıkta saatlerce oturabilirdi. Mandy telefona baktıktan hemen sonra mutfağa geldi. 

Annem seni arıyor. Genç kadın şaşırmaması gerektiğini biliyordu. Jessica, telefonsuz bir yere iki günden fazla dayanamazdı. Eğer kiraladıkları evin telefonu yoksa annesi kalkıp telefon hattını kendisi bile döşemiş olabilirdi. Shauna annesinin niçin aramış olabileceğini tahmin edemiyordu. Belki de dertlerini dinleyecek birine ihtiyacı vardı. Oysa Shauna o anda annesini yatıştıracak halde değildi hiç. Ama Jessica kızını şaşırttı. Telefonda sesi son derece sakin ve hatta neşeli geliyordu. Mandy'yi bile sordu, ama sorularının cevaplarını pek dikkatle dinlemedi. Seni ve doktoru gelecek hafta vereceğim bir partiye davet etmek için aramıştım, Shauna. Mutlaka gelmelisiniz. Bayılacağınız insanlar var. 

Anne, korkarım ki gelmemiz olanaksız. Bir parti için Meksika'ya gidemeyiz ki. Eminim arkadaşlarınla tanışmak çok güzel olurdu, ama Jessica neşeli bir kahkaha attı. 

Meksika'da değil, Shauna. Sana söylemedim mi? Ben St. Louis'teyim. 

St. Louis'te misin? Shauna sanki yumruk yemiş gibi olmuştu. Mandy elindeki kitaptan başını kaldırıp ablasına baktı. Gözlerinde endişe dolu bir ifade vardı. 

Hemen biraraya gelip biraz çene çalmalıyız, Shauna. 
Hayatımda inanılmaz değişiklikler var... 

Rudy de geldi mi? Aslında genç kadın, 'Geri dönecek misin?' diye sormak istiyordu, ama buna cesareti yoktu. 

Hayır, hala o aptal filmiyle uğraşıyor. Ama o da partiye katılacak. Cuma gecesi sizi mutlaka bekliyorum, Shauna. Şimdi kapamak zorundayım. O kadar çok işim var ki. 


Rob'la konuşup sana haber veririm. Genç kadın telefonu kapattı. Demek Jessica'nın partilerle uğraşacak zamanı vardı, ama Mandy'yle ilgilenmek için yeterli zamanı bir türlü bulamıyordu. Küçük kızını görmek istediğini bile söylememişti. Aslında Shauna buna memnun olmuştu. Çocuğa ilgi göstermediğine göre onu almaya pek de meraklı olmasa gerekti. Shauna, annesi Mandy'yi almaya kalkarsa ona nasıl karşı koyacağını bilemiyordu. Mandy çok korkmuş gibiydi. 

Beni mi istiyor? diye fısıldadı. 

Hayır canım. Zaten böyle bir şeye kalkışırsa karşısında Rob'la beni bulacaktır. Kız kardeşine sarıldı. 

Seni hiçbir yere göndermeyeceğim, Mandy. Küçük kız rahatlamıştı. Shauna korkusunu ondan gizlemek için büyük çaba harcıyordu, ama Mandy oldukça sakin görünüyordu. Genç kadın az sonra Mandy'ye iyi geceler demek için odasına gidince onu yatağında buldu. Sol Abrams'ın çaldığı Ay ışığı Sonatı'nın melodisi odayı dolduruyordu. Mandy, son zamanlarda babasının plaklarını daha az çalar olmuştu. Sanki artık müziği bir sığınak olarak görmüyor, zevkle dinliyor gibiydi. Shauna bu kadarı için bile, yaptıklarına değdiğini düşünüyordu. 
Tam odadan çıkmak üzereyken Mandy'nin sesini duydu. 

Shauna, dedi küçük kız. Esneyerek, Herşey ne kadar güzel değil mi? Annem geldi, ama artık onun yanına dönmek zorunda değilim. Genç kadın yutkundu, 

Evet, hayatım, dedi boğuk bir sesle. Her şey çok güzel. Sonra kendi odasına gitti ve yatağına uzanıp öfkesi geçene dek ağladı. Ağlamaktan bitkin düşünce biraz olsun rahatlamıştı. Her şeyi salim kafayla yeniden düşünmeye çalıştı. Rob hala ortalıkta yoktu. Shauna, Amy'yi ararsa genç adamı kolayca bulacağını tahmin ediyordu. Ama genç adamı daha da kızdırmaktan korkuyordu. Yine de her şeyi düzeltmek zorunda olduğunu biliyordu. Jessica'nın 


karşısına mutlu bir çift olarak çıkmak zorundaydılar. 'Bu sabah rol yapmak zorunda değildik. diye düşündü genç kadın. 'Gerçekten de mutlu bir çifttik.' 
Onları birbirine bağlayan yalnızca geceyi birlikte geçirmiş olmaları değildi. Rob'un küçük hastası için çektiği acıyı Shauna da paylaşmış ve birbirlerinin kollarında mutluluğu bulmuşlardı. Ve Shauna, kıskançlığı yüzünden her şeyi berbat etmişti. Ama yine de umudunu yitirmiş değildi. O gece Rob da onunla aynı duyguları paylaşmıştı. Shauna'ya ihtiyaç duymuştu genç adam onun kollarına sığınmıştı. Ve Shauna bugün söyledikleriyle her şeyi berbat etmişti. Ama Rob onu hiç umursamıyor olsa sözlerinden bu kadar alınmazdı. Genç kadın, böyle boş umutlarla zaman kaybetmemesi gerektiğini biliyordu. Bu işin ne olursa olsun, Rob'u arayıp Jessica konusunda onu uyarmak zorundaydı. Amy Evans'ın telefon numarasını genç adamın masasının hemen üstünde buldu. Numarayı çevirdikten sonra telefonu kapamamak için kendini zor tuttu. Kadına ne diyecekti ki? 'Kocamı hemen buraya yolla,' diye emir veremezdi herhalde. Telefonda Amy Evans'ın sesini duyunca Shauna bir an için paniğe kapıldı. 
Ben, Shauna McCoy, diye söze başladıysa da hemen kendini toparladı. Shauna Stevens. Kocam orada mı? Bir an için sessizlik oldu. Genç kadın hışırtıları duyabiliyordu. 
Gözlerini kapayıp alıcıya sıkı sıkı yapıştı. Amy'nin panik halinde Rob'a bir şeyler anlatmaya çalışmasını görür gibi oluyordu. 

Hayır, burada değil, diye cevapladı Amy Evans. 'Sana inanmıyorum!' diye bağırmak geliyordu Shauna'nın içinden. Güçlükle yutkundu. Şimdi ne yapması gerektiğini düşünüyordu bir yandan. Ona kendisiyle konuşmam gerektiğini söyler misiniz? 

Onu göreceğimi sanmıyorum. Buraya gelmişti, ama gideli çok oldu. Biliyor musun, sen aptalın tekisin. 


Teşekkürler, çok naziksin, diye cevapladı genç kadın. 
Ama bunun senin üstüne vazife olduğunu nereden çıkar. 

Çok iyi bir doktorun kendini geliştirme şansını kaçırdığını görünce o işle ilgilenirim. 

Rob geleceğinin kendi ellerinde olduğunu çok iyi biliyor. Shauna bu kadar sakin konuşabilmesine şaşıyordu. 
Sen ona ayak bağı olduğun sürece Rob hiçbir yere 

varamaz. Amy'nin sesi buz gibiydi. 

Ona sonsuza dek ayak bağı olmayı düşünmüyorum Dr. Evans. 

İyi. Amy Evans bunu söyledikten sonra telefonu genç kadının yüzüne kapadı. Shauna bu telefon konuşmasından sonra kendini daha da kötü hissetmişi. 'Keşke Rob'u şimdi bırakabilseydim,' diye düşündü. 'İkimiz içinde her şey daha kolay olurdu.' Ama Mandy'yi güvence altına almadan böyle bir şey yapamayacağını biliyordu. Acaba genç adam Amy'yi seviyor muydu? Yüzünü yıkamak için banyoya gitti. Kocasından özür dilemesi gerektiğini biliyordu ve o gelene dek beklemeye kararlıydı. Oturma odasının ışıklarını yakmadan bir köşeye büzüldü. Beyaz geceliğinin içinde tıpkı bir hayaleti andırıyordu. Uzun zaman öylece oturup nehrin kıyısındaki ışıkları seyretti. 

Kapıda anahtarın sesini duyunca birden irkildi. Sonra kapı açıldı ve Rob'u karşısında buldu. Ay ışığında genç adamın yalnızca silueti seçilebiliyordu. Shauna karanlıkta konuşmasının daha kolay olacağını düşünüp rahatladı. 

Rob, dedi son derece yumuşak bir sesle. Bugün söylediklerim için senden özür dilemek istiyorum. Sesi titriyordu. Avuçları sırılsıklam olmuştu. Rob yavaşça ona doğru döndü. Ama sanki Shauna'yı görmeye hiç de hevesli değil gibiydi. Gelmeyeceksin diye çok korktum, diye fısıldadı genç kadın. 


Gelmemeyi çok düşündüm, dedi genç adam. 
Kapıcıya beni gördüğünde polis çağırmasını söylemiş olabilirdin. 

Shauna yorgun bir tavırla başını salladı. Her şeyi açıklaması gerektiğini biliyordu. Rob biraz önce Amy'yle konuştum. Senin geleceğini mahvettiğimi düşünüyor. 

Shauna açıklayabilirim... 

Lütfen. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Zaten ben de istemiyorum. Genç kadın son derece kesin bir tavırla konuşuyordu. Ona şunu söyledim bunu senin de bilmeni istiyorum senin kariyerini daha fazla baltalamaya niyetim yok. Ama belli bir süre için sana ihtiyacım var. 
Shauna bir yandan da bu sözlerin doğruluğuna kendini inandırmak ister gibiydi. Mandy'yi annemden kurtarmak için bana bir yıl vaat ettin, dedi genç kadın, yumuşak bir sesle. Ondan sonra ne yaptığın beni ilgilendirmeyecek. 
Ben de istediğim gibi yaşamakta özgür olacağım. Shauna adeta yalanının altında eziliyordu. Kendini zorlayarak devam etti. Bu evlilik ikimiz içinde tahmin ettiğimizden güç oldu. Rob kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Genç kadın onun da kendisine hak verdiğini tahmin etti. Sesinin titremesini gizlemeye çalışarak sürdürdü sözünü. Eğer elimde olsaydı seni şimdiden özgür bırakırdım Rob, ama arada Mandy var. Bu konuda çok dikkatli olmalıyım, çünkü. Genç kadın yumuşak bir sesle ekledi. Annem St. 
Louis'e dönmüş. 

Tanrım! Genç adam sanki acı çeker gibiydi. 

Senden onun için özür dilemiyorum. Bugün sana karşı haksızlık ettim. Sana yalvarıyorum Rob. Bugün olanları unutup her şeye yeniden başlayamaz mıyız? 
Mandy'nin hatırı için? Uzun bir sessizlikten sonra Rob, Shauna'ya doğru yürüdü. 

Biz de iki günde bir her şeye yeniden başlıyoruz. Bu sırada Shauna genç adamın arkasında bir şey tuttuğunu 


fark etti. Ve karanfillerin kokusunu aldı. Gecenin bu saatinde çiçek bulmanın ne kadar zor olduğunu tahmin edemezsin, dedi hüzünlü bir sesle. Genç adam yalnızca eve dönmekle kalmamış, bir de çiçek getirmişti! Shauna gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Rob çiçekleri genç kadının eline verdi. 

Ben de bu gece söylediklerim için senden özür dilemek istiyorum. Shauna başını salladı. 

Önümüzde bir yıl var, Rob. Güzel günler geçirebiliriz. Genç adam yerinden kıpırdamadı. Shauna söyleyecek başka bir şey bulamıyordu, Ben yatacağım Rob. Ee eğer istersen gelebilirsin. Genç kadın, kaçarcasına yatak odasına gitti. Shauna saçlarını tararken Rob içeri girdi ve fırçayı eline aldı. Bir süre ikisi de hiç konuşmadılar. Saçlarını fırçalamayı bitirince genç adam her zamanki gibi Shauna'yı öpmek için eğildi. Genç kadın birden onu elini tuttu. 

Lütfen Rob. Beni bırakma. Rob çok şaşırmış gibiydi. 
Shauna yüzünün hafifçe pembeleştiğini hissedince utandı. 
Sevişmek zorunda değiliz, diye fısıldadı genç kadın. Beni kollarına al yeter Genç adam içini çekti. 

Tamam Shauna. Madem ki istiyorsun. 

Yattıkları zaman Shauna hala çok huzursuzdu. 
Sürekli genç adamın kollarında dönüp duruyordu ve her seferinde onun da gerginleştiğini hisediyordu. 'Burada olmak hiç hoşuna gitmiyor, diye düşündü genç kadın. 
'Onu rahat bırakmalıydım.' 

Artık uyuyacak mısın? diye mırıldandı Rob bir süre sonra. Oldukça sinirli bir sesle konuşmuştu. 

Uykum yok. Özür dilerim. Shauna genç adama doğru döndü. Tam bu sırada yanlışlıkla Rob'a istemediği kadar yaklaştı. Bu ani temas genç kadının heyecanlandırmaya yetmişti. Ve o anda genç adamın da aynı duyguların etkisinde olduğunu anladı. Onun tenine hafifçe 


dokunmaya başladı. Rob genç kadının parmaklarını yakaladı. Eğer canını sıkacak bir şeylerin olmasını istemiyorsan kendini tutmalısın Shauna. Zaten hangi akla hizmet edip de seninle yatağa girdiğime şaşıyorum. Yanı başımda yarı çıplak yatarken senden başka bir şey düşünemiyorum. O kadar güzelsin ki. 

Sevişmek zorunda olmadığımızı söylemiştim, Rob, dedi genç kadın fısıltıyı andıran bir sesle. Ama eğer istersek durum değişebilir. 

Genç adam hafifçe inleyerek ona sarıldı. Pek yumuşak davrandığı söylenemezdi, ama Shauna'nın bir şikayeti yoktu. Rob onu arzuluyordu ve bu kadarı da genç kadına yeterdi. Aslında daha fazlasını isterdi ama böyle bir şeyi düşünmek bile ürkütüyordu Shauna'yı. 

O günden sonra gündüzleri birbirlerinin yoluna çıkmamaya özen gösterip geceleri çılgınca sevişmeye devam ettiler. Ama her gece Rob uyuduktan sonra saatlerce ağlıyordu. Her sevişmelerinin sonunda bunun birkez daha tekrarlanmayacağı korkusuyla sarsılıyordu genç kadın. Kocasını ne kadar sevdiğini gizlemek çok zordu. İleride onu kaybedeceği günü düşünmek bile istemiyordu. 

Cuma sabahı kahvaltıda Rob, Jessica'nın partisine gecikmeyeceğine söz verdi. Klinikten eve erken dönerse hazırlanmak için de bir sürü zamanı olacaktı. Ama genç kadın kocasının huyunu biliyordu ve tedbirli davranmaya kararlıydı. 

Ben gene de Andrea'yı arayayım. Annemin partisine tek başına gitmem hiç hoş olmaz. Sen de gecikirsen. 

Shauna kesinlikle gecikmem. Daha önce hiç bu kadar önemli bir şeyi unuttuğumu gördün mü? 

Shauna başını salladı. Hem de birçok kez. Mesela elektrik faturaları. 


O çok önceydi. Son zamanlarda hiç böyle bir şey yapmadım. 

Çünkü senin çek defterin artık bende duruyor. Genç kadın güldü. Ah, ne olursun, alınma! 

Shauna, bir zamanlar bu kadar dalgın bir adamla herhangi bir kadının yaşamak isteyeceğini tahmin edemezdi. Oysa şimdi Rob'un her türlü unutkanlığına sonsuza dek dayanabileceğini biliyordu. Ona sahip olabilmek için her şeye katlanırdı. Yerinden kalkıp genç adamın arkasında durdu. Ve onu yanağından öpmek için hafifçe eğildi. Ama Rob' un şaşkınlıkla başını kaldırdığını görünce kendini tuttu. Duygularını dışa vurmaktan çekiniyordu. Bu sırada genç adam onun başını tutup kendininkinin üzerine eğdi ve dudaklarına hafif bir öpücük kondurdu. Bu kadar küçük bir sevgi gösterisi bile Shauna'nın başını döndürmeye yetmişti. Her gece seviştiği adamın kendisini bir kez öpmesi ile bu kadar heyecanlanmasının saçma olduğunu biliyordu. Hatta daha o sabah güneş doğarken uyanıp birlikte olmuşlardı. O anları hatırladıkça genç kadının içi yanıyordu. 'Unutma,' dedi kendi kendine. 'Sakın unutma, o sana ait değil.' Genç kadın hafifçe içini çekti. Ve Rob onu birden bırakıverdi. 
Shauna o anda kendini terk edilmiş gibi hissetti. 

Mutlaka eve erken döneceğim, dedi genç adam. Seni annenin partisine tek başına gitmek zorunda bırakmam. 

Ama Shauna'nın tahminleri doğru çıktı ve Rob o akşam eve gecikti. 'Belli ki bir terslik oldu ve partiyi unuttu,' diye düşündü genç kadın. Ama çok zor durumda kalmıştı. Kocasına güvendiği için Andrea'yı aramamıştı. 
Bu saatten sonra da arkadaşını bulmasına olanak yoktu. 
Apartmanın girişine inip Rob'u beklemeye koyuldu. 
Louise çoktan evine gitmişti. Mandy ise o hafta sonunda bir arkadaşının evinde kalacaktı. Shauna'nın derdini paylaşacağı hiç kimsesi yoktu. Genç kadın öfkeyle bir 


aşağı, bir yukarı volta atıyordu. Gittikçe daha sinirlenmeye başlamıştı. Sonunda kliniği arayıp da Rob'u orada bulamayınca iyice hırslandı. 

En azından bir telefon edebilirdi! diye bağırdı santraldeki kıza ve telefonu kapattı. Jessica'nın partisine tek başına gitmekten başka çaresi kalmamıştı. 

Shauna köşke vardığı zaman parti başlayalı bir saat kadar olmuştu. İçeri girmeden önce kendini biraz toparlamaya çalıştı. Annesine işlerin iyi gitmediğini belli etmemeye kararlıydı. Rob gelene kadar sabretmeliyim, diye mırıldandı kendi kendine. Sonra ona gününü gösteririm!" 

O kadar sinirliydi ki annesinin saçmalıklarını fark etmedi bile. Zaten çevresini görecek halde değildi. 
Annesiyle karşılaşınca onu yanağından öptü ve kibarca hatırını sordu. Jessica, kızının nasıl olduğunu bile sormadan onu yanında duran ünlü aktör Joshua Reynolds'la tanıştırmak istediğini söyledi. Genç kadın Joshua Reynolds'ın adını çok duymuştu. Reynolds Amerikan sinemasının önde gelen isimlerinden biriydi. 
Shauna, çevresine bakınınca konuklardan çoğunun ünlü kişiler olduklarını fark etti. 'Demek partiyi bunun için veriyor, diye düşündü genç kadın. 'Annem yeni oyuncaklarını herkese göstermek istedi.' Öfkesi daha da artmıştı. 'Sanırım her birinin önünde eğilip selam vermemi bekliyor,' dedi kendi kendine Shauna kendini tutmak için büyük bir çaba harcıyordu. Konukların birkaçıyla sakin sakin sohbet etmeye çalıştı. Bu sırada Josh Reynolds, inanılmaz bir alçakgönüllülük göstererek Shauna'yla ilgilendi. Genç kadına St. Louis ve mesleği hakkında sorular sorarken oldukça sıcak davranıyordu. 'Birazcık Sol'e benziyor, diye düşündü Shauna. En sevdiği üvey babasını anımsayınca fena olmuştu. Eğer Sol Abrams ölmeseydi her şey çok farklı olabilirdi. Hem Mandy hem 


Shauna için, hatta belki de Jessica için bile. Genç kadın bara doğru yürüyünce Rudy'yi orada buldu. Zavallı Rudy bara dayanmış, derin derin düşünüyordu. 

Filminde Josh Reynolds'ı oynatacağını bilmiyordum, Rudy. Yaşlı adam yavaşça ona doğru döndü. 

Oynamayacak. Fikrimi değiştirdim. Bir yandan da gözleriyle sürekli Jessica'yı izliyordu. 

“Bunun hiçbir önemi yok Rudy' demek istedi Shauna. 
Ne zaman bir parti olsa daima oradaki en yakışıklı adam Jessica'nın yanına yapışırdı. Annesinin yanındaki yüzler değişmişti, ama bu kural hiç şaşmamıştı. Genç kadın bunu söyleyip Rudy'yi rahatlatmak istiyordu, ama kendini tuttu. 
Rudy tekrar üvey kızma dönmüştü. 

Sana içecek bir şey almamı ister misin, Shauna? 

İyi olur, lütfen. Yeni bir kokteylin var mı, Rudy? 
Yaşlı adam başını salladı. Evet. Adını Meksika Çılgınlığı koydum. 

Adına bakılırsa çok tehlikeli bir şey olmalı. Onu bir denemek isterim. Rudy barmenden içkiyi hazırlamasını istedi. Sonra kendi içkisini yudumlarken Shauna'ya sordu. 

Kocan nerede bu gece? 

Biraz gecikecek. Genç kadın içkisinden bir yudum aldı. Fazla içmeye çekiniyordu aslında. Çünkü Rudy'nin kokteylleri her zaman çok sert olurdu. 

Rob geç saatlere kadar çalışıyor. Çok fazla hastası var. Biliyorsun, doktorlar hep böyle. Shauna, sanki durumu umursamıyormuş gibi neşeli bir sesle konuşmaya çalışıyordu. Bu şuanda yanıbaşında tanıdık bir ses duyunca irkildi. 

Kocanın görevine bu kadar saygılı olman çok güzel, Shauna. 

Ah, selam Greg. Greg'in de partiye geleceğini tahmin etmesi gerekirdi aslında. Genç adam, Jessica'nın her zaman için favorilerinden olmuştu. Shauna'nın Greg 


konusunda bu kadar hazırlıksız olmasının sebebi onu tamamen aklından çıkarmasıydı. Genç adam eski nişanlısının kendisini tamamen unuttuğunu duysa çok şaşırırdı herhalde. 

Şu senin doktor çok sıkıcı bir adam olmalı biraz da aptal sanırım. Seni böyle tek başına bırakabildiğine göre. 
Yoksa senin ne kadar güzel olduğunu görmüyor mu? 

Merak etme, görüyor. Eskiden Greg'in böyle mırıldanırcasına konuşması Shauna'yı çok etkilerdi. 
Shauna genç adam kulağına bir şeyler fısıldayınca nasıl da ürperdiğini anımsayabiliyordu. Oysa şimdi Greg'in karşısında kılı kıpırdamıyordu. Bu sırada Rob'un, evine geldiği ilk geceyi hatırladı. Bütün gece yalnızca Mandy'nin hakkında konuşup sonra da elini sıkıp gidince genç adama ne kadar şaştığını düşündü. O gece, Rob'un bir kadına nasıl davranacağını bilmediğini sanmıştı Shauna. Bunu düşününce elinde olmadan gülümsedi. 

Komik bir tarafım mı var? Greg gözlerini Shauna'dan ayırmıyordu. 

Aklıma komik bir şey geldi. Şana söylesem çok saçma bulursun. Yine de genç kadın gülümsemesini gizlemeye çalışmadı. 

Belki de bir köşeye çekilip eski günleri ansak hiç fena olmaz dedi genç adam. Ses tonu, Shauna'nın sinirlerini bozmuştu. 

Sonra, dedi genç kadın ruhsuz bir sesle. 

Nasıl istersen. Greg az sonra tekrar kalabalığa karışmıştı. 

Çok sonra, diye mırıldandı Shauna kendi kendine. 
Benden uzak dur yeter. 

Kendi kendine konuşmaya mı başladın? Andrea arkadaşının yanıbaşında duruyordu. Galiba yaşlanıyorsun. 
Ben de partiye hiç gelmeyeceksin sanmıştım. 


Gelmemeyi düşündüm. Zaten Rob da pek meraklı değilmiş anlaşılan. Andrea düşünceli bir tavırla arkadaşına baktı. 

Ona mı kızdın? 

Geleceğini söylemişti. Aslında onu suçlayamam. Bu partinin ne kadar sıkıcı bir şey olduğu ortada. Rob her neyle meşgulse eminim burada annemin Josh Reynolds'la flört etmesini seyretmekten daha eğlencelidir. 

Öfkeni Rob'dan çıkarma. Annen bu gece senden genç görünüyor diye kızdıysan bunun kocanla hiçbir ilgisi yok. 
Genç kadın dönüp annesini incelemeye koyuldu. Bunu daha önce hiç fark etmemişti, ama Andrea'ya hak vermemek elde değildi. Jessica'nın üzerinde arkası açık, siyah bir elbise vardı. Elbisenin önündeki dekolte de oldukça dikkat çekiciydi. Mum ışığında, Jesica yirmi dört yaşından fazla göstermiyordu. 

Ne kadar güzel değil mi? diye mırıldandı Andrea. 

Sorumluluklarından kurtulmak bir kadını çok değiştirebiliyor. Sen Mandy'nin sorumluluğunu üzerine aldıktan sonra annen gerçekten gençleşti. Tabii Josh Reynolds'nın katkısını da küçümsememek lazım. Rob sonra mı gelecek? 

Hiçbir fikrim yok. Sanırım partiyi tamamen unuttu. 
Bir içki daha almak için bara döndü. Tehlikeli bir iş yaptığının farkındaydı. Rudy'nin içkilerine hiç güven olmazdı. Ama bu gece hiçbir şey genç kadının umurunda değildi. Andrea ona endişeli gözlerle baktı. 

Shauna, dikkatli ol. Bu gece biraz çılgın bir havan var. 

Bu bir uyarı mı, yoksa iltifat mı? Arkadaşının cevabını beklemeden kalabalığa karıştı. Salonun girişinde herkes toplanmış Josh Reynolds'ın flamenko gösterisini alkışlıyordu. Jessica kızını yanına çağırdı. 


Zavallı küçüğüm dedi sinir bozacak kadar tatlı bir sesle. Kocan seni böyle yapayalnız bırakınca kendini nasıl hissediyorsun? Shauna öfkesini gizlemeye çalışıyor, bu arada gittikçe Rob'a daha fazla sinirleniyordu. 'En azından arayıp neden geciktiğini söyleyebilirdi' diye düşündü genç kadın. Kocasının yokluğuna bir bahane uydurmaya da çekiniyordu. Rob her an gelebilir ye Jessica'ya başka bir hikaye anlatabilirdi. Bu durumda ikisi de rezil olurlardı. 
Ama genç adamın nerede olduğunu bilmediğini itiraf ederse annesinin çok güleceğini de iyi biliyordu Shauna. 

Rob'un çok yoğun bir çalışma hayatı var, dedi genç kadın soğuk bir sesle. 

Tabii, eminim öyledir. Onun hakkında böyle şeyler söylememeliyim aslında. Ama yine de ben olsam bu tür bir muameleye dayanamazdım. Gerçekten de öyle bir şeyi Jessica asla çekmezdi. Ama bu konuyu tartışmalarının anlamı yoktu. 

Bak hayatım, Greg orada. Jessica, salonun öbür ucundan genç adamı yanlarına çağırdı. O da tek başına gelmiş. Zavallının kalbi kırıldı. Senin aklının başına geleceğini umuyordu. Ama sen kalkıp o genç adamla evlenince. 

Evliliğimin Greg'le hiçbir ilgisi yok, anne. Shauna fazla düşünmeden konuşmuştu. Bunu söylediğine derhal pişman oldu. Ama artık çok geç kalmıştı. Jessica'nın oturup da onun niçin Rob'la evlenmiş olabileceğini sormasını kesinlikle istemiyordu. Genç kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Bu sırada yanlarına gelen Greg'e gülümsedi. 

Gel gidip dans edelim. Sanırım eski günleri anmak istemiştin. O anda Jessica'nın yanından kaçabilmek için her şeyi yapardı. Piste çıktıkları zaman orkestra romantik bir parça çalmaya başlamıştı. Greg, genç kadına sımsıkı sarıldı. Shauna o anda Rob'un orada bulunmamasına çok 


sevindi. Kocasının böyle bir manzarayı görmesini kesinlikle istemezdi. 

Eski günlerde Greg'le böyle yanak yanağa dans etmekten hoşlanırdı. Oysa şimdi genç adamdan iğrenmeye başlamıştı. Ve yanına yalnızca bir kişiyi bu kadar yaklaştırmak isterdi. Genç kadın, Greg'i kendinden uzaklaştırmaya çalışıyordu. Ama bunu çevresine belli etmeden yapmak zorundaydı. Ne zaman bir adım uzaklaşsa Greg daha da üstüne geliyordu. Shauna'nın elinden hiçbir şey gelmiyordu. Bu sırada genç adam alçak sesle konuştu. 

Gerçekten seninle konuşmak istiyorum Shauna. 
Shauna başını salladı. Herkesin ortasında rezil olmaktansa bir köşede oturup konuşmak daha rahat olacaktı. Greg onu kolundan tutup küçük oturma odalarından birine götürünce de fazla itiraz etmedi. Odaya girdikleri zaman Greg bir an için nereden başlayacağını şaşırmış gibi bekledi. 
Shauna'nın elini avuçlarının arasına aldı. 

Sen nişanı bozduktan sonra oturup çok düşündüm, Shauna. 

Umarım böyle olmuştur. 

Uzun zaman senin çok katı davrandığını ve boş yere inat ettiğini düşündüm. Ama ama artık her şeye başka bir gözle bakabiliyorum. Oğlumu yanıma alacağım, Shauna. 
Genç kadın kulaklarına inanamıyordu. Bir an için Greg'in oğlunun kocaman, kahverengi gözleri ve şirin gülümsemesi gözlerinin önüne geldi. Shauna, hiç kimsenin bu kadar tatlı bir çocuğa sırt çevirebileceğine inanmıyordu. Demek artık Greg sorumluluğunun bilincine varmıştı. Bu durumda genç kadın da çok rahatlamıştı. Bu kadar duygusuz bir adamı sevmiş olabileceğine inanmıyordu zaten. Shauna'nın gözleri yaşarmıştı. Greg'in ellerini tuttu. 


Çok sevindim, Greg, diye fısıldadı, mutluluk dolu bir sesle. Gerçekten çok sevindim. Ama o anda genç adam birden onu kollarına aldı ve öpmeye başladı. Shauna ne yapacağını şaşırmıştı. 

Anlayacağını biliyordum, diyordu Greg bir yandan. 
Demek artık her şey düzelecek. 

Greg! Neler oluyor? Anlamıyorum. 

Evlendiğin o geri zekalı heriften kurtulabilirsin. 
Oğlumu birlikte büyütürüz. Çocukları ne kadar sevdiğini biliyorum, Shauna. Tabii bizim de çocuklarımız olur istediğin kadar. Seni bir türlü unutamadım, sevgilim. Seni elde etmek için çocuğu almam gerekse bile. 

Greg! Genç kadın onu itip kurtulmaya çalıştıysa da beceremedi. Greg hiçbir şey olmamış gibi Shauna'yı öpmeye devam ediyordu. Bir yandan da genç kadının topuzunu çözmek için uğraşıyordu. Genç kadın hiçbir şey yapamayacak haldeydi. Greg'i uzaklaştırmaya gücü yetmezdi. Bağırması ya da ona vurmaya kalkışması da olanaksızdı. "Tanrım, adam bana saldırıyor ve ben hiçbir şey yapamayacağım, diye düşündü Shauna çaresizce. Tam bu sırada odanın kapısı açıldı. 

Çık dışarı!dedi 

Greg o tarafa bakmadan. Burada özel eğlence var. 

Genç kadın gücünün son kalan kırıntılarıyla Greg'i itti ve hafifçe doğruldu. Yardım istemek için kapıya doğru döndü. Rob boş gözlerle ona bakıyordu. 

Annen seni görmek istiyor, Shauna. İstersen ona çok meşgul olduğunu söyleyebilirim." 

ONUNCU BÖLÜM 

Shauna şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Sanki Rob'un görüntüsünün kaybolmasını ister gibiydi. Greg'le tek başına uğraşabilirdi. Ama Rob'un gönlünü almak çok daha zor olacaktı. Genç adam, kapıda durmuş, öfke dolu gözlerle onlara bakıyordu. 


Yanlış anladın, Rob, diye fısıldadı genç kadın. 
Zorlukla ayağa kalkabildi. Saçları omuzlarına dökülmüştü ve kocasının karşısında suçlu bir çocuk gibi başını önüne eğmişti. Rob omuzlarım silkti. 

Pek sanmıyorum. Bana herşey son derece açık gibi gelmişti. 

Shauna bir an için her şeyi hayal ettiğini zannetti. 
Genç adam sanki hiçbir şey umurunda değilmiş gibi sakince duruyordu. 

Benimle gelecek misin? diye sordu Rob. Yoksa yalnız kalmayı mı tercih edersiniz? Ve o anda genç kadın onun hiç de öfkelenmediğini fark etti. Rob'un sinirlendiğini hayal etmiş olsa gerekti. Genç adam, hiçbir tepki göstermiyordu. Sanki olayın kendisiyle ilgisi yokmuş gibi davranıyordu. Bir tepki gösterene kadar genç adamı yumruklamak geldi o anda Shauna'nın içinden. 

'Canın cebenmeme Rob Stevens,' diye bağırmak istiyordu. 'En azından beni birazcık umursuyormuş gibi davranamaz mısın?' Shauna'ya en çok acı veren de buydu. 
Herhangi bir adam, karısının başka bir erkeğin kollarında görünce en basitinden bir açıklama beklerdi. Oysa Rob olup biteni hiç umursamıyordu. Bunu anlamak genç kadını çok sarsmıştı. 

Seninle geliyorum, dedi Shauna kocasına dönüp. 

Shauna dur! diye itiraz etti Greg. Bu kadar güzel bir şeyi paylaşırken seni bırakmam. 

Genç kadın ona nefretle baktı. “Tanrım, diye düşünüyordu bir yandan. 'Eğer bu adam birkaç hafta önce oğlunu yanına almaya kalksaydı onunla evlenmiş olacaktım!' Shauna'yı rahatsız eden çocuğun varlığı değildi. Greg'in çocuğuna karşı tutumu canını sıkmıştı genç kadının. 'Her şeyi affedebilirdim,' dedi kendi kendine. 'Ve ne kadar büyük bir hata yapmış olurdum. 
Annesinin el dokuma ipek halısına tükürmek geliyordu 


genç kadının içinden. Tek istediği, Greg'in dudaklarının bırakmış olabileceği en ufak bir izi ağzından uzaklaştırmaktı. Bir zamanlar bu adamı sevmiş olabileceğine inanamıyordu. 

Saçını düzeltsen iyi olur. Rob, kapıya dayanmış onu bekliyordu. Shauna saçlarını toparlamaya çalışırken genç adam kapının çerçevesiyle oynuyordu. Sonra Shauna'nın geçmesi için kapıyı tuttu. 

Rob, dedi genç kadın, soluk soluğa. Açıklayabilirim. 

Bana bir açıklama yapman gerekmez. Zaten dinlemeye de niyetim yok. Genç adam kavga ettikleri gece Shauna'nın kendisine söylediklerini tekrarlıyordu. Rob'un sesinde ufacık bir öfke kırıntısı yakalayabilse biraz olsun rahatlayacaktı. Ama genç adamın ses tonunda en ufak bir kızgınlıktan eser yoktu. Salona girince Shauna'nın ayağı bir halıya takıldı. Genç kadın düşmek üzereyken Rob onu yakaladı. Ama sanki düşen herhangi birine yardım ediyordu genç adam. Shauna korkuyla Rob'un koluna yapışmıştı. Bu sırada Jessica'yı gördü. Annesi elinde bir şampanya şişesiyle beyaz kuyruklu piyanoya dayanmıştı. 
Bir yandan da gülerek Josh Reynolds'ın gözlerinin içine bakıyordu. Sonra Shauna'yı gördü ve yanına çağırdı. Genç kadın neden çağrıldığını merak etmeye başlamıştı. Acaba Jessica'nın niyeti neydi? 

Shauna'yı aramak için Rob'u o yollamıştı. Belki de genç adamın karısını o pozisyonda yakalamasını istemişti Jessica. Hatta bu durumu özellikle hazırlamış da olabilirdi. 
Shauna'nın çocuk yetiştirmeye uygun biri olmadığını kanıtlayıp Mandy'yi kolayca geri alabilirdi. Bunu tüm konukların önünde açıklamaktan çekinmeyeceği de belliydi, Genç kadın kendini zorlayarak gülümsedi. 

Beni mi çağırdın anne? 

Shauna, sanki saldırıya uğramış gibi görünüyorsun! 
dedi Jessica. 


Üzgünüm, diye mırıldandı Rob. Bu benim hatamdı. 
Yeni evli çiftlerin uzun süre birbirlerini görmeyince akşam buluşmalarının nasıl olduğunu bilirsiniz. Shauna'nın omuzlarına dökülen birkaç tel saçını düzeltti. Genç kadın o kadar rahatlamıştı ki kocasına sarılmak istedi birden. 
Ama o anda Rob'un bunu kendisi için değil, yalnızca Mandy'yi korumak amacıyla yaptığını anlayınca daha da öfkelendi. Jesica genç adamı baştan aşağı süzdü. Ona inanmadığı belliydi. Sonra tekrar kendisini izleyen kalabalığa döndü. 

Haydi ama, eğlenmeye devam etsenize. Sadece Rudy'yle ayrılıyoruz, hepsi bu. Cenazede değiliz! Yeni hayatımızı kutluyoruz ikimiz de. Orkestra şefi Jessica'nın bir işaretiyle hızlı bir parça çalmaya başladı. Jessica bir süre pistte dans edenleri izledikten sonra tekrar kızına döndü. 

Bana iyi şanslar dile, hayatım. 

Boşanıyor musunuz? diye sordu Shauna. 

Jessica gözlerini kıstı. Evet, Shauna. İyi bildin. 

Ama... Genç kadın, annesinin yanıbaşından ayrılmayan uzun boylu adama baktı. Anne, iyice cıvıttın artık. Shauna sakin bir sesle mırıldanırcasına konuşuyordu. 

Mr. Reynolds, ne kadar saçma bir şey yaptığınızın farkında değil misiniz? Rob'un parmaklarını kolunun üzerinde hissedince genç kadın ondan kurtulmaya çalıştı. 
Jessica kızına buz gibi gözlerle bakıyordu. 

Kızımın terbiyesizliği için senden özür dilerim Josh. 
Josh Reynolds gülümseyerek Shauna'ya baktı. 

Çok şaşırdığınızı biliyorum. Jessica'nın bunu size daha önce söylemesi gerektiğini düşünmüştüm. 

Keşke hiç zahmet edip söylemeseydi. 


Sanırım eve gitsek iyi olur, hayatım. Rob, onu kolundan tutmuş götürmeye çalışıyordu. Shauna'nın ne içtiğini bilmiyorum Jessica. Ama pek iyi değil. 

Çok sağol, diye mırıldandı Shauna, köşkün merdivenlerinde arabalarını beklerken. Kendimi bilmeyecek kadar sarhoş olduğumu söylemen çok işe yaradı. 

Hiç de kendindeymişsin gibi davranmıyordun, dedi genç adam. 

Ayrıca seni oradan kurtarmamın başka yolu da yoktu. 
Niçin olayı bu kadar önemsedin, Shauna? Shauna, onun sorusunu duymazlıktan geldi. 

Bir de karşıma geçmiş bana kızıyorsun! Ne kadar geciktiğinin farkında değil misin? Bir telefon edebilirdin. 
Bu saate kadar nerelerdeydiniz Rob Stevens? 

Hastanedeydim. Solunum güçlüğü çeken yeni doğmuş bir bebekle uğraşıyordum. 

Bu kadar saat mi? 

Hayır, pek sayılmaz. Bebek normale döndükten sonra Amy'yle ikimiz oturup birer kahve içtik. 

'Bunu tahmin etmeliydim' diye düşündü genç kadın. 
"Amy Evans ve bir bebek.' Bu iş hep böyle olacak gibiydi. 

Bir telefon edebilirdin, dedi Shauna, buz gibi bir sesle. 
Ama beni annemin saçma sapan nişan partisinde yapayalnız bıraktın! 

Niçin şaşırdığını anlayamıyorum. İçeri girer girmez ortalıkta neler döndüğünü anladım. Annen bu işi zaten sık sık yapmıyor mu? 

Şimdiye dek yeni bir koca bulmadan önce eskisiyle tüm ilişkisini keserdi. Bunun küçük bir ayrıntı olduğunu düşünüyor olabilirsin ama bence çok önemli. 

Öyle mi? Sanırım sen de bu yüzden arkadaşınla dans pistinin ortasında öpüşeceğine boş bir odayı tercih ettin. 


O benim eski nişanlımdı. Shauna başını dik tutmaya çalışıyordu. Ve oğlunu yanına alacağını söylemek istemişti bana. Tabii ki onun için çok memnun olmuştum. 

Tabii. diye mırıldandı Rob alaycı bir sesle. Shauna teşrifatçının elinden anahtarları öfkeyle aldı, 

İlgin için teşekkürler Rob. Ama eve kadar kendim gidebilirim. Merak etme, araba kullanamayacak kadar sarhoş değilim. Sadece anneme kızdım. 

Ben de çok sevineceğini sanmıştım. Shauna arabasına bindikten sonra başını camdan çıkardı. 

Ne demek istiyorsun? Annemin herkesin önünde kendini rezil etmesine neden sevineyim ki? 

Biraz düşün. Eminim Mandy'yi başına dert edip de mutlu yuvasının huzurunu bozmak istemeyecektir. Ayrıca kızını almaya kalkışsa bile sana dava filan açamaz. Josh Reynolds hikayesi devam ettiği sürece hiç kimse onu ciddiye almaz. 

Ya? Shauna, yüzünde düşünceli bir ifadeyle arkasına dayandı. Ama yine de isterse her şeyi berbat edebilir. 

İstemeyecektir. Zaten sen orada olay yaratmasaydın sana bunu söyleyecekti. Beni gördüğü zaman onu Mandy'den kurtardığımız için teşekkür bile etti. Kendinle gurur duymalısın, Shauna. Jessica'nın Hollywood'da yepyeni bir hayat kurmasını sen sağladın. 

Eğer annemin yaptıkları için beni suçlayacaksan, Rob. 

Seni suçladığım filan yok. Yalnızca artık bana ihtiyacın olmadığını söylemeye çalışıyorum. Genç kadın birden irkildi. O anda Rob'a ne kadar ihtiyacı olduğunu söyleyebilmeyi çok isterdi aslında. Hem de her zamankinden çok ihtiyacı vardı genç adama. 

Artık ikimiz de özgürüz. Sanırım ayrılmadan önce bir ay kadar beklesek iyi olur, diyordu Rob. Jessica'yı şüphelendirmemek lazım. Ama işi fazla uzatmaya gerek yok. Shauna güçlükle yutkundu. Rob'un konuyu bu kadar 


hafife almasına dayanamıyordu. Herhalde genç adam hapisten kurtulmuş bir mahküm gibi hissediyordu kendini. 
Hala Ammy'yle birlikte gitmek için firsatı kaçırmadığma seviniyor olsa gerekti. 

Nasıl istersen, dedi genç kadın ve arabasını vitese takıp hızla oradan uzaklaştı. Yol boyunca arabayı çok dikkatli kullanmaya çalıştı. Gözleri öyle buğulanmıştı ki önünü zor görebiliyordu. 

Sevinmelisin, diyordu kendi kendine. Bu evlilik zaten bir şeye benzemiyordu. Artık her şeye yeniden başlamak için bir fırsat elde etmişti. Mandy'yi de güvenceye aldığına göre. 

Sen yalancının tekisin, diye mırıldandı sonra. İyi bir yalancı olduğun da söylenemez. Kendini bile kandıramıyorsun. Shauna eve dönünce Rob orada olmadığı halde yatak odasının kapısını kilitledi. Ama yaptığının ne kadar anlamsız olduğunu kısa zamanda fark etti. Artık onun yatak odasının açık veya kapalı olması genç adamın umurunda bile değildi. 

Demek taşınacak, diye mırıldandı Andrea Shauna başını salladı. 
Bir ev bulur bulmaz gidiyor gelecek hafta filan herhalde. 
Gözlerini arkadaşından kaçırmaya çalışıyordu. Andrea'nın kendisine tıpkı bir tanığı incelerkenki yüz ifadesiyle baktığının farkındaydı. Zaten üç haftadır onu atlatmaya çalışmıştı. Sonunda Andrea haber vermeden Shauna'nın bürosuna gelmiş ve sorularına cevap almadan kesinlikle gitmeyeceğini söylemişti. Doğrusu Rob'un ev aradığını öğrenince Shauna da şaşırmıştı. Genç adamın Amy'nin evine taşınacağını tahmin etmişti. Ama artık onun ne yaptığına karışmaması gerektiğini biliyordu. Bu konuda genç adama hiçbir soru sormamıştı. Rob da onun işlerine burnunu sokmamaya özen gösteriyordu. Mandy evdeyken hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu. Küçük kızı 


gezdirmeye de devam ediyordu. Ama Mandy yattıktan sonra Rob da odasına çekiliyordu ve bir daha hiç çıkmıyordu. Rob olmayınca yatağı Shauna'ya bomboş ve buz gibi geliyordu. Genç kadın yattığı zaman onunla yaşadıklarını hatırlamamaya çalışıyordu. 

Bir şeylerin ters gittiğini fark etmiştim, diyordu Andrea. O aptal partiden beri kendine gelemedin. Ama ben senin yalnızca Jessica'ya kızdığını sanmıştım. 
Annenin neden böyle davrandığını... 

Neyse ki gitti, diye onun sözünü kesti Shauna. Los Angeles'a çabuk uyum sağlayacaktır. Orada onun garipliklerini kimse yadırgamaz. Masasından kalkıp pencerenin önüne gitti. Artık odasının manzarasından da sıkılmıştı. Belki hayatında bir yenilik yapsa hiç fena olmazdı. Genç kadın, Rob en ufak bir arzu gösterse işini devredip onun peşinden her yere gidebileceğini biliyordu. 
Bu durumda Andrea'nın iyice şaşıracağından emindi. 

Annen boşanma davası açmış mı? 

Evet. Dün ondan bir mektup aldım. İlk celsenin gününü bile hesaplamış. Sanırım boşandıkları gün Josh ile ikisi magazin dergilerine kapak olurlar. 

Oldular bile, dedi Andrea alaycı bir tavırla. Rudy ve yeni sevgilisi ile birlikte. Arkadaşının yüzündeki şaşkınlık ifadesini görünce bir an durakladı. 

Yoksa bilmiyor muydun? Rudy, Josh Reynolds'ı onun için kovmuş yeni eşini başrolde oynatmak için senaryoyu tekrar yazıyormuş. 

Shauna içini çekti. Ben de o adama acımıştım! 

Konu boşanmadan açılmışken senin davan için gerekli belgeleri hazırlamamı ister misin? Shauna başını salladı. Sanki içinden bir şeyler kopuyor gibiydi. Başlasan iyi olur. Ama işi gizli tut, Andrea. Daha Mandy'nin hiçbir şeyden haberi yok. 


Onu biraz hazırlasan iyi olmaz mı? Biliyorsun, Rob'u çok seviyor. 

Biliyorum. Ama açıkçası, söylemeye korkuyorum. 
Mandy'nin nasıl bir tepki göstereceğini tahmin etmek hiç de zor değil. 

Bir terslik olduğunu anlamıştır. 

Bilmem. Rob'la ikimiz birbirimize çok kibar davranıyoruz. 

Bu bile yeter. Mandy aptal değildir. 

Haklısın. Shauna içini çekti. Üç haftadır durumu Mandy'ye açıklamanın yolunu bulmaya çalışıyordu. 
Sanırım mide bulantıları yine başlayacak. İşin komiği benim de bulantılarım var. Sanırım psikolojik bir şey. 

Bulantın çok mu? 

Oldukça. Hatta cesaretimi toplayıp Rob'a bu konuda ne yapmam gerektiğini sordum. 

İyi yapmışsın. 

İşe yaramadı ki. Bir doktora görünmem gerektiğini söyledi. Ben de ona kendisinin bir doktor olduğunu hatırlattım. Andrea gülümsemesini gizlemeye çalıştı. Bu konu onun uzmanlık alanına girmiyor sanırım. 

Niye? Benim bulantılarımın Mandy'ninkinden ne farkı var? 

Sana bir jinekologun telefonunu vermesini isteyebilirsin. Eminim iyi biri vardır. 

Benim doktorum çok iyidir. 

Shauna birden sustu. Uzun bir an boyunca arkadaşına baktı Sonra fısıldıyı andıran bir sesle sordu. 

Hamile olabileceğimi söylemek istemiyorsun, değil mi? 

Neden olmasın? Eğer Rob'la gecelerinizi kağıt oynayarak filan geçirmedinizse hamile kalmış olma olasılığın çok yüksek. 

Andrea, saçmalama. 


Doğum kontrol hapının işe yaramadığı zamanları çok duydum." 

Shauna, masa takvimini alıp hesap yapmaya başladı. 
Zaten hapı alıp almadığından bile pek emin değildi. 

Olabilir, dedi, korku dolu gözlerle arkadaşına bakarak. Andrea, ne dersin? Acaba gerçekten. Andrea omuzlarını silkti. 

Ben bu işin uzmanı değilim, ama hiç de mantıksız değil. Ne olursa olsun biran önce bir doktora görünmelisin. Eğer gerçekten bir bebeğin olacaksa yapman gereken çok şey var demektir. Patik örmekten söz etmediğimi anlamışsındır sanırım. Genç kadın birden ürperdi. 

Hiç de komik değilsin, Andrea. 

Biliyorum. İmzaladığın anlaşmayı unuttun mu? Eğer hamileysen bebeği Rob'a vermeyi şimdiden kabul etmiş durumdasın. Shauna bunu tamamen unutmuştu. O maddenin mahkemede dikkate alınmayacağını söylemiştin ama. 

Hala o fikirdeyim. Ama yine de böyle bir şeyi deneyip öğrenmek istemem. Genç kadın çaresizce koltuğuna yığıldı. Ne yapacağını şaşırmıştı. 

Görevimi kötüye kullandığımı düşünüyor olabilirsin, diyordu Andrea. Senin o maddeyi kabul etmene izin verdiğim için her şeyi hak ettim. Ama lütfen, hemen bir doktora git. 

Shauna her şeyden önce hamile olup olmadığını öğrenmesi gerektiğini biliyordu. Sonra ne yapacağını düşünecekti. Ama çocuğunu doğurmaya ve onu hiç kimseye vermemeye kesin kararlıydı. Gerekirse yıllarca mahkemelerde Rob'a karşı savaş verebilirdi. Genç kadın sevdiği adamı kaybetmek üzereydi, ama bir de ondan olan çocuğunu bırakmaya asla razı olmazdı. Yine de Shauna'yı umutlandıran ufak bir olasılık vardı. Belki de bebek her 


şeyi değiştirebilirdi. Rob çocukları olacağını öğrenince, eğitimine devam etmekten vazgeçip Shauna'nın yanında kalmayı düşünürse, bütün sorunları çözüme ulaşırdı. 

Shauna umut ve endişe karışımı duygularla doktorunun muayenehanesinde bekliyordu. Sanki testin sonuçlarını sonsuza dek alamayacakmış gibi geliyordu genç kadına. Bu sırada parmağındaki elmas yüzüğe gözü takıldı. Evlendiği günü anımsayınca yüzünde acı bir gülümseme belirdi. O zamanlar hayatını yönlendirebileceğini sanmıştı oysa. Tam bu sırada muayenehanenin kapısı açıldı. Doktor koltuğuna oturdu ve Shauna'nın gözlerinin içine baktı. 

Testin sonucu negatif, dedi, kuru bir sesle. Genç kadın bir an için ona şaşkınlıkla baktı. Sonra başını öne eğdi. O anda hissedebildiği tek şey midesindeki bulantıydı. 

Yani hamile değil miyim? Doktor başını salladı. 

Eğer rahatsızlığınız sürerse başka testler da yaparız. 
Ama sanırım bulantıların asıl sebebi son birkaç haftadır yaşadığınız stres. Yeni evlilerde böyle şeyler çok görülür. 

Teşekkürler, diye fısıldadı Shauna. 

Rica ederim, dedi doktor babacan bir tavırla. 

Şimdilik hamile olmadığınızı bilmek eminim sizi rahatlatmıştır. 'Evet, rahatlamam gerekir, diye düşündü genç kadın. 'Artık uğrunda Rob'la mahkemelerde kapışacağımız bir çoğuğumuz olmayacak. Bana o günleri anımsatacak bir küçük varlığa asla sahip olamayacağım. 

Hayır, hiç rahatlamadım, dedi adeta öfkeli bir sesle. 
Hiç sevinmedim... Doktorun muayenehanesinden nasıl çıktığını fark etmedi bile. Az sonra kendini sokakta bulduğunda nereye gideceğini de bilmiyordu. O anda içinden gelen tek şey, soluğu kesilene dek çığlık atmaktı. 
Ağlayabilmek için yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. 


Koşarcasına evine gitti. Asansörle yukarı çıkarken gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. 

Onun çocuğunu doğurabilmek için her şeyimi verirdim, diye fısıldadı kendi kendine. Bir çocuk, Rob'u sonsuza dek ona bağlayabilirdi. Genç adam, asla kendi çocuğuna sırt çevirmezdi. Aklından geçenlerin ne anlama geldiğini fark edince dehşete kapıldı. Böyle bencilce bir amaç uğruna çocuk doğurmayı düşünemezdi bile. Belki ben de tıpkı annem gibiyim, dedi kendi kendine. Eğer Rob'u gerçekten sevseydim onun mutlu olmasını isterdim. 
Oysa Shauna'nın istediği tek şey vardı. Rob'un kendisini sevmesini, onunla birlikte bir yaşam kurabilmeyi istiyordu. Ve istediğini elde etmesine olanak yoktu. Louise salonda toz alıyordu. Shauna'nın girdiğini görünce elektrikli süpürgeyi kapatıp onun karşısına dikildi. 

Şu yürüyen elbiseler oyunu daha ne kadar sürecek acaba? Shauna onu dinlememişti bile. Ne oldu? 

Doktor bey geldi. Eşyalarını topluyor. Louise'nın canı sıkılmış gibiydi. Hiç böyle bir yeni evli çift de görmemiştim. 

Bir daha göreceğini de sanmam. Buna sevinmelisin, Louise. Genç kadın hizmetçisinin cevabını beklemeden odadan çıktı. Ama arkasından Louise'in şaşkın bir ifadeyle baktığından emindi. Doğruca Rob'un odasına gitti. Genç adam yatağının üstünde duran bavula gömleklerini dolduruyordu. Yüzünde suçluluk duygusunu andıran bir ifadeyle Shauna'ya baktıktan sonra işine devam etti. 

Gelecek hafta gideceğini sanıyordum. Genç kadın elinde olmadan suçlarcasına konuşmuştu. 

Boş bir yer bulunca hemen taşınmaya karar verdim. 

Benden kaçmaya mı çalışıyordun? Shauna tüm bedenini saran titremeyi durdurmak için Rob'un çalışma masasının sandalyesine dayandı. Bu sırada Amy'nin fotoğrafının hala duvarda olduğunu da gördü. 


Hayır, dedi genç adam. Bu öğleden sonra boş olduğumu biliyorsun. 

Sanırım durumu Mandy'ye açıklama görevini de bana bırakıyorsun. 

Okuldan döndüğü zaman onunla konuşacağım. Rob adeta kendini güçlükle tutuyor gibiydi. İşin zor tarafını hiç sana bırakmadım, Shauna, şimdi neden öyle yapayım ki? 

Ya? Sence ben Mandy'ye durumu açıklamayı beceremez miyim? Genç adam bir an durakladıktan sonra tekrar toplanmaya devam etti. 

Bugün çok alıngansın. Hem bu saatte evde ne arıyorsun? Bu sırada birden Shauna'nın aklına bir şey geldi. Kendi çektiği acıyı Rob'a da tattırabilirdi bir an için. 

Doktora gitmiştim. Genç kadın, Rob'un gözlerinde merak ve endişeyi andıran bir şeyler görür gibi oldu. Ama genç adam belli ki duygularını dışa vurmamaya kararlıydı. 

Gebelik testleri çok komik, dedi Shauna, sakin bir sesle. Birden Rob'un elindeki kitaplar büyük bir gürültüyle yere düştü. Genç adam Shauna'nın gözlerinin içine bakıyordu. 

Test sonucu negatifti, dedi genç kadın. 

Rob eğilip yerdeki kitaplarını toplanmaya başladı. 
Eminim çok rahatlamışsındır 

Evet. Shauna doğruyu söylüyordu. Yaşadığı hayal kırıklığını atlatınca mantıklı düşünmeye başlamıştı. Genç kadın her çocuğun mutlu bir aile ortamında büyümeye hakkı olduğunu biliyordu. 

Üzülmüş numarası yapmak zorunda değilsin, Shauna. 

Shauna onun kafasında bir şey fırlatmamak için kendini zor tutuyordu. 

Hiç de üzülmedim, dedi sinirli bir sesle. Eğer hamile olsaydım seni elde etmek için biraz daha parayı gözden çıkarmak zorunda kalacaktım. 

Beni elde edemezdin 


Niçin? diye sordu genç kadın. Seni bir kez satın aldım. 

Benim hiç onurum olmadığını mı sanıyorsun? O aptal çekin şuralarda bir yerde olacak. Sana onu hatıra olarak verebilirim. 

Çekim mi? Shauna şaşkınlıkla genç adama bakıyordu. 

Evet, bana verdiğin düğün hediyesi, dedi Rob alaycı bir sesle. 

Yani çeki bozdurmadın mı? Ama niçin? 

Çünkü borçlarımı kendi çabamla ödemeyi tercih ederim. Böylesi daha uzun sürse bile. 

O parayı senin borçlarını ödemen için vermedim, dedi genç kadın. Borçlarının tümünü zaten çoktan kendin ödemiştin. Ödemeyi senin paranla ben yaptım. Genç adam birden olduğu yerde kaldı. Peki o çek neyin nesiydi? 

Söyledim ya! İşe ortak olabilmen içindi. Shauna' nın sesi titremeye başlamıştı. Rob o gerçek bir düğün hediyesiydi. 

Ne olduğu umurumda değil. Senin bir kuru paranı almam. En kısa zamanda hepsini ödeyeceğim Shauna, faiziyle birlikte. 

Ama sen o parayı hak ettin, Rob! Genç adam öfkeyle ona döndü. 

Yatağında mı? Seni memnun edebildiğime sevindim, Shauna. Ama ben jigolo değilim. Seninle birlikte olduğumu unutmayı tercih ederim! 

Ama... 

Susar mısın artık? Lütfen konuyu kapat! Genç adamın sesindeki kırgınlığı duyunca Shauna da çok fena olmuştu. Onun mutlu olmasını istiyordu aslında. Ve ileride Rob'un istediklerini gerçekleştirmesi katkıda bulunabildiğini bilmek çok rahatlatacaktı genç kadını. 


Hayır, Rob, dedi, kararlı bir tavırla, Konuyu kapatmayacağım. Lütfen parayı geri ödemeye filan kalkışma. Biz bir anlaşma yaptık. 

Anlaşmayı sen yaptın. Sen ve o ukala avukatın. 
Shauna sesini yükseltti. O çek benim sana armağanımdı. 
Muayenehaneye ortak olmanı istemiştim ama eğer parayı okul için kullanmak istersen buna da bir itirazım olamaz. 

Niçin beni şehirden uzaklaştırmaya çalışıyorsun? diye sordu Rob, öfkeyle. 

Hayır Rob, ben yalnızca senin mutlu olmanı istiyorum. Genç adam elindeki kitaplardan birini duvara fırlattı. Duvarda asılı duran bir suluboya resim az kalsın yere düşüyordu. 

Eğer şimdi de 'Arkadaş kalalım, Rob' filan dersen seni boğabilirim! Shauna, Rob'u tanımıyordu. Bu adam, bir zamanlar onu kollarına alıp onun kulağına sevgi dolu sözcükler fısıldayan Rob olamazdı. 

Böyle bir şeyi zaten önermezdim, dedi genç kadın alçak sesle. 

Dost olamayacağımız belli. 

Ben yalnızca arkadaşlarımdan borç alırım. Paranı kendine sakla. Genç adamın alaycı ses tonu Shauna'yı çok yaralamıştı. 

Eğer hisse senedi alacağıma sana yatırım yapmak istersem bunda ne kötülük var? diye sordu genç kadın. 
Çok paraya ihtiyacın olacağını biliyorum. İhtisasını tamamlaman yıllar alacak. 

İhtisas filan yapmayacağım. Ben St. Louis'te kalıyorum. Zaten ortaklık için gereken parayı da çoktan yatırdım. Rob başını kaldırıp genç kadına baktı. Bana güvenen bir bankerle tanıştım. 

Ah, Rob! Shauna gerçekten endişelenmişti. Belki de çok geç olmamıştır ne zaman ondan para aldın? 


Dört hafta önce bugün. Sana söyleyecektim, ama pek umursamadığın belliydi. Elindeki kutuyu bağlayıp yeni bir kutu aldı. 'Dört hafta önce, diye düşündü genç kadın. O zaman daha Jessica dönmemişti. Ve Rob anlaşmalarının bir yıldan önce biteceğini bilmiyordu. 

Üzgünüm, Rob. Vazgeçebilir misin? 

Lanet olsun! Shauna, benim vazgeçmeye filan niyetim yok. Evet, ihtisas yapmayı düşünmüştüm ama pratisyenliği tercih ettim. Her yaşta çocukla çalışmayı seviyorum. Belki pek azimli ya da ihtiraslı sayılmam, ama benim hayatım bu. Beni korkutan tek şey borçlanmaktı. 
Genç adam gözlerini ondan kaçırıp yumuşak bir sesle devam etti. Ama sen bana kendime güvenmem gerektiğini söylemiştin. Çok düşündüm ve haklı olduğuna karar verdim. Bu işi tek başına halletmem gerekiyordu. Senin parana ihtiyacım yok, Shauna. 

"Gerçekten de yok,' diye düşündü Shauna. 'Ne parama, ne de bana.' Bu sırada Amy'nin fotoğrafı gözüne ilişmişti. 

Demek Amy'yle birlikte gitmiyorsun. Rob resmi duvardan aldı. 

Hayır, zaten o da en az senin kadar anlayışsız davranıyor. Avucundaki fotoğrafa üzüntüyle baktı. 
Gereğinden fazla hırslı ve herkesin kendisi gibi olmadığını anlayamıyor. Günün birinde Amy dünyanın en iyi çocuk doktorlarından biri olacak. 

Genç kadın onun acı çektiğinin farkındaydı. O anda Rob'u rahatlatabilmeyi çok isterdi. Zamanla değişebilir, Rob, dedi, titrek bir sesle. 'Seni gerçekten seviyor ve belki de bir gün.' O günü görmemek için her şeyi vermeye hazırdı. Genç adam adeta dişlerini gıcırdatarak konuştu. 

Senden nefret ediyorum, Shauna McCoy. Çektiği acı sesine de yansımıştı. Her fırsatta gururumu kırıyorsun, 


ama bu hepsinden de kötü oldu. Shauna bu suçlamayı duyunca çok şaşırmıştı. 

Anlayamadım. 

Zaten hiçbir zaman anlamıyorsun ki. Rob, elindeki fotoğrafı paramparça edip masanın üstüne fırlattı. Ben aptalın tekiyim, Shauna. 

Bunu kendim arandım. Genç kadın başını salladı, ama aslında onun söylediklerinden hiçbir şey anlamamıştı. Bu sırada parmağındaki yüzüğü çıkarıp masaya bıraktı. Elmas yüzük pırıl pırıl parlıyordu. Genç adam, yüzüğü görünce başını kaldırıp Shauna'ya baktı. Ne demek bu? 

Sen benim düğün hediyemi kabul etmediğine göre ben de seninkini alamam. Shauna, gözlerini Rob'dan kaçırıyordu. Rob, o fotoğrafı niçin yırttın? 

Ne fark eder ki? 

Benim için çok şey fark eder! Genç kadın, cevabını bulamadığı bir sürü soruyla karşı karşıyaydı. Parayı niçin almıyorsun? 

Lütfen buradan çıkıp gider misin artık? Eşyalarımı toplamam gerekiyor. 

Sorularıma cevap almadan hiçbir yere gitmem, Rob. 
Eğer para için değilse neden evlendin benimle? 

Yani bunu daha önce hiç düşünmemiş miydin? 

Tabii ki hayır. Ben anlaşmamıza uymuştum. Senin de bunu bildiğini sanıyordum. Genç adamın gözlerinin içine bakarak fısıldadı. Niçin Rob? 

Neden anlaşmaya para karıştırmaya çalıştın hep? diye sordu Rob. Sana para filan istemediğimi söylemiştim. 

Çünkü sana verebileceğim başka bir şey olmadığını düşünüyordum, dedi genç kadın yumuşak bir sesle. 
Upuzun bir sessizlik oldu. Shauna gözyaşlarını güçlükle tutuyordu. Haklıydım da, öyle değil mi? Artık genç adamı suçlamaktan vazgeçmişti. Yalnızca onun niçin böyle davrandığını anlamaya çalışıyordu. Kırgınlığını gizlemeye 


gerek görmeden konuştu. Benden kurtulmak için sabırsızlandığını biliyorum. Ama parayı neden kabul etmediğini hala anlayamadım. Rob, lütfen söyle bana. 
Genç adam içini çekti. 

Sen bana bir teklif yaptın. Ve ben de senin şartlarını kabul ettim. 
Eğer reddedersem evlenecek başka birini bulacağını biliyordum. Böyle bir şeye kesinlikle izin veremezdim. 

Ama. Shauna dayandığı sandalyeye çöktü. Az kalsın yere yuvarlanacaktı, ama bunu fark etmedi bile. O anda hiçbir şeyi görecek halde değildi. Güçlükle yutkundu ve titrek bir sesle sordu, Benimle evlenmeyi gerçekten istedin, öyle mi? 

Evet. Komik, değil mi? 

Hayır, diye mırıldandı genç kadın. Hiç de değil. Böyle bir şeyin doğru olabileceğine inanamıyordu. Rob onu mutlu etmek için yalan söylüyor olsa gerekti. 

Her zaman bir gün nasıl bir kadınla evleneceğimi düşünürdüm, diyordu genç adam. Ama hiçbir zaman kendime bir eş aramaya fırsatım olmadı. Önce okul, sonra iş derken bir türlü gerçekten evlenmek isteyeceğim bir kızla karşılaşmamıştım. Zaten ona verebileceğim fazla bir şey de yoktu. Sonra bir gün inanılmaz bir şey oldu. 
Muayenehaneme küçük bir kız geldi. Ama ben onu görecek halde değildim. Yalnızca ablasının gözlerini düşünebiliyordum. O anda tek istediğim şey onun topuzunu açıp saçlarının omuzlarına döküldüğünü görmekti. Yalnız benim için döküldüğünü. 

Tanrım, olamaz. dedi Shauna. Sen o gün beni fark etmemiştin bile. Bana bakmıyordun ki. Yalnızca hastanla. 
Seni unutmaya çalıştım, Shauna. Saçmaladığımı 

biliyordum. Zaten Mandy bana senin nişanlı olduğunu söylemişti. Ama ne yaptımsa sonuç vermedi. Birkaç gün sonra dayanamayıp bürona geldim. Senden daha fazla 


uzak duramadım. Sana aşık olduğum için kendime kızıyordum. Çünkü senin gözünde hiçbir değerim olmadığını biliyordum. Benim gibi dağınık bir doktor bozuntusu hiç ilgini çekmezdi. Shauna'nın içinde ufacık bir umut ışığı belirmişti. 

Sonra bana o garip teklifi yaptın, diye devam ediyordu Rob. Ve ben de bir kumar oynamaya karar verdim. Ama sonunda kaybettim. Kalbimi, ruhumu, bana ait olan her şeyi yitirdim.'Az kalsın aklımı da kaçıracaktım. Shauna o gün Japon bahçesinde dolaşırken Rob'un söylediklerini anımsadı. Kaybedeceği çok şey olduğunu söylemişti genç adam. 

Lanet olsun, Shauna konuya o kadar duygusuzca yaklaşıyordun ki! Ama sonra bana çok umut verdin. Hele o gece birlikte olmamızdan sonra her şeyin düzeleceğini düşünmeye başladım. Genç adam masasına yumruğunu vurdu. Ama o gece yalnızca bana acıdığın için benimle birlikte olduğunu öğrenince ne kadar acı çektiğimi bilemezsin! 

Sana acıdığım için filan yapmamıştım onu! Rob birden durdu. 

Nasıl yani? Genç kadın ayağa kalkıp ona yaklaştı. 

Ben galiba sana Japon bahçelerinde aşık olmuştum Rob. Ama farkında bile değildim. Her şeyi anlayınca da senin beni bırakıp gideceğinden korktum. 

Hiç gidebilir miydim? Seni bırakmak için çok uğraştım, ama yokluğuna dayanamadım. Genç adam Shauna'ya sımsıkı sarılmıştı. 

Senden ayrılamayacağımı biliyordum. Seninle birlikte olduğumuz ilk geceden sonra gidip ortaklık için gereken belgeleri imzalamıştım. O akşam çok mutluydum, Shauna, ilk kez seninle bu kadar yakınlaşmıştık. Akşam da eve gelince sana yeniden doğru dürüst bir törenle evlenmemiz gerektiğini söyleyecektim. 


Ama ben senden şüphelendim ve sana çok kötü davrandım, diye mırıldandı genç kadın. 

Beni çok şaşırtmıştın, Shauna. 

Çok korkuyordum. Shauna, aslında genç adamın ne kadar güvenilir bir insan olduğunu biliyordu. Ama sevgi konusunda ona bile güvenmeyi göze alamamıştı. Tüm bunları Rob'a anlatamayacağını bildiği için hiçbir şey söylemedi ve sessizce kendini onun kollarına bıraktı. 

Afederiniz, diyordu kibar bir ses. Shauna kapıya doğru bakınca Mandy'nin meraklı gözlerle onları izlediğini gördü. Bir an için Rob'dan uzaklaşmaya çalıştıysada genç adam onu bırakmadı. 

Seni bir daha bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun, diye fısıldadı Rob. Genç kadın gülümsedi. 

Sakın bırakma. Rob, Shauna' nın gözlerinin içine baktı ve bir an için soluğunu tuttu. 

Başka bir odaya git, Mandy. 

Duyduğuma göre gidecek olan senmişsin, dedi Mandy. Louise yemekte kaç kişi olacağımızı soruyor. 

Üç, dedi genç adam, kesin bir tavırla. 

Bundan sonra hep üç olacak, diye ekledi Shauna. 

Daha fazla da olabilir, diye mırıldandı Rob. Tıpkı senin gibi upuzun saçlı ve benim gibi düzenli bir kızımız olmasını isterdim doğrusu. 

Zavallı çocuk! 

Hiç de değil. Çok deneyimli bir anne babası ile harika bir ablası olacak. Shauna kız kardeşine döndü. 

Sen Louise'e haber vermeyecek miydin? 

Bu kutular ne? diye sordu Mandy. Rob içini çekti. 

Yaptığımız aptallıkları toparlamak için, dedi genç adam. 

Hiçbir şey anlamadım! 

Rob, Mandy'yi de kollarına aldı. Sana sonra her şeyi anlatırım. 


Bu sırada Louise kapıda belirmişti. 

Kaç tane pirzola. Onları görünce birden sustu. Yani bütün elbiseleri yeniden mi taşıyacağım? dedi şikayetçi bir tavırla. 

Bu son olacak, Louise. 

Haydi, Mandy, dedi kahya kadın. Sanırım şu anda bize hiç ihtiyaçları yok. Rob gülerek onların arkasından baktı. 

Sen bir daha kararını değiştirmeden şu kutuları boşaltalım mı? 

Bir daha asla kararımı değiştirmeyeceğim. Shauna masada duran elmas yüzüğü alıp parmağına taktı, 

İstersen o fotoğraftan bir tane daha bastırabiliriz, Rob. Artık odanda Amy'nin resminin olması beni rahatsız etmiyor. 

O resmi Amy olduğu için buraya koymamıştım, dedi genç adam. Resimde senin kıskançlığın olduğu gibi yüzüne yansımıştı. Fotoğrafa baktıkça umutlanıyordum. 
Rob eğilip genç kadını sevgiyle öptü. 

Önce ben sana aşık oldum, diye fısıldadı genç adam. 

Ama ben seni daha çok seviyorum. 

Bunu kanıtlamak ister misin? 

Shauna başını genç adamın omzuna koydu. Denerim. 
Ama bu iş biraz uzun sürebilir, bir ömür boyu kadar. 

Önemi yok, dedi Rob. Nasıl olsa hiçbir yere gitmiyorum. 
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Shauna kendini kurtarmıştı. 


J essica gibi bencil bir kadının kızı olmak hiç kolay değildi. Ancak genç kızın on iki yaşındaki kardeşi Mandy için günler çok zor geçiyordu. Doktoru, inatçı mide bulantılarının nedeninin psikolojik olduğunu söylemişti. Gerçekten de ablasının yanındayken bir şeyciği kalmıyordu küçük kızın. Bu durumda en mantıklı çözüm, Mandy'nin, ablasıyla yaşamasıydı. 
Ama Shauna evlenmedikçe annesi buna yanaşmıyordu. Genç kızın çevresinde ise evliliğe uygun bir aday yoktu. 


Gelişim Yayınları 1500 TL.- (KDV dahil) 


